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Merhaba 


O kadar bile hızlıca öğrenmek istiyoruz 


Yavaşlık ile hatırlama, hız ile unutma arasında derin bir ilgi, kopmaz bir bağ var. 
Fakat artık hepimiz bir tür hız göstergesi takmış gibiyiz. O kadar çabuk hareket ediyoruz ki, nasıl yavaşlayacağımızı bile hızlıca öğrenmek istiyoruz. 


Beğenilerin yerini arzular; düşünmenin yerini ani etkilenmeler aldı sonunda. Bizim beğenimize sunulmayacak kadar kötü yorumlanmış filmler, şiirler, sanat eserleri arasında biz sadece bir takip ediciye dönüştük. Hayallerin bize gösterildiği kadarına tavız, gerisini öğrenmek içinse ya zamanımız ya da paramız yetmiyor. 


Sürekli olarak bir şeyleri kendine yetiremeyen insanlara dönüştük. Hızla tuşluyoruz, hooppp İleri sarıyoruz filmi, şarkının o satırını atlıyoruz çünkü ayrıntılarda boğulacak vaktimiz yok. Hızlı okuma kursları revaçta, işyerimizin hemen yanındaki spor salonuna koşa koşa gidiyoruz. 
Benim hızımla senin yavaşlığın arasındaki 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enerji, bir çatışma alanı oldu. CV'lerde asla çalışmadığımız bir sürü işin deneyimi yazılı duruyor; sanki deneyim bir iki yılda kazanılan bir şeymiş gibi... 


Büyük düşünürlerin birçoğu tam da bu yüzden bize durmayı, ağır ağır yavaşlamayı tavsiye etmişlerdir: Üç problem çözeceğine, üç kez gökyüzüne bak mesela... 


Oysa biz teknolojiden faydalanan, sürdürülebilir kentlerin insanıyız, tek sürdüremediğimiz şey kaldı, o da hayatımız. 
Hızımız arttıkça özgürlüğümüzü yitirdik, özümüzün gürl İl 


Ağaçların büyümesindeki esrar, bir çiçeğin açmasındaki kimya, gökyüzünün o baş döndüren hüneri, denizin durup coşmasındaki kehkeşan, yıldızlı gecelerin sonsuz kozmosu... İçin bile en azından durup soralım kendimize, nereye bu gidiş? 
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Benim Ramazanlarım: 
Pide kokusu, ışık ve müzik... 


RAMAZAN AYLARINDA 
ANNEMLE BİRLİKTE 
ZİYARETİNE GİTTİĞİMİZ EYÜP SULTAN HAZRETLERİNİN KABRİNİ ÇEVRELEYEN PARMAKLIKLARA EL SÜREN KADINLARI HAYRANLIKLA 
İZLER VE BİLDİĞİM BÜTÜN DUALARI OKURDUM. 
KABİRLER, ÇEŞMELER, DOST BAKIŞLI ESNAF İÇİNDE YÜRÜR, 


BİNLERCE KEDİDEN BİR TANESİ 


İLE KONUŞUR, BİR İNSAN GİBİ ONLARLA SOHBET EDERDİM. 


ocukluk yıllarımda 
Ramazan benim için pide demekti. Bütün bir yıl ekmek fırınlarının raflarında pidelerin görücüye çıkacağı günleri beklerdim. Okulum, piyano derslerim nedeniyle hiç pide kuyruğuna girip ellerim yanarak bu çok özel ekmeği eve taşımadım ama fırınlardan gelen pide kokusu beni hâlâ yıllar öncesine götürür. O ne müthiş bir kokudur, içinde sanki sadece bize özel bir şeyler gizlidir. 


Ortaokul yıllarımda annemle birlikte, önünde yemyeşil çimenlerin uzandığı Bebek'teki Dereboyu Caddesi'nde bulunan dairemizde mutlu bir yaşamımız vardı. Geleneksel yaşam tarzını sürdüren komşularımızdan Ramazan boyunca tadımlık tabaklar gider gelir, komşuda pişenler bize de düşerdi. Annem orucunu aksatmadan tutar, benim ise sadece cumartesi pazar günleri oruç tutmama müsaade ederdi. 
“Ben de oruç tutmak istiyorum” diye itiraz ettiğim zaman, kulağıma hemen Hoca Ahmet Yesevi'nin “Çalışmak ibadettir” sözünü fısıldar ve devam ederdi: “Senin bu incecik omuzlarına yüklenmiş çok önemli görevlerin var, hele biraz büyü orucunu aksatmadan tutarsın.” 


Ramazan boyunca, okuldan sonra gittiğim Cağaloğlu'nda konservatuvardan çıkıp aceleyle otobüslere binip iner, ezan okunmadan eve yetişebilmek için soluk soluğa kalırdım. Annem küçük iftar sofrasının en önemli bölümünü benim için özel olarak hazırlardı. Sofrada kendi elleriyle yaptığı reçellerden, taze tereyağına kadar çeşit çeşit lezzetler olurdu. Oruç tutmamış olmamın burukluğunu derinden yaşasam da, sıcacık pide dilimleriyle bezeli bu doyumsuz sofrada öylesine mutlu olurdum ki, bugün hâlâ çok sıkıldığım zamanlar aklıma o sıcacık iftar sofralarını getirerek kurtulurum sıkıntımdan. 


Çocukluğumun Ramazanlar, bir yönüyle de müzik ve ışık demekti benim için. Hafta sonları annemin elini tutar ve selatin camilerinin bulunduğu meydanlara giderdim. Orada ışıklı mahyaları saatlerce seyreder, o muhteşem sesleriyle ezan okuyan müezzinlerin her “Allah” deyişlerinde sanki ışıkların daha da parlayarak göklere yükseldiğini hissederdim. O ezanlarla yıldızlar daha da parlar, ışıklı bir yolun içinde yürürdük sanki. 


Ramazan aylarında annemle sık sık gittiğimiz mekânlardan biri de Eyüp Sultan'dı. Bir lokantada 


orucumuzu açtıktan sonra gezimiz başlardı. Ucuz ama bir çocuğun gönlüne işleyen buraya has oyuncaklara bakar, dükkânlardaki rengârenk şekerlerin, renkli yazmaların, dini kitapların arasında kaybolurdum. Eyüp Sultan hazretlerinin kabrini çevreleyen parmaklıklara el süren kadınları hayranlıkla izler ve bildiğim bütün duaları okurdum. Kabirler, çeşmeler, dost bakışlı esnaf içinde yürür, bir yerlerde mola verir, binlerce kediden biri ile konuşur, bir insan gibi onlarla sohbet ederdim. 


İnsanlar gurbette daha da yakınlaşır 


14 yıl kaldığım, kendimi tanımaya başladığım yalnız 
Viyana gecelerinde ise Ramazanlar bir başka yaşanırdı. 
Geceleri karanlık taş binaları ile daha da soğuyan bu yaşlı kentte hep yalnız yaşadım, kendi düşlerim içinde sabahlara kadar sokaklarda tek başıma gezdim ama Ramazan ayı boyunca zorunlu olarak yalnızlığa veda ederdim. Gurbette birbirine daha da yakınlaşır insanlar. 
Kimi zengin kimi yoksul sofralar... Türkiye'den getirilmiş kahvaltılıklar, dualarla yapılan helvalar, hanımların açtığı börekler eşliğinde Ramazan keyfimiz sürer giderdi. Tek bir gece bile bana kalmaz, mutlaka iftar sofralarında dostlarla buluşurduk. Ertesi gün akademide dersim olmazsa sohbetler sahura kadar sürer ve gurbette dopdolu bir ay geçirirdim. Burada yaşayan Türkler, hatta zaman zaman başka ülkelerden gelen Müslümanlarla aynı sofranın başında toplanır, iftar sonrası demlenen çay eşliğinde yapılan sohbetlerde manevi dünyamızı genişletirdik. 


Okul bitti, yüksek lisans bitti ve Türkiye'ye döndüm. 
Ankara'da geçen yedek subaylık günlerim benim için unutulmazdı. Asker ocağında Ramazan keyfi bir başkadır. Aşçılar, iftar ve sahur yemeklerini sanki başka 

bir aşkla yaparlardı. Yurdumun dört bir yayından gelen insanlarla bir bayram sevinci içinde oturulurdu her gece sofraya. 


İstanbul'da Ramazan yaşamak ayrıcalıktır 


Eğitim ve vatan görevlerimi tamamlayıp döndüğüm, sonrasında ise bir daha hiç ayrılmadığım İstanbul... 
Çocukluğumun şehri, düşlerimi gerçekleştirdiğim dünya başkenti... Maddi ve manevi dünyanın zirvelerinde gezinen İstanbul... 


İstanbul'a olan aşkımı anlattığım; Dünya Başkenti İstanbul isimli eserimi yazdığım yıllarda, bu sözün günün birinde İstanbul camilerinin mahyalarına taşımasını düşlerdim hep. Bir gün Üsküdar'da bu mutluluğa eriştim. 
İki minare arasında ışıklarla “DÜNYA BAŞKENTİ İSTAN-BUL" yazıyordu. Benim düşlerim, duygularım ışık olmuş göklerde parlıyordu. Dakikalarca bakıp durdum bu ışıklı 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yazıya. Sonra gün gelip bütün mahyalarda bu sözlerin yazılacağını hayal ettim. Sanat, sanatçı ve hayal birbirinden ayrılabilir mi? 


İstanbul, dünyanın merkezi İstanbul... Bu kentte Ramazan'ı yaşamak bir ayrıcalıktır. İstanbul Ramazanları bolluk bereket, ibadet, coşku demektir. Şehir bir ay boyunca neredeyse hiç uyumadan yaşar. İftar saatinde İstanbul'da sanki zaman durur, şehir sessizleşir. Nereye gitseniz bir küçük sofraya rast gelir, hemen buyur edilirsiniz. “Allah ne verdiyse”, elle bölünen sıcacık pideler, zeytin, peynir, hurma... Mevsimine göre meyveler... 
Yüzlerde bir rahatlık ve huzur... 


Giderek daha içten kutlanan bu manevi ayın içinde erimek, manevi dünyanın kuşatıcı kollarının arasında kaybolmak... Düşüncelerle yoğrulmak ve bedeninizden kopup neredeyse bütün yüklerinizden arınarak göklere yükselmek... Sabaha kadar huzur içinde düşlerde yaşamak... 


Bir anda Hazreti Pir'in türbesinin önünde dolaşmak, 

Hz. Şems'e uğramak, yahut Türkistan'a kadar gidip Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin güllerle çevrili türbesinin önünden ona “geldim” diye seslenmek. Duyar mı, cevap verir mi bilemem ama beni türbesinin önüne kabul edip burada piyanodan çıkan nağmelerle ona seslenişimi hatırlar belki kim bilir? Sonra Kudüs'e gitmek, Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılmak... Gün ışımadan Urfa'ya varıp Hz. İbrahim'i hissetmek ve Balıklıgöl'ün yanında secdeye varmak... 


Yaş kemale ermeye başladığı vakitler Ramazan'ın, iftarların gölgesinden çıkıp Yaradan'la yakınlaşmak olduğunu daha bir hissediyorsunuz. Gün boyu evinizde kendinizle baş başa kalıp geceleri İstanbul'un manevi dünyası içinde kaybolmak, kendini yargılamak ve tekrar tekrar düşünmek... Bir hastane kapısının önünden geçmek, ambulansların sesini dinlemek, hiç dikkat etmeden geçtiğimiz binlerce kabir arasında yürümek... Sonra kalabalıklar arasına karışıp Sultanahmet'te çimler üzerinde oynayan çocukları görebilmek, gözlerindeki ışıltıyı içine çekebilmek... Süleymaniye'nin önünden geçip, yatsı ezanı okununca koşan insanların kalplerindeki çarpıntıya tanık olmak... İftar sofralarının ağır yükünü omuzlayıp bir köşede karınlarını doyurduktan sonra sahur için hazırlanan lokantaların çalışanlarının yanında Ramazan'ı yaşamak... 


Sabah ezanları okunurken insanın en kutsal görevi olan ekmek parasını çıkarmak için yollara düşenleri görmek... 
“Şükür bu bayramı da görebildik” diyebilmek ve güçlü, şefkatli ve inançlı insanlar diyarı Anadolu'da yaşamak ve ölmek... 


Ramazan dedik ve nerelere geldik... Herkese hayırlı Ramazanlar... 
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Hikâyelerin en fenası gurbete “yancı” olarak gitmektir. Bunu iyi biliyorum çünkü ben bir yancıyım. Gurbete çağırılan asıl kişi değilim. Eşim memleketten memlekete çağırılır, ben de onun arkasından koli kutularına kitapları, hurçlara yorganları koyarım. Kırılacak mutfak eşyalarını gazetelere sararım. 
Sonra eski tülleri yeni camlara uydurmaya gayret ederim. Evin beyi yeni iş yerine gider. Orada başka başka huyları olan insanların arasına karışır. 
Çocuklar ise gittikleri yeni okullar- dan şikâyet ederler. Öğretmenleri eski öğretmenlerine benzemez, sınıf arkadaşları bunları başta aralarına kabul etmez. “Hepsi kreşten beri arkadaşmış anneee” dedikçe siz çocuklarınızı o veletlere sevdirmek için türlü çareler icat edersiniz. Sonra o da hallolur. Bir bakmışsınız ki oğlunuz sınıfın takımında kaleci olmuş, kızınız diğer kızlarla ip atlıyor. 


Peki yancıya ne olacak? Erkek için hazır bir ortam var, çocuklar için de öyle... Bu kadını ne yapacağız? Sabah ahaliyi evden gönderdikten sonra ona bir meşgale bulmamız icap etmemiz mi? Meşgale değil de insan... Bir dost. 
Eline fener alıp sokakları mı gezsin şimdi o? 


Ben gurbet şehirlerinden birinde yalnızlığımı unutmak için insanlarla yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçip duruyordum. Önce bir tarafa sonra diğer tarafa... Yanımdaki kadınlar, ihtiyarlar, gençler o esnada mahsusçuktan arkadaşım oluyordu. Sonra herkes dağılıyordu ama... Bitiyordu masal. 
Caddenin ortasında uzaydan düşmüş karanlık bir taş gibi yapayalnız kalıyordum. Bunlar acıklı şeyler... 
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Düşüş. Bir hayattan başka bir hayata. Bir varoluş kırılması. Karanlık. Bir başına. Bütün kuyular tek kişiliktir çünkü. Kuyu yalnızlığı, yalnızlık kuyusu. 


Derin. Ne kadar derin? 
Yusuf olmayınca her kuyu derin. En derini insanın kendi içinde. Kalbinde. 
Herkes kendi kuyusunu kalbinde taşır çünkü. 


Çaresiz kalma hali. Nemli ve kaygan duvarlardan sızıp duran kasvetli umutsuzluk. Gerçekle rüya arasında sıkışmışlık; yukarıdan sızan ışıkla aşağıdan yükselen boğucu karanlık arasında. 
Umutsuz, sonrasız. 


Yokluk. Her sese kulak kesilip kesilip sonrasında üzerine çöken yaban hayal kırıklığı. Kuyuya düşen unutulmaya düşmüştür çünkü. 


Ana rahmi. Bir doğumu bekler gibi beklemek. Yeniden var olma kavgası. 
Sürgünden döner gibi. 
Körün kavuşması gibi gözlerine. Görebilmeyi sabırla beklemek. 


3SÜtU İN) lacivert dergi (es) 


Ölüler kendini savunamaz, biz her mevtaya kendi yakınımız gibi görüyor, öyle davranıyoruz. 
Normalde her mevtayı kendi yakınları kabre indirir fakat kimi cenazelerde korkanlar oluyor, indiremiyorlar kabre, biz indiriyoruz. Tabii bunların olduğu sırada ilginç şeylerle de karşılıyoruz. 
Vefat edeli yıllar geçmiş birinin kabrini açtığımız- da bedeninin neredeyse iç bozulmadığı mevtalar görüyorsunuz örneğin. 
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MEZARLIK, 
GÖREVLİSİ 


Düşünün her gün mezar kazıyoruz. Mezar kazma- nın bize en çok kattığı şey, hep ölümle yaşamak, onu hiç unutmamak... 
— Tabiiunuttuğumuz da 


oluyor, biz de nefis 

taşıyoruz, izin günlerimizde unutabiliyoruz ama genelde ölümü her an hatırlıyor olmak en büyük kazancımız. Bir de mezarlıklar insana şefkatli olmayı öğretiyor. 
Dışarıda birine kızabilirsin ama mezarlıkta böyle olmuyor. Burada huzur buluyor insanlar. 
Geçenlerde nişanlı bir çift geldi, burada huzur bulduğunu söylüyorlar. 
Sürekli tanımadığı insanların cenazelerine katılıp mezarlarını ziyaret eden gençler var. Son olarak söyleyebilirim ki mezarlık insana sükün veriyor. 


TOPRAK, HIZ KÜLTÜRÜ İNSANI ÖLÜMLE 


BİREBİR KARŞILAŞMAKTAN, BİREBİR İNSAN İÇİN BİR YÜZLEŞMEKTEN ALIKOYDUĞU 


İÇİN HEPİMİZ ONA ÇOK KOLAY BAĞIMLILIK KESBEDEBİLİYORUZ. 
KEMAL SAYAR 
NOKTASIDIR. esirmizuz. musa cisi bir vorcuuğa çırmıyoruz 


ARTIK, BİZİM YOLCULUĞUMUZ OLSA OLSA E-5'TE TRAFİKTE AMET EDİP BAŞARAN gi kısttış BİR ADAMIN YORGUNLUĞUNDA GİZLİDİR. 
HIZIR'I ARAYACAK KADAR BİLE ARAYIŞTA DEĞİLİZ ÇÜNKÜ 


ACELECİ VE KIZGIN KURTULACAĞINIZA İNANMIYORUZ SURATLI İNSANLAR MusTaFA AKAR 


OLARAK METSUZUZ. ORUÇ İLE BELLİ SAATLERDE YEME-İÇME VE ÇOĞALMA ARZUMUZUN İSTANBULDA DIŞINDA ÇIKARAK BUNLARI yazar! YAPMAYARAK YERYÜZÜNDEKİ ARALKR. TEMEL KORKULARIMIZA, Rana TEMEL AMAÇLARIMIZA, TEMEL BO UK EREK. ARAYIŞLARIMIZA KARSI DEMEKTİR. BAĞIMSIZLAŞMAK İSTİYORUZ. 


TULUYHAN EKREM DEMİRLİ UĞURLU 


30 YIL AYRILIKTAN SONRA, 30 DAKİKA 
İÇİNDE AZİZ VE MUHTEREM İSTANBULLU 


SÜRÜCÜLERLE AYNI SAYFAYA GELİVERMEK! AKILLI Mİ TELEFONLAR BİLE KENDİLERİNİ BU KADAR HIZLI GÜNCELLEYEMİYORLAR. 

MA İC 


YÜCEL ÇAKMAKLI, MİLLİ SİNEMA'NIN SADECE TEORİDE DEĞİL PRATİKTE DE HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN MÜCADELE ETTİ. 
MESUT AYTEKİN 
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DROMOLOJİ: 


Antik Yunancada “akıntı, yol, yürüyüş, koşu” anlamlarına gelen “dromos” ile bilim anlamına gelen 


“logos” kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmış kavram. Günümüzde “hız bilimi” anlamında kullanılan dromoloji, Hız ve Politika kitabının yazarı Fransız Paul Virilio tarafından üretilmiştir. 


TURAN OFLAZOĞLU 
(1832...) 


Adana'da doğdu. Bünyan İlkokulu'ndayken kendi yaptığı Karagöz şekilleriyle kasaba halkına temsiller verdi. İstanbul'a geldi; Gedikpaşa Ortaokulu ve Vefa Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe ve İngiliz Edebiyatı bölümlerini bitirdi. 
Amerika'ya giderek Washington Üniversitesi'nde tiyatro dersleri aldı. Tarihi tiyatronun en önemli temsilcilerinden biridir. 


Havf: 


Arapça bir kelime olup korku, 


endişe, kaygı duymak demektir. 


A 
İtikâf: 

Bir kenara çekilme, ortalıkta görünmeme veya Ramazan 

ayının son 10 gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etmedir. 


Kesbetmek: 


Çalışarak kazanmak, edinmek, elde etmek. 


Du 


STOACILIK: 


MÖ 334-263 yılları arasında yaşamış olan Yunan filozof Kıbrıslı Zenon'un kurucusu olduğu bir felsefe okuludur. Stoacılar, insanın en temel amacının mutluluk olduğunu 


savunurlar ve mutluluğun insanın kendisine bağlı olduğuna inanırlar, Doğaya uygun yaşamayı ilke edinen Stoacılar için mutluluğa ulaşmanın yolu doğaya uygun yaşamaktır. Dünya vatandaşlığını savunan Stoacıların savunduğu beş temel ilke şunlardır: Bilgelik, adalet, yiğitlik, ölçülülük ve dürüstlük 


Vepa) 
İN Dosya kirap 


Reca: 


Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemek, O'nun lütfuna nail olacağını ummak, sonunun iyi olacağını düşünüp sevinmek anlamına gelir. 


Şerh etmek: 


Açma, ayırma, yarma. Bir kavramı ya da kitabı açıklama, yorumlama. 


Zapatista: 

Meksika'nın en yoksul eyaletlerinden olan Chiapas'ta bulunan silahlı bir gruptur. Adını Meksika Devrimi'nin (1910-1920) lideri olan Emiliano Zapata'dan alır. 


P 


Uzun Hikâye 
MUSTAFA KUTLU 
DERGÂH YAYINLARI 


Karakter Aşınması 


RICHARD SENNETT 
AYRINTI YAYINLARI 


Hız ve Politika: Dromoloji Üzerine Bir Deneme 


PAUL VIRILIO 
METİS YAYINLARI 


Yavaşlık 


MILAN KUNDERA 
CAN YAYINLARI 


Ma g, 


SÖYLEŞİ 


Hayatı yeme-içme arzumuz ile çoğalma arzumuz ayakta tutar. Birisi bizim varlığımızı ayakta tutuyor, diğeri vw ise neslimizin bekasını sağlıyor. Oruçlu olduğumuzda 

bu iki arzumuzun dışına çıkarak, bunları yapmayarak yeryüzündeki temel korkularımıza, temel amaçlarımıza, © temel arayışlarımıza karşı bağımsızlaşmak istiyoruz. 


HER İBADETİN MAKSADI ALLAH'I TANIMAKTIR 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Oruç, hayata “dur” deme özgürlüğ 


SÖYLEŞİ : LACİVERT YAZI İŞLERİ :: EKREM DEMİRLİ 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Ilah'ım Recep ve Şaban'ı bize hayırlı kıl, bizi Ramazan'a ulaştır” diye dua etmişti Peygamberimiz. Kavuştuk şükür. Şairin dediği gibi: “Hilal göründü, kara göründü, kurtulduk.” Hoş geldin ya şehr-i Ramazan mahyalarıyla süslenecek 


yine sokaklar. Biz Allah için aç ve susuz kalacağız. Biz yemesek, içmesek de Allah bizi yaşatır diyeceğiz. Bu Ramazan'da orucu ve diğer ibadetleri Prof. Dr. Ekrem Demirli ile konuştuk. Güleç yüzü ve “Korkutmayınız sevdiriniz” hadis-i şerifini tatbik eden tavrıyla bize yeni bakış açıları kazandıran Demirli, orucu; “yapmama özgürlüğü” olarak tanımlıyor. 


Her ibadetin bir maksadı ve sırrı olduğu söylenir. Peki, orucun maksadı nedir? Biz niye oruç tutarız? 


İbadetlerin maksadı, hikmeti 

ve faydaları vardır. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım fakat ülkemizde bunlar genellikle birbirine karıştırılıyor. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor; her ibadetin öncelikli maksadı Allah'ı tanımaktır. Biz bunu gündelik dil- de “Allah'ın rızasını kazanmak” şeklinde de ifade ederiz. Allah'ı tanımak ve Allah'ın rızasına ermek, aşağı yukarı aynı anlama gelecek ifadeler. Bir de fayda boyutu olduğu söylenir orucun. 
Bu sağlıkla ilgili olabilir çünkü Peygamber Efendimiz; “Oruç tutun, sağlık bulun” buyuruyor ama orucu faydadan dolayı değil maksadından ötürü tutmamız gerektiğini unutmamalıyız. 
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Orucun diğer ibadetler arasındaki yeri nedir? 


İslam'daki ibadetleri beş temel kategoride tasnif edebiliriz. Bunların her biri aslında ibadet tarzı gibi de düşünülebilir. Kelime-i şahadet getirerek Müslüman oluyoruz. Bu imanı temsil ediyor. 
Sonra namaz var, mâli bir ibadet olarak zekât var, ardından oruç ve hac var. Bunların arasındaki farka gelirsek; namaz, zekât ve hac görünür ibadetlerdir. Bir adamın namaz kıldığını uzaktan bakarak anlayabiliriz. Bir adamın zekât verdiğini, en azından zekâta benzer bir iş yaptığını uzaktan bakarak anlayabiliriz, görünür hale gelebilir. Bir adamın hac yaptığını da uzaktan bakarak anlayabiliriz. Oruç bu ibadetler içerisinde görünmeyen tek ibadettir. Bir insan bize oruçlu olduğunu söylemediği 


sürece biz onun oruçlu olduğunu bilemeyiz. Bunun için oruç, İslam içerisinde görünmeyen, gizli olan ibadetler arasındadır. 


Oruçta gizlenen yahut görünmeyen şey nedir? 


Namazda ne görünüyorsa oruçta görünmez hale geliyor. Namazda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda duruyor ve Cenab- ı Hakk ile konuşuyoruz. Oruçta ise bu konuşma ve huzurda durma gizli şekilde uygulanıyor. Kimse fark etmeden Cenab-ı Hakk ile beraber oluyor ve herkes onun huzurunda duruyor, onu düşünüyor, tefekkür ediyor ve onu tanımaya çalışıyor. 
Orucun temel prensiplerinin ilki budur. İkincisi ise şu: Oruç selbi bir ibadettir yani yapmamak üzerinedir. İbadet, en azından günlük dildeki kullanımlarında bir şey yapmak anlamına gelir. 


ave deri Fs) 


üdür 


-krem Demi 


Ekrem Demirli 
Kimdir? 


Rize'nin İkizdere ilçesinde doğdu. 1988 
yılında Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nden, 
1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi'nden mezun oldu. 1993'te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tasavvuf alanında yüksek lisansa başladı 

ve aynı yıl enstitüye araştırma görevlisi olarak atandı. 1995'te Abdullah İlahi'nin Keşfü'1-Varidat'ı adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003'te aynı enstitüde Sadreddin Konevi'de Marifet ve Vücüd adlı teziyle tasavvuf doktoru oldu. Çalışmalarını ağırlıklı olarak iki alanda sürdürmektedir: Birincisi Konevi şarihleri, ikincisi ise İbni Arabi. Ekrem Demirli'nin Sadreddin Konevi, Abdürrezzak Kaşani, İbni Sina ve İbni Arabi'den çevirileri, dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Demirli, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde profesör olarak görevine devam etmektedir. 


Namazı düşünelim; ayakta dururuz, rüküa gideriz, secde ederiz. 
Hep bir fiil vardır. Hac temelde iki rükündür; tavaf ederiz ve Arafat'ta dururuz. Zekât ise belli bir nisabın maldan çıkartılarak ihtiyaç sahibine ulaştırılmasıdır. Bunların hepsi bir fiildir ama oruç böyle bir ibadet değil. 
Oruç, bir şey yapmak değil, bir şey yapmamak üzerine kurulu bir ibadettir. Bundan dolayı ona selbi ibadet diyoruz. 


Oruç en temel manasıyla neyi yapmaktan alıkoyuyor bizi? 


Yemiyoruz, içmiyoruz ve cinselikten uzak duruyoruz. Bunlar insan davranışlarındaki temel fiillerdir. Hayatı yeme içme arzumuz ile çoğalma arzumuz ayakta tutar. Yemek, içmek bizim varığımızı ayakta tutuyor, cinsellik ise neslimizin bekasını sağlıyor. 
Belli saatlerde biz bu temel arzuarımızın dışına çıkarak, bunları yapmayarak yeryüzündeki temel korkularımıza, temel amaçlarımıza, temel arayışlarımıza karşı bağımsızlaşmak istiyoruz. Bunu şöyle ifade edebilirim: İnsan yiyen, içen, çoğalan, toplum kuran bir varlıktır. Oruç ibadeti, bize bunların insan için temel bir şey olmadığını anlatmak istiyor. 
Bu noktada; “Peki, insan nasıl bir varlıktır” sorusunu sormamız gerekiyor. İnsan, Allah'ı tanımaya, anlamaya, O'na benzemeye ve özgürleşmeye çalışan bir varıktır. Oruç da bunları anlatıyor bize. Dolayısıyla, oruç üzerine konuşurken en temel fiillerimizin imsak ve iftar olduğunu unutmamak gerekiyor. 


İmsak ve iftar deyince ne anlamamız gerekiyor? 


İmsak, insanın kendini tutması, geri çekmesidir. İftar ise orucun bozulmasını ifade eder, açılma, yayılma, genişleme halidir. Kendini tutma ve açılma hali. Orucu bu iki eylemle ve o selbi nitelikle düşünmek lazım. 


Orucun insanı özgürleştiren bir şey olduğunu söylediniz az evvel. Bu özgürleşme hali, yeme-içmeden ve cinsellikten kesilme ile bağlantılı bir şey mi? Buradaki özgürlüğün mahiyeti nedir? 


Aslında bu sadece oruçla ilgili bir şey değil. Bütün ibadetlerin doğasında insanı özgürleştirme gayesi vardır. Bunu şöyle düşünmek lazım; ibadetleri ibadet kılan şey iradedir, tercihtir. 
Ragıb el-İsfehani'nin fiille ameli ayrıştırırken şöyle bir tarifi vardı: “Fiil bizim herhangi bir davranışımızdır, bu bakımdan hayvanların davranışları da fiil olarak nitelenebilir. Amel ise bizim iradi davranışlarımızdır.” Bir şeyi yiyoruz, içiyoruz, bu bir tercih işidir, buna amel denilir. Fiili amel haline getiren şey niyettir. 
Dolayısıyla niyet aklımızla ilgili bir şeydir. Hayvanın niyetinden söz edemeyiz. Bir ağacın, bir bitkinin yahut insan dışında herhangi bir canlının fiilinden söz edebiliriz ama amelinden söz edemeyiz. Amel, akılla ilgili bir şeydir. Aklımız amellerde, fiillerde niyet şeklinde ortaya çıkıyor. Niyet şeklinde ortaya çıkan akıl, fiili amele dönüştürüyor. Amel seviyesine çıkartıyor. 


Biz bu amelleri irademize tercih ettiğimiz için aslında bir şeye dur diyoruz. Ben bunu modern çağda çok önemsiyorum çünkü modern çağda özgürlük, daha çok “yapma özgürlü algılanıyor. Büyük düşünürlerin söylediklerine baktığınız zaman bir şeyi reddetmeyi özgürlüğün tanımı olarak görebil şeyi yapmama özgürlüğüdür, bir şeyi yapmamayı tercih etmektir. 
Daha doğrusu o şeye bağımlı olmaktan kendimizi kurtarmaktır ama bu sadece oruç ile ilgili değil, diğer ibadetlerde de geçerli. 
Biz namaz kılarak o günlük hayatın bize dayattığı zorunlulukların dışında çıkıyoruz. Hayata “dur” diyoruz, hayatın dışına çıkıyoruz. 


Yapabileceğin bir şeyi yapmama! Sanırım bu modern insan için işin en zor olan kısmı... 


Ben de öyle düşünüyorum. Oruçta bu yapmama hali çok fazla öne çıkıyor. Orucu konuşurken şöyle konuşmamız lazım: Oruç nedir; yememek ve cinsellikten uzaklaşmak. Başka bir şey yok. 
Orucu anlatırken genellikle; “Oruç aç kalmak değildir” diyorlar. Aksine ben diyorum ki; oruç aç kalmaktır. İnsanlar buradan bilgi çıkartamayınca orucun başka fonksiyonlarına yöneli-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KURANDI KERİM'İ DE, PEYGAME EDEMEDİK. HAYATI DA ÖYLE A! 
KENDİNİ TAKDİR EDEMEDİ. 
ŞİMDİ KENDİ KIYMETİ ÇOĞALMAYLA, NE KADAR 
KADİR GECESİ İNSANIN KEND OLDUĞUNDAN “BİN AYDAN HA 


yorlar. Örneğin; “Oruç ahlaklı olmaktır, Allah'ı tesbih etmektir” gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. 
Bu durum ise bizi kutsal bir ay kavramına ulaştırıyor. Böylece Ramazan'da daha dindarız gibi bir sonuç çıkıyor karşımıza. 
Müslümanlık sadece bir aya indirgeniyor. Oruçlu iken yapılan eylemlerden farklı bir durumdur oruç ibadeti. Benim kanaatime göre Müslümanlar oruçlu iken yapılanları düşünerek oruçlu olmanın anlamını kaybettiler. 
Oruç ibadetini yerine getirirken aslında zihnimiz düşünmeye daha müsait bir durumda oluyor. 
Mesela daha sakin, sabırlı, ahlaklı oluyoruz. İyi de Müslüman'ın her zaman böyle olması gerekmiyor mu? Hülasa tarifimizi şu şekilde yapmak zorundayız: Oruç aç kalmaktır. 


Türklerin oruca fazlasıyla önem vermesinin altında yatan bir sebep var mı? 


Bu konunun din sosyolojisiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Bütün toplumlar, şeriatın kendilerine sunduğu yahut emrettiği şeyi, bir süreçten geçirerek kendi hayat pratikleriyle başka bir noktaya taşır. Mesela Türkiye'de namaz konusunda teravih namazının 


daha önemli bir hâl aldığını görürüz fakat teravih üzerine çok konuşulmasından insanlar bunaldı ve teravih yerine kafelere gitmeye başladı. Bu durumun da büyük bir yanlışlık olduğunu belirteyim. Cuma ve bayram namazları da daha önemli görülür toplumumuzda. Bunun sebebi ise bayram namazlarının senede iki kere olmasıdır. Bahsi geçen bu durumda kişiler vakit namazlarını kılmıyorum/kılamıyorum ama en azından bayram namazını kılayım diye bir düşünceye giriyor. 
Kişi kendince namazdan nasibini böyle arıyor. 


Ramazan ayında karşılaştığımız bir sorun da 11 ayın yükünü tek bir aya yükleme çabasıdır. 
Kabul edelim ki bu geleneksel bir tutum, kesinlikle dini bir tutum değildir. Bu konuyu anlamak için gelenek ve din ilişkisine bakmak lazım. Ben gelenek ve dinin her zaman uyum içinde olduğuna inanmayanlardanım. 
Bilakis geleneğin çatışma ve rol kapma çabası içinde olduğunu düşünenlerdenim. Böylece gelenek, dinden rol çalarken de dini araçsallaştırıp onu bir bastona çevirebiliyor. 


Dini, dinin kendisinden çok gelenekten öğreniyoruz sanki. 


lacivert dergi 


Bunu mu demek istiyorsunuz biraz da? 


Öyle de denilebilir. Ölçü olarak namaz ve oruç ibadetlerine bakmalıyız. İslam'da tartışmasız bir şekilde bütün sistem namaz üzerine kuruludur. Oruç ise mazereti kolay kabul edilebilen bir ibadettir. Namazda asla mazeret kabul edilmez. Şuur var ise fiziksel yetersizlik dahi namazı engelleyemez. Denize düşmüş olan bir kişi sandala tutunarak namazını kılabileceği gibi felç olan bir kişi de ima ile namazını kılabilir. Oruç ibadetinde ise böyle bir durum söz konusu değil. Mazeretler, yani oruç tutulamamasına dair sebepler şeriat tarafından çok kolay kabul edilebiliyor. Bunun sebebi ise ibadetlerde bir sıralama olmasından. Namaz ibadetlerin merkezi iken oruç daha özel bir ibadet olarak konumlandırılmış. 


İbadetin en makbul olanının ihsan ile edilen ibadet olduğu söylenir. Peki, orucu ihsan ile nasıl tutacağız? 


Emin Işık hocanın anlattığı bir hikâye ile cevaplamaya çalışayım bu sorunuzu. Esnaf Hastanesi'nin orada bir caminin müezzini varmış. O zamanlar ölüleri imamlar ve müezzinler yıkıyormuş. Emin hoca bir gün müezzine; “Abi sen- de bir hal var, sırrı nedir söyleyiver” demiş. Müezzin, ilk başta inkâr etse de Emin hoca üsteleyince şu cevabı vermiş: “Gelen ölü sarhoş muydu, zengin miydi, fakir miydi hiç bakmam. Allah'ın emaneti geldi derim. Yıkar temizler Allah'a gönderirim. Halim bundan ibarettir.” Emin hoca 

bu hikâyeyi ihsan örneği olarak anlatırdı bize. 


Allah'ı görür gibi iş yapma hali yani. 


Aynen öyle. Bir insan, hayatındaki herhangi bir işi hiç ayrım 


yapmadan, menfaat gütmeden yapabiliyorsa ihlasa daha yakın demektir. Oruç da ihlas şartı en kolay tahakkuk edilecek ibadettir. Çünkü orucu kimsenin bilmesi gerekmiyor. Biz Ramazan'da kategorik olarak oruçlu olunduğunu düşünüyoruz ama kimsenin oruçlu olduğumuzu bilmesi gerekmiyor aslında. 


Orucun insanda yarattığı bir sükünet hali var. İçinde yaşadığımız modern hayat ise bizi aşırı bir hıza ve hazza maruz bırakıyor. Orucu, insanı bu hız ve haz girdabından kurtaran bir ibadet olarak da değerlendirebilir miyiz? 


Tabii ki. Hayat bizi araçsallaştırıyor. Örneğin kullandığımız araç-gereçlerin karşısında biz yerimizi kaybediyor, nesneleşiyoruz. Özne ise kullandığımız o araçlar oluyor. Hâlbuki biz, oruç tutarak maruz kaldığımız o hayatın dışına çıkıyoruz. Özgürleşme dediğim şey de burası ile ilgili esasen. Tam yeri gelmişken size bir hikâye anlatayım. Tasavvufta; “İsmi azam (Allah'ın en yüce ismi) nedir” sorusu vardır. 
Yüz yıllardır bu konuda çeşitli yorumlar yapılmış. Bayezid-i Bistami de bu konunun tartışıldığı bir ortamda bulunuyormuş ve demiş ki; “Allah'ın küçük ismini siz söyleyin ben büyük ismini söyleyeyim.” Bistami burada Allah'ın bütün isimlerinin büyük olduğunu vurgulamak istiyor. Bir çarpıcı örnek daha vereyim: Feridüddin Attar'ın bir meczubu vardır. Meczuba da 

bir gün ismi azam sorulmuştur. 
Meczup; “İsmi azam ekmektir” demiş. Meczubun böyle demesinin sebebi, herkesin ekmeğin peşinde koşmasından ve Allah'ın kendisini ekmekte gizlediğini düşünmesindendir. Gerçekten de hayat bir ekmek mücadelesidir. 
Biz Müslümanlar oruç ile hayatın 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bir ekmek mücadelesi olduğunu reddetmeye çalışıyoruz ama bu kadar oruç süresiyle bu öğrenilir mi? En uzun tuttuğumuz zaman 
18 saat oruç tutuyoruz. 18 saat 
yeter mi öğrenmeye? 


Peki, az bir süre mi bu? 


Buna iki şekilde bakmak lazım; oruç ortalama bir insan için zor, elit bir insan için az bir ibadettir. 
Mesela Hindistan'da altı ay aç kalan bir adam için oruç kolay bir ibadettir hatta ibadet bile değildir fakat geniş kesimler 

için oruç zor bir ibadettir çünkü sürekli yeme-içmeye, atıştırma- ya alışmıştır onlar. İslam oruçta süreyi uzatmayı önemli görmedi. 
Yani üç gün oruç tutmamız gerekmiyor. Mesela ilk zamanlarda Müslümanların bir kısmı iki gün aç kalarak visal orucu tutmak istemişler. Peygamber Efendimiz bunu uygun görmemiş çünkü İslam'ın orucunda esas meseleyi nicelik değil nitelik oluşturuyor. 
Eğer 18 saatte meseleyi doğru anlarsak, bu ibadetin niçin farz kılındığını, bizim yemeye ve çoğalmaya bağımlı olmadığımızı idrak edebilirsek 18 saat de yeter. 
Bir ayet-i kerimede; “İnsanları kılık kıyafetlerine, durumlarına, jest mimiklerine bakarak tartanlara yazıklar olsun” buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani herhangi birine sosyal sınıfına göre saygı gösterenlerden bahsediyor. Bunların kim olduğunu ve vasıflarını tasvir ederken diyor ki; “Mal topluyor ve onu sayıyor, zanneder ki malı onu ebedi kılacak.” Burada orucun ne demek olduğunu da buluyoruz aslında. 


Nasıl buluyoruz? 


Şöyle ki; Arap toplumunda insanın gücü, malından ve neslinden geliyordu. Aslında neslimiz çok yüce gayelerle ortaya çıkmıyor, neslimizin varlık sebebi bize güç, 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asker olmasından ibaret. İslam bunun önüne geçiyor. Yani bizim bekamız, çocuklarımız değildir. 
Dünyaya üremek için gelmedik. 
O Cenab-ı Hakk'ın bize yüklediği başka bir görevdir. İkincisi ise; biz buraya ekmek yemeye gelmedik, dünyaya başka bir gaye için geldik. Dünyaya gelişimiz insan olmak içindir, oruç ibadeti de bunun için var. 


Burada bir parantez açayım. 
Hani dediniz ya İslam bize çoluk çocuğumuz için gelmediğimizi öğretiyor diye... Hz. 
İbrahim'in kurban hadisesi de bunu anlatmaya çalışmıyor mu bize? 


Söylediğiniz doğru ama o kıssanın iki yönü var, kıssa sadece baba-oğul değil, oğul-Allah, baba-Allah kıssasıdır. Hz. İbrahim kıssası Türkiye'de yanlış anlatılır biraz. Bu kıssada dikkatimizi hep baba-oğul çekiyor. Hâlbuki oradaki doğru ilişki Hz. İsmail'in şu sözünde saklı; “Rabbin ne emrettiyse onu yap, beni teslim olmuş bulacaksın.” Cümle budur, İsmail babasına teslim olmuyor, Allah'a teslim oluyor. Babama canım feda demiyor. Hz. İbrahim de gözü yaşlı bir baba değil. Ba- 


kın Hz. Yusuf kıssası da böyledir. 


Bu kıssa sanki Yusuf ile Züleyha ve Yusuf ile kardeşlerinin ilişkisi gibi anlatılır. Hâlbuki oradaki bütün ilişki aslında Allah iledir. 
Yakup ve Yusuf arasındaki ilişki de, baba-oğul arasındaki ilişki 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değil babanın Allah ile ilişkisi ve Yusuf'un Allah ile ilişkisidir. Yani ilişkilerin zemininde, odağında hep Allah vardır. 


Yani Yusuf kendi içine düştü, kuyuya düşmedi diyorsunuz? 


Tabii. Yusuf en sonunda onu söylüyor zaten. Rabbim rüya- mı hak çıkardı diyor. Neydi o rüya? Benim Allah'ı tanımamdı. 
Mevzu, kardeşler yahut Züleyha değil. Biz hayatı okur gibi Yusuf hikâyesini okuyunca Yusuf ve Züleyha dikkatimizi çekiyor yahut İbrahim ve İsmail çekiyor. 


Oruç ve Ramazan'dan konuştuk. Bir de Kadir Gecesi var. 
Kadir Gecesi'ni bin aydan daha hayırlı kılan şey nedir? 


Kuran-ı Kerim ve Allah'tır. Bakın, Kadir Gecesi bir ahlak terimidir. 
Kadir; kıymet demektir, ayet-i kerime de diyor ki; “Allah'ı hakkıyla takdir edemediler.” Bu, kimse Allah'ın kıymetini bilemedi demek. Biz bunu çoğaltabiliriz, Kuran-ı Kerim'i de, Peygamberimizi de hakkıyla takdir edemedik. Hayatı da öyle ama hepsinin temelinde insan kendini takdir edemedi. Kendi kıymetini anlayamadı. Şimdi kendi kıymetimizi yeme-içme çoğalma ile ölçüyoruz. Ne kadar kazandığımızla ölçüyoruz. Kadir Gecesi insanın kendi kıymetini idrak ettiği gecedir çünkü Allah kıymetli, zaman kıymetli, Kuran kıymetli, hayat kıymetli, Peygamber kıymetli... 


Kıymetini bilmeyen tek kişi, insanın kendisi. Kadir Gecesi insanın kıymetini tahakkuk ettiği gecedir. O kıymet nedir? Ayet-i kerimede diyor ki: “Dualarınız olmasa Rabbim size niye kıymet versin?” Kıymet kişinin Allah'la irtibatıdır. Bunu idrak ettiğimiz geceye Kadir Gecesi denir. Onun için “bin aydan daha hayırlıdır” diyor ayette. 


Her Ramazan ortaya çıkan oruçsuzlara hoşgörü konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Şimdi pek olmasa da, Türkiye'de 90'lı yıllarda çok olurdu bu tartışma. Oruçludan beklenen oruçsuzlara hoşgörü diye bir şey vardı ve medya çok abartırdı. Eski Maltepe'de yahut Üsküdar'da 1980'lerde dinlediğim yaşlı kişiler vardı. 1 920'lere hatta daha öncesine şahitlik etmişler. Şunu anlatırlardı: Eski Ermenilerin, Rumların olduğu İstanbul kültüründe Müslümanların orucuna saygı gösterilirdi. Mesela Hıristiyan bir çocuk Müslümanların yanında yemek yediğinde ailesi tarafından uyarılırdı. 1 930'larda gayrimüslimler bu saygıya sahipti. Aralarında oruç tutanlar bile varmış Müslümanlar o saatte yemiyorlar diye. Şimdi Türkiye'de bu saygı ortamı ideolojik biçimde bozuldu ve “oruçsuza saygı” diye bir şey çıktı ortaya. Oruçsuza zaten tolerans vardır İslam'da. Eğer o kültür bozulmasaydı biz bugün annesi tarafından ikaz edilen Ermeni çocuğu konuşacaktık. 


Hızır'la karşılaşmak; 


Bize hızlı bir dünya | sunanlar, bir anda | (hızlandığımız gibi bir anda da yavaşlayabileceğimizi *söyleseler de, şartlar her “zaman istediğimiz gibi itmez. Sanki hızlanmak limin ve teknolojinin ze hediyesiyken, avaşlamak için eredeyse Hızır'a ihtiyaç uyarız. Biliriz ki, bir anda zlanmak, yola çıkmak olaydır. Oysa durmak, bir anda yavaşlamak çok zordur. 


, 
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YOLDA BİR HIZIR VAR AMA YOLA ÇIKMAK İÇİN ÖNCE HZ. MUSA'YI BİLMEMİZ GEREKİYOR 


DOSYA 


ir dostum anlattı... 

Kendi araçlarıyla İstanbul'dan 

Ankara'ya gidiyorlar. Arka koltukta 

çocuklar uyumuş. 
Müzik çalarda da gökteki yıldızlara eşlik eden tatlı bir şarkı başlamış. Dostum yılların şoförüdür. 
O güvenle hem kendini müziğe bırakmış hem de arabanın gazını köklemiş. Diyor ki; “Sanki hız ele geçirmişti benliğimi. O tatlı müzik ve benliğim birleşmiş, beni hızın karşı konulamaz çağrısına teslim etmişti. Hız göstergesinde 180'i görmemle karşıma keskin bir virajın çıktığını anlamam bir oldu. Hemen frene bastım fakat araba birden savruldu. Direksiyon elimden fırladı ve yolun kenarındaki babalardan birine çarpmaya ramak kala... Derken... 
Nasıl oldu anlamadım, bir güç sanki aracı tekrar yola soktu ve dehşet bir kaza yapmaktan kurtuldum. Şaşkınlıkla aracı kenara çektim. Karım ve çocuklar uyuyorlardı şükür ki. Araçtan inip daldığım viraja baktım. O viraj- dan bırak 180'le geçebilmeyi, 120ile bile geçmek imkânsızdı başka bir otomobille. Ya Hızır yardım etti ya da arabadaki bilmediğim bir sistem.” 


Bize hızlı bir dünya sunanlar, 

bir anda hızlandığımız gibi bir anda da yavaşlayabileceğimizi söyleseler de, şartlar her zaman istediğimiz gibi gitmez. Sanki hızlanmak bilimin ve teknolojinin bize hediyesiyken, yavaşlamak için neredeyse Hızır'a ihtiyaç duyarız. Biliriz ki, bir anda hızlanmak, yola çıkmak kolaydır. 
Oysa durmak, bir anda yavaşlamak çok zordur. Burada hurafe olarak düşünülen duygunun altını kazımakta fayda var. Doğrusu evet yolda bir Hızır var ama yola 


çıkmak için önce Hz. Musa'yı bilmemiz gerekiyor. Hızır'ın yardıma geleceğine dair geleneksel bir bilgi var tamam da, Hızır'ı çağıracak kadar Musalık bakalım bizde var mı? Mesela Mevlana, Hızır ve Hz. Musa'yı şöyle anlatır: 


“Bak, kelim olan Musa aleyhisselam ne diyor: 'Bunca makama sahip olduğum halde kendimde varlık hissetmiyorum. Daha öteler için ruhuma ışık tutacak Hızır'ı arıyorum.” Musa aleyhisselamın Hızır'ı aramaya kalkması üzerine kavmi O'na dedi ki: 'Ey Musa! Sen kavmini bırakmışsın, senden daha aşağı mertebe- 

de bir zatın izine düşmüşsün! 
Hâlbuki Sen, 'havf' ve 'recâ'dan kurtulmuş bir peygambersin (...) 
Musa aleyhisselâm kavmine: 

“Ne olur, Güneş ile Ay'ın yolunu kesmeyiniz! (...) Ben zamanın sultanı bir veli ile sohbet için iki denizin birleştiği yere gidiyorum. 
Hakikat ve marifete ulaşmak 

için Hızır'ı vesile kılacağım. 
Bunun için de uzun müddet sefer edeceğim. Ta ki; O'na kavuşayım. Himmet ve azimet kanatları ile yıllarca uçacağım. Yıllar ne demek, binlerce yıl gitsem, yine O'nu arayıp bulacağım. Bu yolculuk, o cevheri bulmağa değmez mi' dedi.” 


Hz. Musa'nın iki denizin birleştiği yere yaptığı yolculukta karşısına Hızır çıkar. İkilinin yaptığı yolculukta tabi olunan kişi Hızır'dır. Bu yolculuğun tehlikelerinden bahseder Hızır, Hz. Musa'ya: “Ben sana sırrını anlatmadıkça sen bana soru sorma” der. Yolculuk boyunca garip hadiseler yaşanır. 
Mesela Hz. Hızır bir gemiyi deler ve batırır. Hz. Musa buna karşı çıkar. Hızır ise, “Sen benimle asla sabredemezsin demedim mi” der ve ayetlerde anlatıldığı 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gibi bu hikmetli yolculuk sürer gider. Önce arayış, ardından buluş ve ilim sahibi bir dostla yola çıkış. Tabii tasavvufta da önemli sembollerden biridir bu karşılaşma ve yolculuk. Öte yandan birçok destan metninde de karşılaşırız Hızır kıssası ile. “Kahramanın sonsuz yolculuğunda” arketip hep aynı şekilde işlemeye devam eder. Kişi bir kahramanlık sergiler, bir yola çıkar, ardından yolda bir dostla karşılaşır 

ve onunla aşılmaz engellerden geçer, umulmadık serüvenleri atlatır. Nihayet çevrim tamamlanır ve kahramanımız ona yeni bir isim veren bu yolculuğu tamamlar. Yolculuğun sonu yaşlılık yani başka bir anlamıyla da bilgeliktir. 
Onca vartayı sıcak bir yuva- 

da çocuklarına ve torunlarına anlatacak bir hikâyesi olsun diye atlatmıştır kahramanımız. Biz dinleyiciler veya okuyucular kahramanın yolculuğundan dersler çıkarır ya da kendi yolculuğumuz için kılavuz olacak kuvvet şurubu gibi bilgiler ediniriz. Yazılan metinlerde, anlatılan hikâyelerde kahraman arketipi böylece aşağı yukarı aynı biçimde işler. 


Kahramanın çarpık yolculuğu 


Bizi hıza çağıran ideoloji aslında tamamıyla aynı arketipi izleyerek hem bütün insanlığın hem de dinlerin kadim hikâyesini çarpıtır. Her birimiz çarpıtılmış bir hikâyenin çirkin kahramanına dönüşürüz. Hızın hayatımızda- ki karşılığı düpedüz çelimsiz 

bir serüvene denk düşer. Bu hikâyeyi kurgulayanların elindeki altın silah, bugünlerde herkesin doymaz bir iştahla kullandığı 

o kelimenin anlamında gizlidir: “Medeniyet.” Evet, “çağdaş küresel medeniyet” dedikleri şeyin en önemli savıdır hız. Mademki 


lacivert dergi 


el 


hayatın çok kısa, o zaman hızlan. 
Madem görecek çok şey var, hızlan. Madem bu kısacık hayata hapsedildin, o yüzden yaşanacak her şeyi bir hikâyeden diğerine sıçrayarak, bir kahramanlıktan diğerine taşarak hızlı bir şekilde, hatta manyakça yapmalısın. 


Modemlikle birlikte önce hikâyelerimiz elimizden alındı ve onların yerine ikame edilen, kısa ve hızlı öyküler uyduruldu. Geçmişteki hayatımız bu öykülerin sadece leitmotifidir artık. Dostumun, hızın büyüsüne kapılıp 180 km'yle kaza yapmasına ramak kalmışken kendisini Hızır gibi bir gücün kurtardığına inanması, Allah'a olan inancının çok fazla olmasından kaynaklanmaz, aslında aklının yüzgeçlerinde alttan alta nasıl olur da ultra lüks arabası o virajı alamamıştır sorusu gizlidir. 
Hatta giderek zamanla aracındaki gizli sistemin onu kurtardığına inanacaktır. Bir sistemdir. 
aslında onu hayatının tek trajik hikâyesinden kurtaran. Hiçbirimiz Hz. Musa gibi bir yolculuğa çıkmıyoruz artık. Bizim yolculuğumuz olsa olsa E-5'te trafikte sıkışmış bir adamın yorgunluğunda gizlidir. Hızır'ı arayacak kadar bile arayışta değiliz çünkü kurtulacağımıza inanmıyoruz. 
Yalnız kurtulmak isteyen Hızır'ı hak eder. Biz kurtulmaktan çok, gizli bir sistemin gelip sorunları çözmesini, mesela modern tıbbın bizi hastalıklardan kurtarmasını istiyoruz. Önce bütün modem devaları deniyoruz. Eğer hastalığımızın bilimde bir tedavisi yoksa doktorumuz karşımıza dikilip aynen şöyle diyor: “İşiniz Allah'a kaldı.” Yani modern insan amelde deist, itikatta ateisttir. 
İşi Allah'a kaldığının, aldığı her nefeste işinin zaten Allah'la olduğunun bilincinde olan kişidir kendini güvende hisseden. 


Demek ki karşımızdaki en büyük sorun “güven” meselesidir. İman kelimesinin belki de en güzel karşılıklarından biridir, güven. 
Oysa bana sorarsanız evinin kapısındaki kilimi bile sigortalatan bir insanın iman meselesinde derin açmazları vardır. 


Randevuyu önce kime verdin... 


Hayır hayır, dini meselelerdeki hurafelerden bahsetmiyorum. 
Modem hayatın bütünü bana kalsa hurafelerden örülmüş durumdadır. Teknik ve medeniyet artık insanların hayal dünyasını zorluyor. Mümkün ütopyaların hepsi öldü. Kimse güzel bir cennet hikâyesine tav değil artık. 
Herkes çarpıcı bir cehennem hikâyesi istiyor. Geleceğe inancımızı yitirdik. Bilimle randevulaşmayı kabul ettiğimizde oldu bu. 
Geçen yüzyılda hiç kimse 180 
km hıza erişemediği içindir ki, Hızır'ın kendisini gelip kurtarmasını beklemiyordu çünkü gelen zaten gelmişti. O insan gelen mesajla dopdoluydu. Onu zaten Allah kurtarmıştı. Ölüm bu anlamda gündelik ilgileri arasındaydı klasik insanın. Ancak kurtarılmayı bekleyen insan Hızır'dan medet umar. Eski insan kurtarılmayı değil, kurtarmayı istiyordu. Biz ise kurtarılmayı bekleyen gemi kazazedeleri gibiyiz. Gemimiz battı ve sadece izliyoruz. Aramızdan yüzmeyi bilenler karşı kıyıya ulaşabiliyor. 
Bir tahta parçası bulanlar ona tutunuyor. Boğulanlar yazgılarıy- a karşı karşıya kalıyor. 


Ve Hızır, Hz. Musa'ya şöyle sesenmişti: “Sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana.” 
Oysa bu hız çağının tam karşısına geçmek için elimizde sonsuz bir imkân, karşı konulamaz, dönüştürülemez bir nimet var: Ramazan. Allah bize Ramazan 


HOCALAR 
ORUCU NE- 
YİN BOZUP 

BOZMADIĞI- 

NI AÇIKLAYA- 

DURSUN, Dİ- 

YETİSYENLER 

YEMEKTE 
ÖNCE NEYİ 
YEMEMİZ 
GEREKTİĞİNİ 
SÖYLEYE- 
DURSUN, 
ÂLİMLER 
ORUCUN 
HİKMETLE- 
RİNİ ANLA- 
TADURSUN, 
NİYEYSE 
İÇİMİZDE 
RAMAZAN'A 

KAVUŞTUĞU- 
MUZA DAİR 

BİR CANLILIK 

YOK ÇÜNKÜ 

DURMAKTAN 

VAZGEÇTİK. 


ayını yavaşlamak, doğrusu biraz da olsa durmak için verdi. Dur ve yavaşla. Bütün azalarınla dur, işte o zaman dikkatinin nasıl da arttığına şahit olacaksın. Evrenin eşsiz müziğini o zaman çok daha yakından duyabileceksin. Oruç nasıl da büyük imkân. Oysa bizim için oruç ve Ramazan'a dair olan bilgiler pide kuyruğu, güllaç gibi simgelerde kalakaldı. Ramazan sadece bir simgeler bütünü sunmuyor bize hâlbuki. Koskocaman hayatımızın bir yanına iliştirilmiş bir bilgi değil Ramazan. Hocalar orucu neyin bozup bozmadığını açıklayadursun, diyetisyenler yemekte önce neyi yememiz gerektiğini söyleyedursun, âlimler orucun hikmetlerini anlatadursun, niyeyse içimizde Ramazan'a kavuştuğumuza dair bir canlılık yok çünkü durmaktan vazgeçtik. 
Hem sonsuz bir hızla ilerleyelim hem de orucumuzu tutalım istiyoruz. Oysa bu ikisi birbiriyle tamamen çelişiyor. Çeliştiği için de Ramazan'a dair özel bir an yakalayamıyoruz. Hani büyük camilere gerilen mahyalar da olmasa, bu şehre Ramazan geldiğine dair neredeyse işaret kalmadı diyeceğim. 


“Ramazan folkloru"nu azaltmalı ve bu ayla birlikte gelen çağrıya yalnız kulaklarımızı değil bütün azalarımızı açmalıyız. Buranın İslam beldesi olduğu sadece camilerimiz ve onların kubbelerinden anlaşılmamalı, aynı zamanda buraya Ramazan ikliminin geldiğini hissettirebilmeliyiz. Bu da korkunç hız çağında bir ay bile olsa yavaşlamakla mümkündür. İşte o zaman kazalardan bizi Hızır değil, tuttuğumuz oruç kurtarır. Ve evet Hızır beklenmez, onunla ancak karşılaşılır. 

O da tabii ki her şeyi geride bırakıp yola çıkmayı göze almış insanlara özel bir karşılaşmadır. 
Randevuyu önce kime verdiysek, bizi önce o yoldan çıkardı. 
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Yürümek kenara çekilmektir, modern dünyanın kenarına... Flaş haberlerden, reklamlardan, 
»<“son dakikalardan, politik tartışmalardan, gündelik ilişkilerin üzeyselliğinden, dünyevileşmeden kaçıp bir kenara çekilme. Birl sığınma arayışı olarak çıkari karşımıza orada yürüme. Bir çeşit mağaradır. İçteki tabiatın mağarası. 


ürümek bir keşiftir, en çok da yürümenin keşfi çünkü yürümek de ancak yürüyerek keşfedi- 


lebilen bir eylemdir. 


İnsan yürüye yürüye, yürümenin de kendi içinde başlı başına bir tedrisat barındırdığını öğrenir. 
Öyle ulu orta, koşar adım, alelacele atılan adımların hepsinin yürüme anlamına gelmediğini, gelemeyeceğini öğrenir insan ilk elde. Yürümenin öğrenilme süreci böylesi bir eşikte başlar. 
İlk adım daima en zor atılan adımdır. Bir yazının hafakanlar, sancılar içinde açan ilk çiçeği yani kelimesi gibi. 


Kudemanın kitaplarında, başlarken bizi selamlayan o meşhur mukaddime kısımları, kelimeleriyle bir yola çıkan insanın ilk adımını hatırlatır bize. Bir kadem yani bir ayak ve o ayağın attığı bir adım varsa orda bir serüven de başlamış demektir. Yürümek bir keşiftir. Her daim içinde sonsuz güzellikte mucizeler barındırır, bakmanın ve görmenin dışında bir üçüncü yolu gösterir insana: Şahit olmak! İnsana, tabiata, kentlere, akıp giden kalabalıklara, ırmaklara, dağlara, rüzgârlara... Kısaca bütün bir yeryüzüne şahitlik... 


“Ne olur bize bir mucize gösterin” diye çevresinde dolanıp duran talebelerin tavırlarından iyice bunalan İmam Rabbâni hazretleri, bir gün dayanamaz ve talebelerinin önünde ayağa kalkar, birkaç adım atar ve kollarını hayretle iki yana açarak; “Yürüyorum” der. Gören kalpler ve anlayan gözler için insan baştan ayağa mucizedir. Bu yüzden yürümek öncelikle bir şuur aydınlığı, bilinç uyanıklığı ister. 


Dolaşmak ile yürümek arasındaki ince fark da burada belirginleşir. 
Dolaşmak unutmaktır. Ayaklarınız birbirine dolaşırsa ayakta duramaz düşersiniz. Dolaşmak bazen de düşmektir. 


Yürümek ise bir hatırlama biçimidir. Bu biçim, insanın içinde akıp duran bir hatırlama eylemine dönüşür zamanla. Peki, neyi hatırlar insan? En başta “Dünyada bir garip yolcu gibi ol” buyruğundaki o derinlikli mesajın anlamını hatırlar. Her hatırlama bir idraktir. Sonsuzu ve faniliği idrak... Seyyahları yerlerinden yurtlarından eden arayış biraz da bu idrak susuzluğundan beslenmez mi? Yürümek için bir yol gerekir. Yol fikri çok zengin bir çağrışım cennetinin içinde bir uçtan bir uca sürükler durur sizi. Bir yolda yürümekle bir yolu yürümek şüphesiz aynı şeyler değildir ve giderek Eliot'ın “yolda olmak” dediği oluşa ve olmaya dair esaslı bir kavganın içinde bulursunuz kendinizi. 


Toprağın hizasında yürümek 


Deniz seviyesinden çokça bahsedilir ama ne hikmetse toprağın seviyesinden pek söz açılmaz. 
Toprak insan için bir hizalanma ve eşitlenme noktasıdır. Ölünce sizi içine alıp bağrına basacak toprakla bir ünsiyet kurarsınız. 
Bugün üzerinde yürüdüğünüz toprağın ölünce altında yürüyeceksinizdir. Ölüm de kadim bir yürüyüştür aslında; ahirete, mahşere, hesap gününe... Toprağın hizasında yürümek, bu hakikatin peşi sıra yürümeye benzer. 
Hicreti düşünürsünüz sonra. 
Takvimi, zamanı, vakti bir büyük yürüyüşle başlatan o bilgeliğin çeşmeleri hâlâ cömertçe akmaktadır. Sadece hicret olgusu bile 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yürümenin tarihin akışını değiştiren o eşsiz gücünü görmek için yeterli değil midir aslında? 
Şurası bir gerçek: Maddi-manevi bütün fetihler, sahih bir niyetle atılan o ilk adımla başlar. 


Yol bir fikirdir, yürümekse tefekkür. Şahit olmak, tefekkür etmekle iç içedir. Bir okuma eyleminin içinde bulursunuz kendinizi. Tabiat, yavaş yavaş, sindire sindire okunan bir kitabın sayfalarından farksızdır gözünüzde. Aceleye, hıza, koşturmacaya, telaşa mahal yoktur. 
Bilakis bütün bunlardan, kalbinizi yoran meşgalelerden kurtulmak için çıkmışsınızdır yola. Yürümenin sonsuzluğu sizi selamlarken durduğunuz yer elbet 

sizi sıkmaya, boğmaya başlar. 
Hiçbir hikmet barındırmayan, sürekli konuşan, gevezelik eden haberlerden, gerçeği yani özü yani hakikati susan haberlere doğru yürürsünüz. Adımlarınızın toprakla kucaklaştığı anda çıkardığı o ses, o ayak sesi ruhunuzu sarmalayan harikulade bir ezgiye dönüşür. 


Ayaklarımızla konuşmak 


Yürümek bir göze, bir kulağa, bir kalbe dönüşmektir. Şahitlik bütün uzuvların hakkını vermekten geçer. En çok da ayaklarınızla konuşursunuz. Arada 

bir diz kapaklarınızı sıvazlama isteği duyarsınız, ki bu ayaklarınıza duyduğunuz şefkatin dışavurumudur. Yürümenin yükü ağırdır çünkü kendinizi taşırsınız. 
durmadan. Ayaklar bu taşıma- nın mihenk noktasıdır. Gizli bir sevinç duyarsınız içinizde. Bir bedene sahip olmanın ve onu taşıyabiliyor olmanın sevincidir bu. Yürümek biraz da ayakların, adımların kalbe taşınmasıdır. Yüreğin yürümekle olan etimolojik akrabalığı burada yeniden hatırlanır. Çünkü yüreğinle yürürsün. 


Yürümenin insana hatırlattığı temel ilkelerden birisi de şudur: Dik durmak, ayakta olmak! 

İnsan yattığı yerden yürüyemez. 
Kolların ritmik hareketlerle 

gidip gelişi bir denizin ortasında çekilen sandal küreklerini hatırlatır insana. Bu his, deryalar 


Ü KENDİNİZİ 


TAŞIMANIN 


ç 
İP OLMANIN 


içinde deryayı arayan balıkların o meşhur hikâyesiyle iç içedir. Yürüyüşe çıkmakla uçsuz bucaksız bir denize açılmak arasında çok da bir fark yoktur aslında. Yeter ki, yürümek için yürümeye çıkmış olalım. Amaçlar yol boyunca çeşitlenir nasıl olsa. 
Bir ağaçla dertleşmek, bir çiçeği ziyaret etmek, bir köpeğe selam vermek, uzaklardan geçmek- 

te olan bir trene el sallamak... 
Modern hayat dağdağası içinde parçalara ayrılmış insan, yeniden o bütünlük fikrini keşfeder. Şüphesiz sadece yol değil, yürümek de insanı terbiye eder. 


Yavaşlamanın mekânı 


Zemin ve mekân önemlidir yürümede. Yukarda çizdiğimiz tabiata dönük pastoral tablolar çoğumuzun hayallerindeki yürüyüşe dair güzellemelerden izler taşıyor aslında. Bunu gerçekleştirmek zor değil. Yaşadığımız kenti ardımıza alıp kaçıp gitmek. Sadece yürümek için tabiata, toprağa kaçış... Her yürüyüş bir kaçış, bir kenara köşeye çekilme eylemidir 


de aynı zamanda. Bir de yaşadığı kentten kaçamayıp o kentin içinde yürümeye yazgılı olanlar var. 
Kent gezginleri. Kent diyorum çünkü şehrin dokusu, kokusu silindikçe sanki yapboz maketlerle kurulmuş gibi duran bir kent siluetinin ortasında kaçış yolları ararız. Bir kentin içinde yürümek de başlı başına bir protesto biçimidir bana kalırsa. Sadece yürümek... 


İki tür bir kaçış söz konusudur orda. İlki tamamen hıza, aceleye ve telaşa dayalı bir koşuşturma biçimi olan telef olmadan kaçış. 
Yürümek çünkü hıza ve aceleciliğe verilmiş en esaslı tepkilerden biridir. Acelesi olan zaten otobüse, minibüse, tramvaya biner. Yürüme, yavaşlamaya dair bir irade beyanıdır. O meşhur hikâyeyi bilirsiniz. “O kadar hızlı gittik ki, ruhlarımız geride kaldı” demişti Afrikalı bilgeler. Sonra oturup bir süre ruhlarının gelmesini beklemişlerdi. Bu kadim bilgelik, hızın, acelenin zamanı sıkıştırıp işe yaramaz bir posaya dönüştürdüğünü elbet çok iyi biliyordu. Oysa yavaşlama yani zamanın esnemesi, genişlemesi doğrudan doğruya mekânı 

da derinleştirir. Her mekân bir imkândır insan için. Tersi de mümkündür. 


İkinci tür kaçış ise, bir kıyıya köşeye, bir kenara çekilme isteğidir. Bir anlığına da olsa. Bazen o anlar büküldükçe bükülür ve insan için geniş mi geniş nefes alma alanları açar. Yeri gelmişken iyi bir yürüyüşçü yürürken ağzıyla değil burnuyla nefes alıp verir. Sağlıklı olan da budur. 
Evet, yürümek kenara çekilmektir, modern dünyanın kenarına... 
Flaş haberlerden, reklamlardan, son dakikalardan, politik tartışmalardan, gündelik ilişkilerin yüzeyselliğinden, dünyevileşmeden kaçıp bir kenara çekilme. 


WAMMLACIVERTDİ 


GLCOM 


BİLEN HER 
İNSANIN 
AKLININ 

KALESİNDE 

BİR ÖZGÜR- 


LÜK BAYRAĞI 


DALGALA- 
NIR ÇÜNKÜ 
ÖZGÜRLÜK 

YÜRÜDÜKÇE 
SADELEŞEN, 
YALINLAŞAN 
VE BÖYLECE 
KENDİNİ VE 
YERYÜZÜNÜ 
YENİ BAŞTAN 
KEŞFEDEN O 


YEGÂNE 
AZIĞIDIR. 


Bir sığınma arayışı olarak çıkar karşımıza orada yürüme. Bir çeşit mağaradır. İçteki tabiatın mağarası. 


Zemin önemlidir demiştik. 
Ayağımızı bastığımız yer topraksa ne âlâ. Yumuşak yahut sert, toprağa bastığı müddetçe insan kendini güvende hisseder. 
Yapboz maketlere benzeyen kentlerde yaşayanlar belki de en çok, kanlı canlı bir toprağa ayak basmayı özler. Onlar asfalt dökülmüş yolları adımlarken, o sert zeminde aynı zamanda gerçekliğin sert dokusunu da yakından görmüş gibi olurlar. Asfalttan köprüler vardır sanki. İnsanlar bu asfalt köprülerden geçerek bir binadan diğer binaya gider gelirler. Bizim dolaşma dediğimiz hareket tarzıdır bu. Dış dışarısı dediğimiz yer tam da böyle bir yerdir. Oysa dışarda yürünmez, bir binadan başka bir binaya gider gelirsiniz sadece. Yürümek en başta bu otomatikleşmeye ve anonimleşmeye karşı bir tepki olarak ortaya çıkar. “Harcayacak elli üç dakikam olsa, salına salına bir pınara doğru yürürdüm” demişti Küçük Prens. Modern birey zamanı harcayamaz, zaman onu harcar. 


Yürümenin çağrısı 


Yürümek bir çağrıyla gelir insana. Bir arınma çağrısıdır 

bu. İnsanın hem kendisinden hem de çevresinden arınması. 
Fazlalıklarımızdan kurtulmadıkça kendimizden de kurtulamayız. 
Önümüzü daha iyi görebilmek için ardımızda bıraktıklarımızdan kurtulma isteği... Niçin yürürüz? 
Cevap oldukça basit ve yalındır aslında: Hem kendimizi hem dünyayı daha berrak daha şeffaf görebilmek için yürürüz. Yazmakla yürümek arasında da böylesi bir berraklık arayışı vardır. 


lacivert dergi 


Benliği örten, yüreği perdeleyen zarlardan kurtulup saf gerçekle yüzleşmek. Bizi iyi edecek ruh, bu yüzleşmenin dergâhında oturan şeyh gibidir nerdeyse. 
“Yaşamak için ayağa kalkmamışken, yazmak için oturmak nasıl da beyhudedir” demişti Henry David Thoreau. Yazmak da yürümekle hayat bulur. Bir metni okurken o metinle beraber yürürsünüz sanki. 


İnsan yürürken kendine dolar sadece. Öteki diye tanımlanan başkaları yoktur. Onlara dair ne bir nefret ne de bir övgü cümlesi vardır. Onlar yürüyüşe çıkarken arkada bırakılmıştır artık. Sadece kendinizle meşgulsünüzdür. 
İçinizdeki iyiyle kötü kıyasıya bir kavgaya tutuşur. Bir hesaplaşma bir yüzleşme hâliyle iç içe olma hâlidir bu. İnsan içindeki kötülüğü alt edebilir. Yürüyüş insanın kulağına o umudu fısıldar. Yürüyüş, kötülüğün alt edilmesinde belki de hiç ele geçmeyecek bir fırsat sunar bize. İnsan kötüyü ve kötülüğü alt edebilir. İnsan çünkü kendini alt edebilir. Bu kavgayı göze almanın bu kavgaya ışıldayan bir yürekle katılmanın adıdır yürümek. 


Bazı içinden çıkılmaz metinler vardır. Saatlerce okur, anlamaya, çözümlemeye, şerh etmeye çalışırsınız. Yürümek de insanın kendini şerh denemesidir bir bakıma. Her adımda daha bir yaklaşırsınız kendinize. Niçin yürüdüğünü bilen her insanın aklının kalesinde bir özgürlük bayrağı dalgalanır çünkü özgürlük yürüdükçe sadeleşen, yalınlaşan ve böylece kendini ve yeryüzünü yeni baştan keşfeden o asil yürüyüşçünün yegâne azığıdır. 
Bu yüzden bir başına ve yapayalnız yürümeyi seçen insanların cesaretinden korkulur. Yürümek kıymetini bilen her insan için bitmeyen bir umuttur. 
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KEMAL SAYAR 


KEMAL SAYAR KİMDİR? 

26 Mayıs 1966 yılında Ordu'da dünyaya gelen Kemal 
Sayar, 1989'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzmanlığını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda yaptı. 
2000-2004 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Psikiyatri alanında öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dört yıla yakın bir süre başhekim yardımcılığı yaptı. Kemal Sayar'ın yayımlanmış başlıca eserleri ise şöyle: Hüzün Hastalığı, Olmak Cesareti, Yavaşla, Kalbin Direnişi, Kendine İyi Bak, Sufi Psikolojisi, Hızır ve Rosa, Otoyol Uykusu, Ricat... 


Izın, içinde yaşadığımız zaman diliminde hayatımızın hemen her alanını şekillendiren 

bir güce sahip olduğu muhakkak. Zira hız, bu çağın en belirleyici bileşeni haline 

gelmiş durumda. Peki, hızın bu belirleyiciliği karşısında insan, hangi hasletlerini 

yitiriyor? Yitirdiklerinin farkında olmasına rağmen neden bir türlü yavaşlayamıyor? 
Bu sürekli telaş hali, insanın varoluş serüveninde ne gibi yarıkların açılmasına sebep oluyor? 
Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için Prof. Dr. Kemal Sayar ile bir röportaj gerçekleştirdik. “İnsanın kendi ölüm bilgisiyle yüzleşmekten kaçındığı için hızlandığını” belirten Sayar, “yolda hızlı yürüyen bir insanın hikâye biriktiremeyeceğini” vurguluyor. 


İnsanoğlunun karşı konulamaz şekilde “hıza ve hızlı olmaya” zorlandığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Hıza olan bu aşırı teşvikin kökenleri nereye dayanıyor? İnsanoğlu, hıza neden bu kadar önem veriyor artık? 


Bunun iletişim araçlarının hızlanması ve yaygınlaşması ile alakası var. İnsanlar bir yüzyıl öncesine kadar aşağı yukarı sabit bir hızda hayatı deneyimlemişlerdi fakat motorlu taşıtların, buharlı trenlerin icadıyla beraber bir yerden bir yere daha hızlı bir şekilde hareket etmeye başladılar. 


Trenin icadıyla beraber görüntü de muğlaklaşmaya ve hatta grileşmeye başladı. Bütün bunlara bağlı olarak da dünyayı daha hızlı bir şekilde tecrübe edebileceklerini idrak ettiler. İlerleyen zamanlarda kameranın icadıyla görüntülerin hızlı bir şekilde oynatılabildiğini gördüler. İletişimin hızlanması ve internetin hayatımıza girmesi de zihnimizdeki zaman-mekân mefhumunu alt üst etti ve bir zaman sıkışması durumuna maruz kalmaya başladık. Zaman-mekân sıkışması, insanların birbirleriyle ışık hızında 


iletişim kurmalarını ve çok kolay örgütlenebilmelerini beraberinde getirdi. Bu hız, finans âleminde tercüme edildiğinde artık dünya piyasası her tarafta görünür olmaya ve her yerden işletilmeye başlandı. Bütün bunların sonucunda 7/24 uyanık olunacak bir hayat kurgusu oluşturdular. Gece gündüz birbirine girdi. Geceler suni ışıklarla aydınlatılmaya başladığı zaman akşam yatağına girip sabah ezan sesiyle uyanan insan tipi kayıplara karıştı. Gece yaşayan, uyumayan bir insan tipi ortaya çıktı. Hayat giderek hız- 


landı, telaşlandı ve hepimiz hayatın arkasında koşturan kişilere dönüştük. Hülasa teknolojinin hayatımıza girmesi, teknolojinin küreselleşmesi ve vakit nakittir anlayışının yaygınlaşması sorunuzun esas cevabıdır diye düşünüyorum. 


Hızın hayatımızda bu denli egemen olması modern bir vakıa anladığım kadarıyla. 


Zamanın ölçülebilir birimlere ayrılması da yine modern tecrübenin bir sonucu keza fabrika işçilerinin belli bir saatte işe başlaması, belli bir saatte öğle arası vermesi, beli bir saatte de paydos etmesi gerekiyordu. Verimliliği arttırmak için iş düzeniyle ilgili keyfiliğin azaltılması gerekiyordu. Böylece genel zaman mefhumu, ölçülebilir ve 


parayla değiş tokuş edilebilir birim zamanlara ayrılmış oldu. 
Ahmet Haşim'in “Müslüman Saati” diye bir makalesi vardır. Her Ramazan'da üç beş defa okurum. 
Orada; “Geçmiş saatler, hayatı etrafımıza lakayt bırakan dostlardır” der. “Hayatı etrafımıza lakayt bırakmak” sözü beni çok etkiler. 
Acele ettirmezsin onu, o da seni acele ettirmez. Daha rahat bir iletişimin vardır geçmiş saatlerle, bizim geleneksel saatlerimizle. 
Oysa modern zaman birimi, vakit nakittir anlayışıyla ve her vaktin tıka basa iktisadi faaliyetlerle doldurulması, nakde dönüştürülmesi anlayışıyla kurgulandı. 
Günümüz insanlarının ekserisi, ne kadar acele ederlerse o kadar nakit kazanacaklarına şartlandırıldıkları için koşturup duruyorlar. 


HIZ ARTIK MORFİN GİBİ BİR ŞEY 


MODERN ZAMAN 
BİRİMİ, VAKİT NAKİTTİR ANLAYIŞIYLA VE HER 
VAKTİN TIKA BASA 
İKTİSADİ FAALİYETLERLE DOLDURULMASI, NAKDE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
ANLAYIŞIYLA 
KURGULANDI. 
GÜNÜMÜZ İNSANININ 
EKSERİSİ, NE KADAR 
ACELE EDERSE O KADAR 
NAKİT KAZANACAĞINA ŞARTLANDIRILDIĞI İÇİN KOŞTURUP DURUYOR. 


Sürekli acele etme hali, ıskalanmasına ve kendisini geleceğe yönelik kaygılara odaklamış “hastalıklı tiplerin” yaygınlaşmasına da neden oluyor sanki. 


Gelenek ile modernitenin en büyük farklarından biri de bu zaten. 
Geleneksel insanlar, “bölünmemiş, yekpare bir an”da, yaşıyordu. O bölünmemiş, yekpare anda yaşamak insanlara hem geçmişle bir ruh irtibatı kurmaya hem de geleceğin baskısını o kadar hissetmemelerine vesile oluyordu. 
Eski İstanbul'da insanlar kabristanlara piknik yapmaya gidiyor, kabristanların üzerinde oturup orada zaman geçirebiliyorlardı. 
Kabristanlar sökülüp şehirlerin dışına atılmıyordu. Mahallelerin camilerinde hazireler olurdu. 
Hayat, ölülerle birlikte devam ediyordu. Hayatın burada son bulmadığı, ölümle devam ettiği yönünde çok daha geniş bir zaman algısı vardı. Modernite ise hayatın ölümle son bulduğunu, akıp gidecek bir yeri olmadığını, bu hayatı çok hızlı ve en verimli şekilde kullanmamız gerektiğini telkin ediyor bize. 


Maruz kaldığımız bu hız ve sürekli koşturma hali, beraberinde düşünceyi de köreltiyor. 
Hani “durup düşünmek lazım” diye bir sözümüz vardır. Düşünebilmenin yolunun, durmaktan geçtiği söylenir burada bize. Peki, neden duramıyoruz? 


Yavaşla adlı kitabımda Milan Kundera'dan bir alıntı yapmıştım. 
Kundera; “Bir şeyi hatırlamak isteyen insan adımlarını yavaşlatır. Bir şeyi unutmak isteyen insan ise hızlanır” diyordu. Biz bu kadar hızlanarak acaba neyi unutmak istiyoruz? Bu soruyu sormamız lazım. Bence modem insanın ölümle bir meselesi var. Biz ölümün olduğu bir dünyada ölümün farkındalığını yaşamaktan ıstırap duyuyoruz. 
Ölümü görmek, ölümle karşılaşmak istemiyoruz. Bilmiyorum 


hatırlıyor musunuz, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişine “Her canlı ölümü tadacaktır” ayet-i kerimesi yazıldı diye büyük bir tartışma kopmuştu. Bazı insanlar, “Ölümün böyle gözümüze sokulması moralimizi bozuyor” demişlerdi. Aslında bu tepki, modern bilinçteki kırılmayı işaret ediyor. 
Ölüm, kaçınılmaz bir şey. Her an yanı başımızda. Her gün salâları duyuyoruz. Cenaze araçlarında tabutların taşındığını görüyoruz ama yine de onu görmeden yaşamak istiyoruz çünkü ölüm bize kendi ölümlülüğümüzü hatırlatıyor. İnsan galiba hızlanarak kendi ölümlülüğünden kaçıyor, kendi ölümüyle yüzleşmek istemiyor. 


Varoluşunun hakikatinden kaçma değil mi bu aslında? 


Elbette. Hız kültürü aynı zamanda tüketim kül ür. Hızlanan insan daha çok tüketir. Hız ağrı kesici gibi, morfin gibi bir şey. 
Ağrıyan taraflarınıza basarsınız ve sizi uyuşturur. Hız günümüzün en büyük uyuşturucularından bir tanesi. İnsanı ölümle birebir karşılaşmaktan, birebir yüzleşmekten alıkoyduğu için de hepimiz ona çok kolay bağımlılık kesbedebiliyoruz. Çok meşgul insanlar aslında kendi içiyle meşgul olmak istemeyen, bundan kaçan insanlardır ve kendilerini hızlı olmakla meşru kılmaya çalışırlar ama dış dünyasını tıka basa dolduran, iç dünyasını yoksul bırakır. 


Aklıma işkolikler geldi. 


İşkolikler, bir tür narsistlerdir. 
O kadar kendi işleriyle hemhal olmuşlardır, o kadar işleriyle baştan çıkmışlardır ki kendilerinden başka iç dünyalarında başka insana yer açmazlar. Bir insan, iç dünyasında kendisinin dışında bir şeylere yer açtığı 

ve başkalarından gelen rolleri, sorumlulukları, hakları üstlenebildiğince kıymetlidir. İçinde sadece işle ilgili rollere yer açan insan, menfaati dışında, dünyevi çıkarları dışında hiçbir yere izin 


vermiyor, içinde hiçbir şeye yer açmıyor demektir. Bu da bir tür narsisizmdir ve insanın kendisiyle uğraşmasından, asıl yapıcı meselelere cevap vermekten kaçışı anlamına gelir. 


Hızın hayatımıza getirdiği olumlu bir taraf yok mu? 


Bir enstrümana toptan iyi ya 

da toptan kötü demek mümkün değil elbette. İnternetin insanları örgütleme kabiliyetinin olumsuz yanlarının dışında bazı olumlu sonuçlara yol açtığına 

da tanık olduk yakın zamanda. 
Bu durumun ilk örneklerinden birini, devrimci romantik Zapatistalar tarafından atılan, Meksika Ordusu'nun kendilerini yok etmek üzere olduğuna dair mesajlar oluşturuyor. Bu mesajlar karşısında neredeyse bütün dünya ayaklanmış ve oluşturulan dayanışma sayesinde Zapatistaların toptan imha edilmesinin önüne geçilmişti. Keza deprem, sel gibi doğal felaketlerde de insanların, sosyal medya üzerinden örgütlenerek çok önemli yardım organizasyonları oluşturduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde 
15 Temmuz darbe girişiminde 
de halk, hem sosyal medya üzerinden örgütlenerek hem de televizyon kanallarının açık kalmasından dolayı olan biteni birebir görebilmekten kaynaklanan bir bilinçle çok daha hızlı hareket edebildi ve kanlı darbe girişimini püskürtmeyi başardı. Bu olumlu örnekleri çoğaltmamız mümkün. 
Hız görü üzere elbette ki hayra da kullanılabilir fakat bu örnekler, aşırı hızlanmanın insani özümüzden koparıp götürdüğü çok önemli şeyler olduğunu asla unutturmamalı bize. 


Nedir bunlar? 


Ben hep şunu söylüyorum: Yolda hızlı giden bir insan, hikâye biriktiremez. Bir yolda aylak aylak yürürseniz insanların yüzlerini okursunuz, eşyaları görürsünüz, şehirleri fark edersiniz, hayvanlarla konuşursunuz, köşe 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başındaki simitçiyle laflarsınız. 
İnsanlarla ilgili hikâye toplarsınız fakat hızlı gittiğinizde bunların hiçbirini yapamazsınız. Bütün bunlar sizin için görünmez 

olur, flu yüzler haline gelir. Bir arabanın içinde 100 km hızla giderken gördüğünüz simitçi, sizin için bir saniyelik bir nokta haline gelir ve onun hikâyesi sizin hayatınıza katılmamış olur ve zenginleşemezsiniz. Örneğin bir yere seyyah olarak değil de turist olarak gittiğimiz zaman üç beş tane fotoğraf karesi alır ve yine hikâyelere ortak olmadan geri dönersiniz. Hız bizi yaşamaktan, insan olmaktan alıkoyuyor. Hız bizi etkin ve verimli otomatlara, makine birimlerine dönüştürüyor. Oysa insan olmak paylaşmak demektir. İnsan olmak bir başkasının hikâyesinde ısınmak demektir, bir başkasının 


hikâyesinin kendi içimizde iyileşmesine izin vermek demektir. 
Hikâyenin olmadığı yerde insan- dan nasıl bahsedebiliriz? 


Hız, olanca gerçekliğiyle hayatımızda yer alan bir olgu ve istesek de istemesek de hepimizin üzerinde ciddi tesirler oluşturuyor. Modern hayat içerisinde hızın yıkıcı boyutlarından korunacağımız limanları nasıl oluşturacağız? 


Ben dindar bir hayatın hızla olan göbek bağımızı kesebileceğini düşünüyorum. Mesela Ramazan ayındayız. Ramazan, yavaşlama ayıdır. İtikâf diye bir ibadet var bilirsiniz. 10 gün dünyayla irtibatı kesiyorsunuz ve kendi içinizde, kendinizi seyrettiğiniz bir murakabeye dalıyorsunuz. İbadet insanın hız dünyasından kendini 


icier dergi 


HIZ BİZİ YAŞAMAKTAN, 
İNSAN OLMAKTAN 
ALIKOYUYOR. BİZİ 

ETKİN VE VERİMLİ OTOMATLARA, 

MAKİNE BİRİMLERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR. OYSA 
İNSAN OLMAK EVVELA PAYLAŞMAK DEMEKTİR, 
BİR BAŞKASININ 
HİKÂYESİNDE ISINMAK, 
BİR BAŞKASININ 
HİKÂYESİNİN KENDİ 
İÇİMİZDE İYİLEŞMESİNE 
İZİN VERMEK DEMEKTİR. 
HİKÂYENİN OLMADIĞI 
YERDE İNSANDAN NASIL BAHSEDEBİLİRİZ? 


çekerek kendisiyle karşılaşması ve yaratıcısıyla birebir konuşmasıdır. Namaz kılan bir insan günlük hayatın hayhuyundan kendini çeker, usul usul abdestini alır, Allah'ın karşısında durur 

ve secde eder. Günlük hayatın hızına, keşmekeşliğine “dur” der. Mesela oruç ibadeti, hayatın olağan akışını aksatmak üzerine kuruludur. Olağan akışına set çekmektir. Dur bakalım, sen her ayhızlı, telaşlı dolaştın, şimdi biraz yavaşla. Vücutlarımız yavaşlıyor, sen de bu yavaş ritme ayak uydur bakalım demektir. 
İnsanın kendisini bulması ve kendisiyle karşılaşması için, hız treninden atlayıp doğal ritimde yürümesi için bir fırsattır ibadet çünkü ibadet dikkati gerektirir. 
Yoğun haliyle dikkat, bir tür duadır. Bir felsefecinin deyişiyle; “Bir insan dua edeceği şeye 


in dikkatini verir.” Oysa hız kültüründe dikkat sığ, çelimsiz ve oradan oraya seker vaziyettedir. 
Ona bakarım, şuna bakarım, bir sürü şey hızlıca dikkatimi çeker ama hiçbirinde tam manasıyla derinleşemem. 


Hız medeniyetindeki dikkat, çok içgüdüsel aynı zamanda. 


Kesinlikle içgüdüseldir. Hepimiz şu anda parça pinçik dikkatlerle yaşıyoruz. Dikkat tacirleri var her tarafta. Bizim dikkatimizi satın alan, dikkatimizi satın alarak bir şeyler satmaya çalışan insanlar var. Televizyon sizden dikkat alır. İnternet sizden dikkat alır. O sırada bir sürü reklam yanar söner. Yolda yürürken duvarlarda, panolarda sürekli reklama maruz kalırsınız. Bütün bunlar size bir şey satmak ister ve hepsi dikkatinizi azar azar yer. Günümüz insanı dikkat fakiri bir insandır. 
Bunun da içinde yaşadığımız kültürde her şeyin çok hızlı cereyan etmesiyle alakası var. Televizyonlarda bir imge üç saniyeden fazla durmuyor zira insan hemen sıkılmaya başlıyor. Üç saniyede bir imge değiştiği zaman dikkatimizi onun üzerinde tutabiliyoruz. Dikkatimizi iki saatlik bir televizyon programından sonra kitaba vermemiz çok zor oluyor mesela. İnternette çok okumaya alışmışsanız yeniden bir kitabın durağan sayfalarına dönmeniz de keza. Bir çocuk vurdulu kırdılı oyunlara, “playstation”lara yahut başka mahfillere alışmışsa o çocuk için sınıfta oturmak çok zor hale gelebiliyor. Suni bir şekilde hızlandırılmış bir dünyada bir sürü arızaya maruz kalıyoruz. 
Mesela çocukların beyinleri, ileri derecede aksiyona dönük çalışıyor. Yani çocuklar video oyunlarında gördükleri gibi sürekli hoplamak, zıplamak istiyor ancak bir aksiyon olursa hayattan haz duyuyorlar. “Çok sıkılıyorum” sözünü bugünün çocuklarından çok daha fazla duyuyoruz çünkü kendilerini her an bir aksiyonla tıka basa doldurmak zorunda hissediyorlar. 


Neden peki? 


Hız, hazzı tetikliyor çünkü. Çocuk oynadığı bilgisayar oyununda hızlıca ateş ettiği zaman puan alıyor. Yeterince hızlı olamazsa puan alamıyor. Çocukların beyinleri sürekli hıza ayarlandığı için gerçek dünyada bir türlü rahat oturamayan hiperaktif çocuklar çoğalıyor. Çok fazla imge ile dolmuş zihinler yüzünden çocukların ruhları çocuk kalıyor ama zihinleri büyük gibi oluyor. Bu yüzden zihin ile ruh arasındaki yarış büyüyor, makas açılıyor. 


Yetişkinlerin de, hep bir çocuk kalma gayreti var sanki. 


Tabii ki. Zaten bu kültür bir yan- da da insanları sürekli ergenlik halinde tutmak istiyor çünkü ergenler daha fazla tüketici oluyor, daha fazla para harcıyorlar. 
40 yaşına gelmiş adam da 10 
yaşına gelmiş çocuk da ergen gibi davranıyor. Herkesi aynı yaş diliminde tutmak ister gibi bir hal söz konusu. 


Ne yapmamız gerekiyor buna karşı? 


Kendimizi fişten çekmeye 

gayret etmemiz ve kendimize hızın sızamadığı zaman oyukları yaratmamız gerekiyor. Cep telefonumuzu kapattığımız, âleme namevcut olduğumuzun mesajını verdiğimiz zamanlarımız olacak. 
Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü hepimiz, hızın en epitomik ifadesi olan cep telefonu ve internet teknolojisine bağımlı durumdayız artık. 
Pek çok insan bir süre Whatsapp mesajlarını ve e-postaları kontrol edemezse huzursuzlanıyor. 
Hepimizde şöyle bir yanılsama oluyor; ya çok önemli bir mesaj geldiyse ve ben kaçırdıysam. 
Zihinlerimizi meşgul etmenin, dikkatlerimizi istem üzerine tutmanın en kolay aracı oldu 

bu teknoloji. Cep telefonları ve bilgisayar ekranları bizim için oyuncak artık. Tam bir sarhoşluk halindeyiz. İnsanın iç dünyası için gerekli olan bir şeyleri damıtabil- 


mek, bir şeyi demleyebilmek, bir şeyi derinleştirebilmek için gerekli olan o yoğunlaşmış zamanı kaybediyoruz. “Uzun şimdi”yi kaybediyoruz. 


“Uzun şimdi”yle kastetmek istediğiniz nedir? 


Uzun şimdi; anın tadını çıkararak, hakkını vererek, idrakine vararak yaşamak demektir. Bir insanla konuşuyorsam onun gözlerinin içine bakarak, onun sesinin tonuna dikkat ederek, onunla bir iletişimin gerektirdiği ne varsa hakkını vererek yaşamak demektir. En çok gördüğümüz şeylerden bir tanesidir; üç beş kişinin bulunduğu bir ortama girdiğimiz zaman herkes ekrana bakıyor. 
Ekrana bakan insanların, ekran kuşlarının, bu hız kültürünün 

en büyük mağdurları olduğunu düşünüyorum. Bizi her an, her yerde hazır ve nazır kılan bu 

hız kültürüne çomak sokmamız lazım. Dijital perhizler yapmayı başarmak zorundayız. Dostlarımıza whatsapp mesajı değil, 

o kişiye özel, bizim ruhumuzun izlerini taşıyan mektuplar yazmayı başarmamız lazım. Mümkün olduğunca ayaklarımızı kullanarak, bedenimizi hissederek ve bedenimizi bize veren Yaratıcımıza şükrederek gideceğimiz yere gitmek, bizi yavaşlatacak şeylerden bir tanesidir. Ev ve iş arasına duvarlar örebilmek, ev hayatını 
işten bağımsızlaştırabilmek, 24 
saat iş üzere olmamak, sevdiklerimizle birlikteyken iş hayatından uzaklaşmayı başarabilmek, hafta sonlarımızı, dinlenme zamanlarımızı sevdiklerimiz için koruyabilmek yine yavaşlamak için hız kültüründen uzaklaşabilmek için benim temelde söyleyebileceğim şeyler. Fakat bugün hız kültürü, görsel iletişim araçları üzerinden inanılmaz bir şekilde yayılıyor. 
Bizi bu kadar hıza alıştıran modernlik kültüründe bir köksüzlük var. Kendini bir yere dayayamayış, kendisini bir yerde irtibatlandıramayış var. Hızlandığımız sürece bizim de köksüzleştiğimizi unutmamamız gerekiyor. 


Köksüzleştikçe savrulmaya daha müsait hale geliyoruz değil mi? 


Richard Sennett'in Karakter Aşınması kitabında örnek verdiği Meksika kökenli bir baba oğul var. Baba, temizlik işçisi, tuvaletleri temizleyerek hayatını kazanıyor fakat çok tutarlı bir adam. Çocuklarını büyütebilmek için bir sürü cefaya katlanmış, bir sürü eziyet çekmiş fakat yine de çocuğunu okutmuş ve çok iyi bir okuldan mezun etmiş. Hayata bakışı çok mutmain ve tutarlı. 
Diyor ki; “Ben çok zorlukla baş ettim ama hedefime ulaştım”. 
Oğlu ise bir şirkette çok üst düzey bir yönetici. Çok hırslı bir adam. O eyaletten bu eyalete gidiyor. Nereden iyi maaş alıyorsa o şirkete geçiyor. Dolayısıyla hiçbir yere kök salamamış. Babası gibi istikrarlı bir dünya görüşü oluşmamış. Nerede kâr ve menfaat görürse oraya gidiyor ama babası kadar mutlu değil çünkü babasının getirdiği tutarlı hayat anlayışı onda yok. Biri hız kültürünün adamı, diğeri yavaşlama kültürünün adamı. Biri hayatı doğal ritminde yaşayan ve insanarın yüzlerce yıldır davalarına, inançlarına sadakat gösteren bir insan. Diğeri ise modern dünyanın hızlanmış ve köksüzleşmiş insanı. Kökleşmek için yavaşlamak lazım. Dikkat ederseniz kâinatta hiçbir şey acele etmez. 
Güneş acele etmez, yağmur ace- e etmez. Her şey kendi tabiatın- da usul usul cereyan eder. Eğer biz hızlanmakta ısrarcı olursak hayat, gözümüzün önünde duran bir sürü sırrını, mucizesini bize açmayacaktır. Bahar geldi, ağaçların yeşilliğini, tomurcuktan dala durmasını ancak yavaşlayan bir insan fark edebilir ama aklı 

iş projeleriyle dolu olan, oradan oraya koşturan, tabiata bakacak kadar zamanı olmayan bir insan bütün bu çevrimleri fark edemez ve savrulmaya müsait bir hale gelir. 
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Hızın artmasına bağlı olarak hem zaman hem de mekân algımızda karşı konulamaz bir daralma yaşıyoruz. Algılarımızın maruz kaldığı bu daralma halinden, ruhumuz azade mi peki? 
Kemal Sayar'ın Yavaşla kitabında yer alan bazı öğütler bu konuda bizlere yardımcı olabilir belki... 


01. Sessiz ol. Zihnine bir fırsat ver. İçini genişlet. 


02. Bilinçli bir şekilde nefes al ve ver. Aldığın her nefesin farkında ol. Anı genişlet. 


03. Tefekkür etmek için vakit ayır. Vakti olgunlaştır. 

04. Tek başına sakin zaman geçir. Zamanı genişlet. 

05. Düşünce ve fikirlerini bir köşeye yaz. Zihnini genişlet. 
06. Çiz, resim yap veya elinle bir şeyler inşa et. 

07. Şarkı söyle. Dua oku. Zikret. Ruhunu genişlet. 


08. Her yere yürü, yürüyebildiğin kadar yürü. Yürüyerek gidebileceğin her yere yürüyerek git. Ufkunu genişlet. 


09. Kendi mahalleni yürüyerek tanı. Evinin etrafındaki insanları, dükkânları, zenginliği fark et. İçini genişlet. 


10. Bir yabancıya gülümse. Bu sana hiçbir şeye mâl olmaz ama gününü daha güzel geçirmeni sağlar. 


11. Başkalarıyla konuşmak için bir fırsat yarat. Çevreni genişlet. 


12. Yanından geçip hiç uğramadığın bir parka veya bir mabede gir. 
Orada ruhunu dinlendir. Bir mezarlığa git, evvel gidenlere selam ver, onlarla konuş. 


13. Kendini doğaya bırak. Tabiatta bir yürüyüş yap, yaprakları eline al, toprağı okşa, bir ağacı sev. O ağacı yeşerteni sev. 


14. Süpermarketteki metal arabayı sürmek yerine yerel üreticilerin pazarlarına git ve gıdanı onlarsan temin etmeye çalış. Hoşbeş et, onların hikâyelerine misafir ol. 


15. Yediğin her gıdanın hikâyesini merak et. Nereden geldiğini, kim tarafından üretildiğini, hangi emeklerle sana ulaştığını öğren. 


16. Giydiğin şey nerede üretiliyor, bu üretim safhasında çocuk işçi çalıştırılıyor mu, emek sömürüsü yapılıyor mu bunlara dikkat et. 
Bilinci genişlet. 


17. Bir şeyi tohumundan başlayarak büyüt. Bir tohum ekmek ve onun daimi bir ihtimam ve beslenme ile büyüdüğünü izlemek, daha yavaş, daha bağlı ve daha sahici bir hayat yaşamanın mükemmel bir analojisidir. Sabrını genişlet. 


18. İnfak et. Yoksulları ara, yardım et. Onların sevgisiyle kalbini büyüt. Ülkeni genişlet. 


19. Öte diyarlarda zulüm görenler için dua et, eylemde bulun, yüreklerinde acılarını hisset. Dünyanı genişlet. 


20. Çayır çimene uzan, göğe bak. Kalbini genişlet. 


21. Yârinin, evladının gözlerinin içine bak. Sevgini genişlet. 


Hizii 
Çocuklar 
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“İstiyorum, o halde benim olmalı” anlayışına sahip olup bu süreçte bize eşlik eden gi çocuklarımızı da bu beklentiyle yetiştirdiğimizde, hızlı hareket eden ama içi boş bir nesle zemin hazırlamış oluruz. 
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DÜŞÜNEBİLMENİN YOLU DURMAKTAN GEÇER 


DOSYA 


yahut düzenlenen programlar 


4 4 asılsın” 


sorusuna büyük bir oranda “çok yoğunum” 
şeklinde cevap verildiği bir zamanda yaşıyoruz. Yemeğimizi hızlı yiyor, bir günde üç-beş işi hallediyor, haftalık programlarımızı bir önceki haftada hatta ayda belirliyoruz. 
Bazen öyle anlar geliyor ki neyi neden yaptığımızın farkında bile olmuyoruz. Bir sebepten gerekli olduğunu düşündüğümüz o işi yapıp sonra diğer adıma geçiyoruz ve çocuklarımız da içinde bulunduğumuz bu koşuşturmacanın bir parçası olarak bize eşlik ediyorlar. 


Bu durumu içinde bulunduğumuz zamanın bir gerçeği olarak kabul etmemiz mümkün. Şartlar, daha hızlı bir tüketimi de beraberinde getiriyor olabilir. Peki, ne yaptığımız yahut nasıl bir hızda yaptığımız dışında, bu eylemimi-Zi “neden” yaptığımız konusunda ne kadar düşünüyoruz? 


Gerek çevrenin gerekse sosyal medyanın etkisiyle çocuklar için birçok aktivite oluşturuluyor. 
Çocuklar anneleri eşliğinde bir atölye çalışmasından çıkıp başka bir etkinliğe doğru koşturuyorlar. 
Birçok oyuncak, eğitim materyali 


eksikli 


gibi hazırlanıyor çünkü yeni nesil anneler, çocuklarını her yönden desteklemeyi ve mükemmel çocuklar yetiştirmeyi oldukça önemsiyorlar. Onlar, anne olarak kendilerini “eksiksiz” hissetmek için zorlarken, çocuklar “doyumsuz” hale gelmeye başlıyorlar. 


Aslında insan denen varlığın varoluş süreci mutlak doyum deneyimiyle başlıyor. Annesinin karnında son derece güvenli 

ve konforlu bir alanda gelişiyor bebek. Karnının doyması için herhangi bir talebi dile getirmesine gerek olmuyor. Kordonu sayesinde zaten tok. Doğum, 

bu mutlak doyumun ilk kırılma noktası oluyor. Ciğerlerine dolan oksijen, onun hem ilk acısı hem de hayatının yeni dönemindeki en önemli ihtiyacı haline geliyor. 


Bu kırılmanın bir sonucu olarak insan yavrusu, bağımlı olarak doğuyor. Beslenebilmesi için annesinin memesini kendisine getirmesi gerekiyor. Gerçi son dönemde giderek artan doula -doğum psikoloğu- eğitimlerinde bebeğin doğumdan sonra annesinin göğsüne yatırılması ve ona biraz zaman tanınması durumun- da, annesinin memesini bulabileceği bilgisi veriliyor fakat yine de birilerinin o bebeği, annesinin göğsüne yatırma şartı hâlâ baki. 
Dolayısıyla yeni doğan insan üçsüz, aciz ve çaresiz 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temizleyen ve seven annesine bağımlı kılıyor. 


Haz ile gerçeklik arasındaki çocuklar 


Bu süreci kısaca özetlersek; mutlak doyumdan, dünyanın gerçeklerine geçiş yaparak büyümeye devam ediyoruz. 
Böyle özetlemiş olsak da bunu gerçekten idrak ederek yaşamak çok mümkün olmuyor zira bir tarafımız, o alışık olduğumuz doyumu aramaya devam ediyor. 
O tarafımız sürekli arzu ettiği ne varsa ona sahip olup doyuma ulaşmanın peşindeyken diğer tarafımız; “Dur bakalım, bu istediğin ne kadar gerçek, buna sahip olabilmen ne kadar mümkün” deyip duruyor ve biz bu çatışmalı hal içinden birini seçerek yaşamımızı ona göre sürdürüyoruz. Belki de bu yüzden her 

işi yapmak, her yere yetişmek, beğendiğimiz her parçaya sahip olmak için çabalayıp durmaya, düşünmeye, eksikliğe ve kusura tahammül etmekte zorlanıyoruz. 


İnsanın yaşadığı bu çatışma 

hali üzerine düşünen, makaleler yazan birçok kuramcı var. En 

çok bilinenlerden biri olan Freud, insanın ruhsal yaşamında sahip olduğu bu karmaşık duruma 
1911 yılında yazdığı “Ruhsal 
İşleyişin İki İlkesi Üzerine Açıklamalar” başlıklı makalesinde yer veriyor. Freud benliğin gelişimin- 


YENİ NESİL 
ANNELER, 
ÇOCUKLA- 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de “hoşnutluk-haz ilkesi ve gerçeklik ilkesi”nin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor. Ona göre davranışlarımız önce haz almaya odaklı bir halde olurken bu durum gelişimin ilerleyen dönemlerinde giderek gerçekliğin kabulüne doğru geçer ve hayat, bu gerçekliğe boyun eğip eğmemek üzerinde yaşanan çatışmayla devam eder. 


Bu durumu insanın gelişim süreci içinde de görebiliyoruz. Bebekler doğumlarını izleyen ilk yıllarda haz ilkesine göre hareket ediyor. 
Karınlarını doyurmak, kendilerini rahat hissettikleri düzenin devamını talep etmek öncelikli hedefleri oluyor. Kurallardan ya da toplumsal düzenin beklentilerinden pek anlayamıyorlar. İlk 4-6 ayda onların bu ihtiyaçlarına olabildiğince cevap vermek oldukça önemli oluyor fakat üç yaş dönemiyle birlikte, her istediklerini elde edemeyeceklerini, bazı kurallara uymak zorunda olduklarını öğrenmeye başlıyorlar. 


Bu süreci öğrenmeye başlamak, yani gerçeklik ilkesine doğru geişmek, karşımıza düşünce ve di- in gelişimini de çıkarıyor. Mesela bir bebeğin annesini istediğini varsayalım. Bebek önce ağlayarak annesini çağırıyor çünkü onu istiyor (haz ilkesi) fakat ağladığı halde annesi gelmiyor (gerçeklik ilkesi). Bunun sonucunda küçük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yaşadığı bu hayal kırıklığı, bebeği, annesinin yokluğunda annesini “düşünmeye” sevk ediyor. Nasıl bir yüzü vardı? Ona hangi ses tonuyla seslenirdi? Onu nasıl kucaklardı? Nasıl kokardı? Bebek bütün bu tasarımları düşünerek annesini, o gelene kadar, zihninde canlandırmaya ve bu şekilde yokluğuna tahammül etmeye çalışıyor. Bu tahammülün sonunda annesiyle kavuşması hem güven ilişkisini oluşturuyor 


hem de bir sonraki yokluk için düşünme, yaratıcılık, hayal gücü, problem çözme ve kendi kendini sakinleştirebilme becerilerini güçlendiriyor. 


Dengeyi sağlamak için durmaya ihtiyacımız var 


Düşüncenin gelişimi sembolleri ve bu sembollerin ifade biçimi olan dilin gelişimini de beraberinde getiriyor. Bu sayede problem çözme, yaratıcı düşünme, hazzı erteleme, ayrışma ve bireyleşme gibi kavramların ilk tohumları da atılmaya başlanıyor. Annenin uzun süreli ayrılıkları olmadığı ve dönüşlerinde bebeği sevgiyle, şefkatle, keyifle karşıladığı müddetçe bebekteki bu gelişim süreci de sağlıkla işlemeye devam ediyor. 


Bu ayrılma ve tekrar buluşma deneyimi, çocukta belli oranda ruhsal dayanıklılığı da beraberinde getiriyor. Anneden kısa süreli ayrılıklar, çocuğun onun yokluğuna tahammül etmesi, sonrasında istediği bir oyuncağın yokluğuna, yapmak istediği bir davranışın engellenmesi gibi durumlara da tahammülü kolaylaştırıyor. Kısaca, sadece kendi arzusuna göre hareket etmek isterken gerçeklerle karşılaşıp çevresindeki ötekilere göre yeni bir düşünce biçimi geliştirmeyi keşfediyor. 


Bunu keşfedebilmesi için çevresindeki yetişkinlerin ona bu konuda rehberlik etmesi, onun düşünmesini sağlaması önemlidir. Mesela iki yaşlarındaki bir çocuk bir yerlere tırmanmak ve oradan atlamak isteyebilir. Bunun tamamen engellenmesi çocukta başarısızlık duygusu oluşturur fakat çok yükseğe tırmanmasının güvenli olmadığının söylenmesi, bunun yerine bu ihtiyacını nasıl karşılayabileceği üzerine “durup düşünmek”, çocuk için de olduk- 


ça geliştirici olur. Bunun yerine dört-beş yaşlarına gelmiş olsa bile her istediği anında elinde oluyorsa, istediği zaman istediği hareketi yapmakta sonsuz bir özgürlük alanı olduğunu hissediyorsa, bütün düzen sadece çocuğun arzularına göre ayarlanıyor ve kuralları o koyuyorsa durmayı, düşünmeyi, eksiklerin de olabileceğini ve bu eksiklerle yaşayarak mutlu olunabileceğini öğrenemez. Bunun tam tersi bir sistem de çocukta benzer bir düşünme yapısı geliştirebilir. 
Yani sürekli engellenen, etrafın her zaman çok tehlikeli olduğu anlatılan, “düşersin, canın acır, aman sakın” telkinleriyle büyüyen çocuk da kendi başına hareket edebilme sorumluluğunu alamaz. 


Sonsuz bir güce sahip olduğunu yahut hiçbir gücü olmadığını hisseden çocuk düşünmeyi öğrenemez. Bunun sonucunda da okul hayatında ders, ödev, okul disiplini, öğretmen ve anne/baba beklentisi içinde başarısız olur. 
Hâlbuki biraz eksiklik duygusu, biraz can sıkıntısı, biraz çözüm bulabileceğine dair inanç ve bunun için gerekli çabayı gösterecek cesarete sahip olmak, bir çocuk için huzurlu bir yaşam döngüsünün anahtarı sayılabilir. 


Zaman hızlı aksa da, iç dengemizi sağlamak için durmaya ihtiyacımız var çünkü ancak durdukça düşünebilir, düşündükçe hangi eylemi neden yaptığımızı, ihtiyaçlarımızı fark edebilir ve buna göre daha sağlıklı adımlar atabiliriz. Düşünmeden, hızlıca atılan adımlar, beraberinde pişmanlığı, bedensel ve ruhsal yorgunluğu getirir. “İstiyorum o halde benim olmalı” anlayışına sahip olup bu süreçte bize eşlik eden çocuklarımızı da bu beklentiyle yetiştirdiğimizde, hızlı hareket eden ama içi boş bir nesle zemin hazırlamış oluruz. 


MERDİVEN 

ÇIKMAK 
SPORDAN 
SAYILIR MI, 
KİM BİLİR? 


İndir, 


Sim sana iyi gelir. 


Kadınların akıllı telefon uygulaması 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“şehirler listesi, insanı ne yaparsa 
“yapsın, sürekli eksik “kaldığı düşüncesine 
“sevk eden stres 


evvel gezilecek 


Ruhlarımız ME e geride kalırken; EV daha hızlı, daha öfkeli 


GÜVEN ADIGÜZEL haritalarına 


EE, 


Üpze, Y&, 
HIZ, DOYUMSUZLUĞU TETİKLER 


“Ama ölüm, daha hızlı yaşayan bir arkadaştır aramızda. 


Bu 'hız'ın çocukları, 


kendilerinden daha hızlı yaşayan ölüme bir gün ve sırayla veya toptan yenilecekler mi, yenilmeyecekler mi? 


Ölüm denetliyor buraları. Sonu? 


Toprak altı sorunu, toprak üstü sorunu, 


ölüm öncesi ve sonrası sorunu, 


A'râf sorunu, oldukça düzenli insan yiyen ve insan kusan, köstebek yuvaları gibi insanı tedirgin eden Paris metrosu ile çözümlenemez.” 


Nuri Pakdil 


elki de en ciddi yerden başlamak lazım, dümdüz söyleyelim o halde; 
insanın yeryüzüne gönderilmesi bahsi, ölümün de hükmünü içeren bir hikâyedir. Öleceğini bilerek yaşayan tek canlı türü olarak insanın uzun hikâyesi, bu bağlamda nasıl yaşanırsa yaşansın hep yarım kalacak bir anlama açılacaktır. 
Hırsın toprağa karışacak bir zehir olduğunu bilir aslında insan ama yine de o zehri tatma arzusuyla baş etmekte zorlanır. 
El hak, insan kısmı ölümlüdür. 
Ölüm duygusu, yaşamaya engel bir afiyet kaçırıcı değil, bilakis yaşamayı onurlandıran/an- lamlandıran soylu bir neşenin adıdır. Kadim zamanlarda bu soylu neşenin kıymeti bilinerek hayatla daha sağlıklı bir ilişki kurulurdu elbette. Evet, ölümün de kıymeti bilinir. Ama işte gün geldi, akrep yelkovanı soktu ve zembereği boşaldı yaşadığımız zamanın. Biz de buna şahidiz. 
Dünya artık eski dünya değil, hatta galiba “ölümlü dünya” bile değil. Ölümün, suhuletle hayatın ağırlık merkezine oturtulduğu zamanlardan, onu ivedilikle çizgi dışına çıkarma telaşıyla 


yaşadığımız zamanlara uzanan bu yolun da bize söyleyecekleri vardır mutlaka. 


Şurada anlaşalım, modern insan (yani basbayağı biz) ölümü düşünerek vakit kaybetmek, daha doğrusu ağzının tadını kaçırmak istemiyor. Ölümü, ölümüne unutmak istiyor. Hız limitlerine ulaştığımız 2 1'inci yüzyıl, bu bakımdan kendi zorunu daha geniş alanlara dayatan bir çağ. Teknik (bilim-teknoloji) olarak elde edilen hız, aynı zamanda bir felsefe olarak da kendine yurt tutmayı başardı çünkü. Hızlanarak elde edilen kazanımların, görmeyi/ duymayı bulanıklaştırmak ve yapay bir yaşama şehvetiyle insanı anlamdan uzaklaştırmak gibi yan etkilere sahip olması mühim belki ama nihayetinde hükümsüz. 
Hızın unutturmak gibi hayatı kolaylaştıran devasa bir işlevi var. Yavaşlamayı tercih etmek, hayatın kendisinden korkmayanların yapabileceği bir şey, oldukça cesur bir eylem yani. 
Ama insan korkularına esir olmayı, cesur olmaya tercih ediyor. 
Ölümü unutmak, yaşamak fikrini kâğıt üzerinde cazip hale getirip, kolaylaştırıyor, burası doğru. 
Milan Kundera'nın “Yavaşlık ile 


anımsama, hız ile unutma arasında gizli bir ilişki vardır” dediği yerde, hatırlamayı tercih edecek kadar insan kalmaya mecburuz aslında. Bu mecburiyetler hayatin en gerçek tanımlarıdır. 


Modern zamanlar dediğimiz bu kaygan zemin, insanın hayatın akışıyla kurduğu ilişkiyi yine onun (lehine) isteğiyle düzenleyen doğal ayartıcılar bütünüdür. 
İnsan bu bütünün bir parçasıyken elbette mutlu görünür. Dozunda alınan zehir, anlık mutluluklar vaat eder çünkü. Hız, doyumsuzluğu hiç durmadan tetikleyen bir anlama sahiptir oysa. Hız çağında, artık erişmek/ulaşmak bahsi “kolay” parolasıyla her an karşımızda. Bu kolaylık konforu, aslında yaşamın kendisini bizatihi daha yorucu bir meşguliyet alanına dönüştürüyor. Tecrübe edilen her şey hız tuzağıyla kalbi zora sokan bir anlama bağlandıkça, insan olmanın vasıflarıyla birlikte, insan kalabilmenin imkânları da daralıyor çünkü. Tedavisi epeydir tartışılan teşhisin adı belli; modern insan mutsuz. 
Evet, fena halde mutsuz hem 

de. Hız çağının insanları, uzun bir gerginliğin ve kanıksanmış bir mutsuzluğun içinde, sürekli 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ÖLÜM DUY- 
YL | GUSU, YAŞA- 


İ MAYA ENGEL 
| BİR AFİYET 
KAÇIRICI DE 
ĞİL, BİLAKİS 
YAŞAMAYI 
ONUR- 
LANDIRAN 
SOYLU BİR 
NEŞENİN 
ADIDIR. KA- 
DİM ZA- 
MANLARDA 
BU SOYLU 
NEŞENİN 
KIYMETİ Bİ- 
LİNEREK HA- 
YATLA DAHA 
SAĞLIKLI BİR 
İLİŞKİ KURU- 
LURDU EL- 
BETTE. EVET, 
ÖLÜMÜN 
DE KIYMETİ 
BİLİNİR. 


ZAMANIN 
GEÇTİĞİNİ 
ANLAMAK 

BAHSİ, BİZE 
ZAMANIN 
VARLIĞI- 
NA KILIÇ 
SALLAMAYI 
DEĞİL, ONU 
USULÜYLE 
SİNDİRME- 
YİVE ONA 

TABİ OLMAYI 

ÖĞÜTLER. 
ELBETTE 
ZAMANI 

KOVALA- 
MAYI DEĞİL, 
İÇİNDEKİ 
MANAYI 
YAŞAMAYI, 
YİNE ÂNI 
YAKALAMA- 
YI DEĞİL, 
SUHULETLE 
İDRAK ET- 
MEYİ SÖY- 
LER. 


bir geç kalma korkusu ve hep yeni bir şeyi kaçırma telaşıyla, arkalarından koşturan atlılarla savaşarak yaşamaya çalışıyor. 
Bu savaş, mağlupların daha da mağlup olacağı bir simülasyon aslında. 


Hız uçurumundan yavaşlık ovasına! 


Hız, gerçeği bozan bir içeriğe sahiptir. Bir tren camının ardında seyredilen görüntünün tren hızlandıkça berraklığını kaybetmesi gibi gerçek de hız karşısında değer kaybına uğrar. Bütünüyle anlamını yitirmese de, ruhu/manası bulanıklaşır. İnsan hız uçurumundan yavaşlık ovasına doğru gitmenin yollarını aramaya yani 
yavaşlamaya mecbur. Son 10 
yılın Cittaslow (yavaş şehirler) ve slow food (yavaş yeme) gibi popüler akımları da yavaşlamayı teklif ediyor dünyaya. Topyekün bir karantina gibi. Bir örnek olarak Cittaslow'un teklif ettiği yavaşlama, vahşi kent yaşamın- dan kaçmanın sembolü olarak küreselleşme karşıtı şehircilik açısından başarılı bir proje olsa da, bütünüyle insanı değil, pratik olarak hayatı, son tahlilde hazzı merkezine alan bir felsefeye sahip. Cittaslow fikrinin, kaosun ortasından sakinliğe çağrılan hazzın/konforun yeniden tanımlanmasını da içerdiğini söylemeliyiz. Yerelliğini koruyan popüler bir turizm destinasyonu olmak kötü bir fikir değil şüphesiz ama insanı dönüştüren o yavaşlık teklifi -mekândan bağımsız değilse bile- daha derin bir kavrayışla müsemma. 


Sınırlı bir ömrün sahibi olarak sınırsız bir yapılacaklar listesine talip olmanın sonu; yorulmuş, çölleşmiş ve yıpranmış bir bedenin içinde gezinen; gergin, mutsuz ve tatminsiz bir ruha sahip olmaktan başkası değildir. 
Ölmeden önce izlenecek filmler, 


kör olmadan önce okunacak kitaplar ve yaşlanmadan evvel gezilecek şehirler listeleri, insanı ne yaparsa yapsın, sürekli eksik kaldığı/kalacağı düşüncesine sevk eden stres haritalarına dönüşmüş durumda. Şurası kesin; nihai amaca kolayca ulaşmanın maliyeti, yolculuğun kendisini devreden çıkardığı için beraberinde derin bir tatminsizlik getirecektir, bundan kaçış yok. Tabi yanında belirsizlik hissi adındaki o meşhur hediyesiyle. Bir özet denemesi olarak; sözgelimi, yüksek hızlı tren ile hızlı okuma tekniği çıkış noktası itibariyle aynı şeyi söyler aslında. 


Zamanın kapıları 


Le Corbusier olarak tanınan İsviçre asıllı Fransız mimar Charles-Edouard Jeanneret'in; “Bir bahçeniz olsun. Ve mutlaka yaprak döken ağaçlar dikin. 
Böylece zamanın geçtiğini daha iyi anlarsınız” derken yaptığı güzel teklifi, basitliğin zarafetiyle anlamak elzem. Zamanın geçtiğini anlamak bahsi, bize zamanın varlığına kılıç sallamayı değil, onu usulüyle sindirmeyi ve ona tabi olmayı öğütler. Elbette zamanı kovalamayı değil, içindeki manayı yaşamayı, yine ânı yakalamayı değil, suhuletle idrak etmeyi söyler. Buradan zamanın ilmine ve “ibnü'l-vakt” olmaya uzanan binlerce kapı vardır. O kapılar da zamansızdır üstelik. 


Batı'nın çizgisel zamanına karşılık Doğu'nun döngüsel zamanı... 
Doğu'da döngüsel olan, yani tarihin içinde, çok katmanlı, birbirini tamamlayan, sürekli iki yönde 

eş zamanlı akan, bittiği yerde başlayan, başladığı yerde biten ve hep geçmiş-gelecek sarmalın- da yürüyen zaman. Zamanın oğlu olmayı anlatan Japon yönetmen Takeshi Kitano'nun sinema-zaman ilişkisine dair şu sözleri önemli: “Bir Hollywood filminde 


eğer 10 saniyeden fazla sessiz kalınırsa bu sıkıntı, huzursuzluk demektir. Hâlbuki Asya'da zamana karşı daha doğal, daha sağlıklı bir yaklaşım vardır.” Hızla iğdiş edilmiş, Hollywood ortalaması denilen bir tempoya/anlatıya alıştırılmış zihinlerin, yavaşlığı huzursuzlukla eşdeğer tutması pek şaşırtıcı değil. Modern hayat dediğimiz kaos fabrikası, bütün ruhuyla Hollywood'a müşteri/se- yirci yetiştiriyor zaten. Nuri Bilge Ceylan, “Ben yavaş değilim, onlar çok hızlı” derken ne kadar haksız olabilir? 


Aşırı hız ve dikkatsizlikle örülü hayatlarımıza gün doğumun- dan gün batımına kadar geniş sükünet lazım. Birkaç farklı şekilde anlatılan şu meşhur Kızılderili hikâyesindeki bilgelik hepimize yeter mi? Neden olmasın; “Meksika'daki İnka tapınaklarına çıkmak için yerli rehberlerle (Kızılderili) yola koyulan bir grup Avrupalı arkeolog, biraz yol aldıktan sonra, yerli rehberlerin hep birlikte yere oturup beklediklerini görseler de buna hiçbir anlam veremezler. Yolculuk sonunda arkeologlardan biri, yaşlı rehbere, 'Hiç anlayamadım, niye yolculuğun ortasına öylece yere oturup saatlerce yok yere bekledik?" sorusunu yöneltince ondan dünyanın sırrını içeren şu cevabı alır; “Çok kısa sürede çok hızlı yol aldık, ruhlarımız bizden çok uzakta kaldı. Oturup ruhlarımızın bize yetişmesini bekledik.” 


Doğu'da zaman döngüseldir. 
Bizler daha hızlı ve daha öfkeli hayatlarımıza eşlik eden reflülü midelerimizle camilerden koşarak çıkarken mesela Kazakistan'dan yürüyerek hacca gitmek üzere bir kafile daha yola çıkabilir. Ve dalgınlığa ve dalgınlara hiç yer kalmayan bu çağda, paradigmaya kafa tutan o simitçi gibi dalgın dalgın düşünenler oldukça, ruhlarımız bize mutlaka yetişecektir. 
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2.000 MİLE, ASİSTANS HEP SENİNLE! 


Miles&Smiles Asistans ile hayatınızı kolaylaştıracak onlarca hizmete sadece 2.000 Mil karşılığında bir yıl boyunca sahip olabilirsiniz. 


Seyahat-rezervasyon, tesisatçı-çilingir temini, çiçek gönderimi, yol yardımı, ambulans, hukuki danışmanlık, tamirat desteği ve concierge gibi hizmetlerden faydalanmak için Miles&Smiles çağrı merkezini 7/24 arayabilirsiniz. 


ÜYE OLMAK İÇİN: HİZMETLERDEN FAYDALANMAK İÇİN: 
4440 849 4446239 


Miles&Smiles 


milesandsmiles.com 


Yavaş olan iyidir! 
RAŞİT ULAŞ 


—— 


“Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın” diye başlıyor şiirine Yahya Kemal. 
aruz kaldığımız hız, bizi de kendisine mecbur ediyor. İşe yetişmek için hızlı yürüyoruz, toplu taşıma araçlarına binmek için hızlı hareket etmek zorundayız, trafiğe kalmamak için hızlı gitmeliyiz, işlerimizi bitirip ailemize vakit ayırmak için hızlı hareket etmeliyiz... Peki, hız kötü bir şey mi? Elbette bir denge içinde bulunan her kavramın iyi yahut kötülüğü yerine ve zamanına göre değişecektir. 
Bu sayfada hıza karşı keskin bir duruş, yavaşlığa ise yine aynı keskinlikte 

bir övgü yok. Sadece ölçüsünü kaçırdığımız bazı şeyleri yine mutedil olana avuşturma çabası var. 


Zikirmatik: Zikirmatik dediler adına. Beş haneli sayılara ulaşabiliyor. Yolda, otobüste, metrobüste yahut evde otururken, iş yerinde parmağa takılarak insana ne kadar zikrettiğini gösteriyor. Değişen zamanla birlikte Allah'ı zikretmek de dünyanın “en az enerji, en çok 

iş" emrine uydu. Hâlbuki tasavvuf, insanlara çile diye bir kavram bırakmıştı. Çile bir mazoşizm değil bilakis Allah'ı unutturan her şeyden kendini geri çekerek onunla baş başa kalma haliydi. Veliyullah der ki; “Kaç kere zikrettiğine değil, zikrinde gerçekten bir kere Allah deyip demediğine bak.” 


Tespih: Zikirmatik, tespihin antitezi olarak mı ortaya çıktı bilinmez ama şöyle güzel bir pelesenkten, abanozdan, belki de bir öd ağacın- dan yapılmış bir tespihi alıp plastiğe ve mekaniğe dokunmadan, yalnızca el emeği ile nurlanmış olanını çekerek yapılan vird; hıza, sayıya, niceliğe ve dahi insan fıtratına aykırı her dayatılan şeye karşı bir duruş sergilemektir. Doğal ve gerçek olanın yanında saf tutan bir duruş... 


Kaplumbağa: Meşhur kaplumbağa ile tavşan hikâyesini okuyan hemen herkes kaplumbağanın yanında olmuştur, hatırlarsınız. Neden kaplumbağanın yanında olalım ki? 
Kesin kazanacak olan varken kaybetmesi kuvvetle muhtemel olanın yanında saf tutmamızın sebebi neydi çocukken? Aheste aheste yürüyüşü ve tavşana karşı kaybedecek olmasıyla sevdirdi kendini, kaybetmesini göze alarak sevdik onu ama sonunda kazandı. Kimse kazanmasını beklemiyordu ama kazandı, yavaşlık kazandı. Dinleyelim, kaplumbağa bize bir şeyler söylüyor... 
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Seri üretim: Gelişen teknoloji ve hızla artan insan nüfusu ile birikte ihtiyaçların mevcut ürünlerden fazla olması seri üretimi, yani fabriasyonu doğurdu. Elbette bu durum el emeğine olan talebin azalmasına yol açtı. Şöyle düşünmek lazım, bir terzi bir takım elbiseyi sadece diktiği işiye özel olarak dikiyor. Bir insana özel olduğunu hissettirmek öyle sanıldığı gibi modern bir şey değil bilakis çok insani bir şey. İnsanın endisinin özelliklerine göre üretilmiş bir eşya, insanın yine eşya ile olan ilişkisinin de aşırıya gitmemesi açısından önemli. Şimdi marangoz yerine mobilya mağazalarından, terzi yerine giyim mağazalarından, ayakkabı ustaları yerine hazır ayakkabı markalarından alışveriş yapmak elbette ki daha kolay, daha hızlı ve ucuz. Peki, bu durum bizim eşya ile münasebetimizi nasıl etkiliyor, eşya bize göre mi şekil alıyor yoksa biz mi onun şekline giriyoruz? Bir soru olarak kalsın burada, belki düşünürüz. 


Metro: Metro dedik ama siz metrobüs deyin, otobüs deyin, tramvay, dolmuş deyin... Bunlardan birine bindiğimde her seferinde aklıma aynı ayet geliyor: “Bu gidiş nereye?” 
Hakikaten nereye? Binerken edilen bu acele, koltuk kapmak için yapılan bu mücadele, birbirini ezme, birbirinin önüne geçme, hakkına razı olmama, birbirine saygı duymama... 
Yaşlılara duyulan saygıdan bahsetmiyorum; yaş, cinsiyet, sağlık gibi bütün saikleri bir kenara bırakarak sadece insanlık bağı ile birbirine bağlı olanların birbirlerine duyduğu saygıdan bahsediyorum. “Ama ben işten yorgun dönüyorum” bahanesi ile birbirimizi ezmeyi meşrulaştırınca önce sokağa sonra kendimize saygımızı kaybediyoruz. Biraz daha yavaş, biraz daha sakin... 
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Klakson (Korna): Trafik ışıklarında kırmızının yeşile dönmesiyle sürücünün arabanın kornasına basması arasında geçen süre en fazla yarım saniye. Bu ciddi bir kabiliyetin ürünü olabilir ancak. Yolda bir arabanın birkaç saniye yavaşlaması yahut nereye döneceği konusunda bir an tereddüt yaşaması, arkadan gelen arabaların savaşa gider edasıyla klaksona basmasına yol açıyor. Neden? 
Nereye yetişeceksin? Elbette hastası olanlar yahut gitmesi gereken çok acil bir yeri olanlar olacaktır fakat istisnaların dışında söyleyecek olursak, ufak bir gecikmeye dahi tahammülümüz yok. Hâlbuki bu birkaç saniyelik gecikmelere toptan baktığımızda varacağımız yere en fazla birkaç dakika gecikmiş olacağız ama bunun hesabını tutmayalı çok oldu. Allah bize hata yapma fırsatını verdi ama biz birbirimize vermiyoruz. 


Kalem: Klavye mi kalem mi sorusu yazı ile uğraşan insanlar arasında sıkça sorulur. Klavye hızlıdır, düzenlemesi kolaydır, ulaştırılması gereken kişiye e-posta yoluyla hemencecik ulaştırılır, “escape” yahut “delete” tuşu ile bütün düzenlemeler halledilebilir. Kalem meşakkatlidir. 
Hem kullanımı meşakkatlidir hem de yazıdan sonraki aşamaları. Dolma kalem kullanılıyor ise onun temizliği vardır, mürekkebi vardır, bakımı vardır. Dolma kaleme uygun bir defter yahut kâğıt gerekir, yanlış bir yazımda düzeltilmesi kolay değildir. 
Kurşun kalem ise ucuzdur, silgi ile düzeltilebilir ama uzun bir yazı yazılıyor ise sık sık açmak gerekir. Hangi kalem olursa olsun artık bu şartlarda kâğıttan dizgi işlemi olmadığından tekrar bilgisayara geçmek gerekir. 
Temize çekmek deyimini bilgisayara geçmek için kullanıyoruz artık. Hepsi bir yana romantik, belki de otantik gelebilir ama mürekkebin ve kâğıdın kokusuyla yazılan yazı ve şiirlerin klavyeyle yazılanlardan farklı olduğuna inanıyorum. Yavaşlığın ve meşakkatin güzelliğinden belki de... 


Satılık haz bulunur 


GÖKHAN ERGÜR 
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ACELECİ VE KIZGIN SURATLI İNSANLAR OLARAK MUTSUZUZ 


DOSYA 


Sürekli bir şeyleri 
Anot alıyoruz, toplantı davetleri ollayıp anlamsız 


yoruz. 
Sürekli hızlı 


janda tutmayı 

hayatım boyunca 

hiç beceremedim. 

Gün gün, saat 

saat ve hatta 

dakika dakika yapılacaklar listesi hazırlayamadım çünkü dünya yolculuğunun planlı ve programlı bir serüven olduğuna hiç inanmadım ve bugüne kadar da hiç yanılmadım. Sürekli beklemediğin yerden çıkar sorular, sürekli beklemediğin anda terk eder insanlar ve sürekli beklemediğin yerlere sürükler hayat. Bütün bu beklenmeyenler içerisinde planlar kurmak, hep zoraki bir kibir alametiymiş gibi gelir bana. 


Gözlerinizi şöyle bir etrafınız- da dolaştırın. Üst üste yığılmış eşyalar, insanlar, akmayan trafik, birbirine yapışık binalar ve masalar. Bu boğucu ve sıkışmış yaşamı bir kat daha zorlaştıran bizler, medeniyetin yılmaz savunucuları, kurtuluşun cam duvarlı ofislerde olduğuna inanan, mecburiyetin o boğucu teklifine karşı koyamayan tarihin talihsizleri. Sürekli bir şeyleri not alıyoruz, toplantı davetleri yollayıp anlamsız ve çözümsüz raporlar yazıyoruz, uzaktan çok meşgul görünüyoruz fakat neyle meşgul olduğumuzu biz bile bir türlü anlayamıyoruz, ajandamızdaki günlük plana baktığımızda kendimize ve insanlığa dair çok az şey görüyoruz. Sürekli hızlı olmamız gerektiğini söylüyoruz, şık ayakkabılarımızla bir görüşmeden diğerine koşturuyoruz, aceleyle yiyoruz yemeklerimizi, 


e-postalarımızı mümkün mertebe kısa tutuyoruz, dostlarımızı ayaküstü kalabalık kafelerde kahvenin yanına gelen bayat kurabiyelere sıkıştırıyoruz. Ve nihayetinde bu kadar planlı, sistemli ve pratik günlerimizin akşamında aynaya dalgın ve üzgün bakıyoruz. 


Her kaybolan saniyesine sövüp sayan, aceleci ve kızgın suratlı insanlar olarak mutsuzuz. Milyonlarca tık almış TED konuşmaları, yeni meditasyon teknikleri, stresten ve kötü düşüncelerden arındıran meyve kürleri, her derde deva Amerikan bestseller kitapları bir türlü mutlu etmedi bizi. Mutluluğa giden yolun mağazalardan geçtiğine, mağazaların ne kadar seçkin ve pahalı olursa o derece mutlu olacağımıza, mutluluğa ulaşmanın başka insanların satın alma şansı olmadığı şeyleri elde etmek olduğuna iman ettik ama olmadı. 


Markalara güvendik. Reklam yazarlarının hamaratlığı sayesinde kişiliklerimizi ve kimliklerimizi mutluluk umuduyla kredi kartlarımızla beraber devasa firmaların bezgin kasiyerlerine uzattık. Kendi zevklerimize ve sağduyumuza değil de vitrinde gördüğümüz mankenleri giydiren modacılara inandık. Çünkü onlar asla yanılmazdı, mutluluk yolunda bize rehberlik eden, hâlâ yarışta olduğumuzu onaylayan ve bize sundukları bol sıfırlı etiketlere sahip kombinlerle varlığımızı tasdikleyen modacılara sapkınca bağlandık. 


Mutluluk değil sadece huzursuzluk bulduk 


Oysa tek istediğimiz mutlu olmaktı. Derin bir nefes alıp arkamıza yaslanmak ve iç huzuru yakalamaktı ama olmadı. Nihayetinde kendimiz değil bir başkası olduk. Mutluluk değil sadece huzursuzluk bulduk. Güvendiğimiz etiketler, markalar ya da mağazalar bizi sakinleştirmedi aksine kaygımızı arttırdı. Elimize verdikleri sezonluk mutluluk sertifikalarının geçici olduğunu bilip önümüzdeki sezon nasıl ve hangi maddi şartlar altında mutlu olabileceğimizi düşündük çünkü bizlere sundukları haz, süreliydi ve eğer bunu sürdürmek istiyorsak çalışmaya devam edip yeni hazlar satın almak için ömrümüzü tüketecektik ve bu kısır döngü ölene kadar devam edecekti. 


Aslolan şudur: Satın aldıklarımız aslında mutluluk değil, mutluluk umududur. Hırpalanmış ruhların, körelmiş duyguların, hissetmeyen kalplerin ve görmeyen gözlerin şifalı duasını maneviyat- 


ta değil maddiyatta aradık ve aldandık. Oysa bize kurtuluş reçetesi sunan, daralmış ruhumuzun karanlıklarını aydınlatan, kötücül hazlardan kurtulmamızı sağlayan inanç, ruhumuzun temiz bahçelerinde küskün bir çocuk gibi başı öne eğik dolaşmaktaydı. 


Stoacı filozoflardan Marcus Aurelius insanın, birileri tarafından dik tutulmasının değil dik durmasının gerekliğini şöyle açıklar: “Her şey nasıl da hızla yok olup gidiyor, bedenlerimiz maddi dünyada kayboluyor, anılar zamanla yitip gidiyor; duyularla algılanan bütün nesneler, özellikle de verdiği hazla bizi kendimizden geçiren, yaşattığı acıyla korkutan ya da anlamsız şeylerden zevk almamızı sağlayan şeyler, nasıl da ucuz, aşağılık, adi, geçici ve ruhsuzlar.” Aurelius'a göre insan, gündelik koşuşturmacalardan 

ve aşağılık olan her şeyden uzak durmalıdır çünkü bu koşuşturmacalar geçici, ucuz ve sahtedir. 
Dünyevi şeyleri çok yüksek bir noktadan aşağı bakıyormuşçasına görmemizi tavsiye eden 


filozof böyle yaparak, mutluluk vaadini yerine getiremeyecek şeylerin aldatıcı cazibesinden kaçınmış ve hüsranla son bulacak baştan çıkmalara karşı önlem almış olacağımızı söyler. Aurelius, Düşünceler isimli kitabında insanlığa şu reçeteyi sunar: “Bütün amaçsız gezilerinizdeki deneyimlerinizden biliyorsunuz ki iyi yaşamı hiçbir yerde, ne mantıkta ne zenginlikte, ne şöhrette ne de sefahatte bulabildiniz. O zaman nerede bulacaksınız? İnsan doğasının gerektirdiği şeyi yaparak. 
Düşüncelerinizi ve eylemlerinizi yönetecek ilkeler edinerek bulacaksınız.” Aurelius'un bahsettiği ilkeler; dürüstlük, şeref, sıkı çalışma, özveri, kanaatkârlık, tutumluluk, şefkat, bağımsızlık, sadelik, hoşgörü ve yüce gönüllülüktür çünkü o da biliyordu ki insan, kendi dışında nereye koşarsa koşsun gurbette kalandır. 


Karanlıkla yüzleşmek 


Bazı günler babamı oturma odasında hiçbir şey yapmadan öylece sakin ve sessiz bir şekilde 


otururken bulurdum. Kendinden memnun ve soğukkanlı bir yüz ifadesiyle odadaki eşyaları sakince izler, biri yanına gidene kadar bu eylemini bir sonraki namaz vaktine kadar sürdürürdü. Bir gün dayanamayıp gençliğin verdiği patavatsızlıkla sordum: “Ya hu baba hiç mi canın sıkılmıyor burada böyle boş boş otururken, korkuyorum vallahi bu halinden, en azından aç bir televizyon izle ya da ne bileyim bulmaca çöz.” 
Babam hiç gücenmeden yüzünü bana çevirip cevapladı: “A benim şaşkın oğlum, kendinde Rabbini arayan sıkılır mı hiç? Ben burada sessizce oturur nasıl geldiğimi ve nasıl gittiğimi düşünürüm. 
Bazen içime düşerim ama boğulmam, Rabbini bilen dünyada boğulur mu hiç oğul?” 


Anlamıştım, babamın hayret edeceği, düşüneceği, muhasebesini yapacağı şeyler hâlâ çoktu ve bu onda bir meslek haline gelmişti. Hep anlatır, 13 yaşında köyünden çıkıp İstanbul'a gelişini, İstiklal Caddesi'nde hep hayırla andığı Ermeni bir terzinin yanındaki çıraklığını, Cihangir'de bir kömürlükte battaniye üzerinde aylarca yattığını ve akşamları ilk kez duyduğu kelimeleri defterine heyecanla not aldığını, naylon poşetleri ilk kez gördüğünde yaşadığı heyecanı ve babasına lazım olur diye onlarca poşet biriktirip sakladığını. 


Hep tembihler: “Yatıp kalkıp devletinize, milletinize dua edin. 
Şu üzerine oturduğunuz koltuk bile bir cennet hazinesidir. 
Kıymetini bilin, muslukta akan suyun, ne zaman isterseniz hazır bulduğunuz ekmeğin, üşümeden uyuyabilmenin ve şereflice yaşayabilmenin.” Onun şükredeceği şeyler çoktu, oysa biz neye sahip olduğumuzu bilmeden, bolluğun getirdiği tatminsizlikle 


içimizdeki boşluğu doldurmaya, kendimizden kaçıp bedenimizi hızlıca uyuşturmaya çalışıyoruz ve elbette yanılıyoruz. 


Ruhumuz dijital bir çöplükte can çekişiyor 


Çağın insanı bir uyaran bombardımanıyla karşı karşıya. Yazılı 

ve görsel basındaki reklamlar, alışveriş merkezlerinde, umuma açık sokaklarda, binaların duvarlarında yer alan bilboardlar; telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda aniden önümüze fırlayan reklamlar; minibüste, market açılışlarında, alışveriş merkezlerinde dinlemek zorunda kaldığımız o şahsiyetsiz müzikler ve daha nicesine maruz kalıyoruz. 
Ruhumuz sakinlikten, duruluktan, durgunluktan fersah fersah ötede bir uyaran çöplüğünün içinde can çekişir halde. Ve işin acısı 

bu durum artık bizi rahatsız etmemekle beraber bizde bir çeşit bağımlılık oluşturmuş vaziyette. 
Görsel ve işitsel uyaran almadan artık duramıyoruz. Sıra beklerken, toplu taşımada seyahat ederken, yolda yürürken ve hatta camide vaaz dinlerken elimiz bir şekilde cep telefonumuza gidiyor ve karanlık dehlizlerden seslenen ruhumuzun çığlığını duymamak için ışıklı ekranlarla kendimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz. 


Artık reklamlara bile konu olan akraba ziyaretlerinde ya da dost meclislerinde herkesin telefonuyla ilgilenmesi asla tesadüfi ve bir çırpıda geçilebilecek bir mesele değil. İnsanlar artık birbirleriyle yüzleşmekten, insan olmanın gerekliliklerini kaybetmiş olmaktan ve bu dünyadaki başarısız kimliklerinden hızlıca uzaklaşmak ve renkli ekranlarda yeni bir kurtuluş ümidi bulmak istiyorlar. 


ave deri Fas) 


Derinliğin olmadığı yerde hız, acele ve kalitesizlik vardır. 
Derinlik bir bakıma da kuvvet demektir, tutunacak kuvvetli 

bir kök demektir fakat yaşadığımız çağda insanlar köksüz ve kuvvetsiz, sürekli bir sürüklenme halinde, kendilerine uzatılan dijital kolların gerçekliğine inanıp ellerini uzatmakta ve nihayetinde daha da büyük bir boşlukla karşılaşmaktadırlar. Bir çırpıda silinen dostluklar, mevsimlik değişen sevgililer, artan boşanmalar, değişen saç renkleri, kopan aile bağları, stüdyo daireler ve daha nicesi sarılacak bir kökü olmayan insanın aceleyle sığındığı bakımsız ve fırtına yorgunu limanlardır. 


Toplum olarak hepimizin durması, yavaşlaması ve sakinleşmesi gerekiyor. Sürekli hareket halindeyiz ve sabitliği olumsuz olarak nitelendirmekteyiz. Anlık tatmin tutkumuz sebebiyle bekleme yetimizi ne yazık ki kaybettik. 
Oysa beklemek kabul ediştir, başına gelecek olanı sevmek ve razı gelmektir, bütün güzel haberler, iyi meziyetler beklemek, sabretmek neticesinde gelir. 
Bizler sabit oldukça, sabrettikçe, bekledikçe kendimiz ve dünya üzerine düşünmeye daha çok fırsat bulmaya başlayacağız. 
Kurtuluşu ışıltılı vitrinlerde ya da full hd ekranlarda değil, sessizce izlediğimiz bir göl manzarasında ya da umursamazca güneşin altında gerine gerine uyuyan sokak kedisinin mırıltılarında bulacağız. 


Milan Kundera Yavaşlık adlı romanında şöyle der: “Her şey çok hızlı gerçekleştiğinde kimse hiçbir şeyden emin olamaz, kendisinden bile.” Ve kendisinden emin olamayan insan boşlukta sallanan keskin bir kılıç gibidir ya kendi rüzgârını incitir ya da sallandığı boşluğun kalbini. 
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bir hırka: 
Minimalizm 


KAMİLE DEVELİ 


Sahip olduğu tüm eşyanın toplam sayısı 
100 olan adam, dört yılda yalnızca bir 
kavanoz çöp çıkaran ve yıllardır hiçbir şey satın almayan bir kadın, dünyanın en zenginleri listesinde yer almalarına rağmen sürekli tek renk kıyafet giyen iş insanları... 
“Az çoktur” mottosunu gün geçtikçe daha sık duymaya başladık. Müzikte, sinemada ve mimaride giderek yükselen bir sadeleşme eğilimi yaşandığı malum. 
Bütün bu olanlar meşhur “Amerikan rüyası”ndan uyanış mı, yoksa popüler kültürün kendini başka bir biçimde pazarlama biçimi mi? Japon felsefesinin Zen'i mi yoksa tasavvuftaki iki lokma 

bir hırka mı? Tüketmemek ne kadar mümkün? Minimalizmi farklı boyutlarıyla özetlemeye çalıştık. 


/ | 


Tüketim . 
bağımlılığı 


En temel iktisadi prensiplerden biri olan marjinal fayda, özetle; “Tüketim arttıkça bir süre sonra fayda sıfıra iner, sonrasında da azalmaya başlar” şeklinde açıklanır. Aldığınız ilk telefonun size hissettirdiği mutluluğu düşünün, sonrakiler hiçbir zaman aynı hissi yaşatmamıştır muhtemelen. Demek ki satın alarak mutlu olabilmenin de bir sınırı var. 
Bu farkındalığa ulaşabilmenin uçlarda bir zenginlik gerektirdiğini düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. 
Zira istatistikler, kazanılan para ve mutluluk doğrusunun grafikte bir noktadan sonra negatif korelasyon izlediğini gösteriyor. 


Tüketimin tarihi sandığımızdan daha kısa; Sanayi Devrimi, hızlı 

ve çok miktarda mal üretimi, elde bulunan arz fazlasını satabilmek için kurulan kocaman bir reklam sektörü... En fazla 200 yıllık bir yaşam biçimi 200 bin yıllık insanlık için neden vazgeçilemez olsun ki? 
Kendini gerçekleştirmenin yolunun sadece tüketimden geçtiğini her mecrada açık veya gizliden fısıldayan kapitalist buyruklara kulak tıkamak... Minimalist felsefenin ortaya çıkışının en belirleyici yönü bu belki de. 


Yavaş yaşama 


Önce üretim hızlandı. Sonra tüketim, iletişim, ulaşım, moda ve hatta yemek yemek. İçine doğmuş olsak bile bu suni sistem insani özelliklerimizle durmadan kavga halinde. 
Ondan sürekli stres belasıyla sınanmamız. Yavaşlık; tembellik ve beceriksizlikle özdeşleştirildiği günden beri yaşamı kaçırıyoruz. Kendi hayat temposuna karar verme yetkisi elinden alınmış bireyler olarak oradan oraya koşturuyoruz. Modern çağ, canımızın sıkılma hakkına bile göz dikmişken durup bir nefes almamızın zamanı geldi de geçiyor bile. 


Yavaş konuşun, yavaş yürüyün, yavaş yemek yiyin, yavaş araba kullanın. Ve daha da önemlisi; yavaş düşünün, yavaş karar verin, yavaş tüketin. Anları ve anlamları kaçırmamak için başka türlüsü mümkün değil çünkü. Hız, sadece trafikte tehlikeli olan bir mefhum mu? 
Yürüyen merdivende bile yürüyen 21'inci yüzyıl insanları olarak koskoca bir hayatı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya değil miyiz? Ne diyordu Cristopher Richards: “Bizi hızlanmaya zorlayanlar var. Direniyoruz! Ne bayrak kaldıracak ne de tükeneceğiz. Ofiste ve yollarda yavaşlayacağız. Çevremizdeki tüm insanlar sinir bozucu hiperaktivite halindeyken biz, kendimize duyduğumuz güvenle yavaşlayacağız. 
Kendi huzurumuzu her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Alanlar- da ve caddelerde yavaşlayacağız, tepelerde yavaşlayacağız, asla teslim olmayacağız! Çevrenizdekiler hızlanırken, siz yavaşlarsanız bizden birisiniz demektir. Diğerlerinden değil, bizden biri olduğunuz için gurur duyun çünkü onlar hızlı, biz ise yavaşız. Yapmaya değer bir şey varsa, yavaşça yapmaya da değerdir. 
Bir fincan sabah çayıyla yatakta uzanmanın, insanlığın en mükemmel hali olduğunu bilen birileri 

hâlâ var.” 


Atık yönetimi 
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Tüketimin kaçınılmaz sonuçlarından birinin de atık sorunu olduğu muhakkak. Pek çok materyal için geri dönüşüm mümkün gibi görünse de, bu beraberinde ek maliyeti ve daha fazla kaynak kullanımı getiriyor. Hem insanoğlunun hem de doğanın geleceği için “yeniden kullanmanın” başka bir yolunu bulmak zorundayız. Kıyafetler ve eşyalar için onarma ve dönüştürme olanaksızsa, ikinci el satışı veya bağış seçeneğini değerlendirilebiliriz mesela. Paketli gıdalar ve plastikten uzak durmaya çalışmak, kâğıt ve cam atıkları özel ayrılmış geri dönüşüm kutularına atmak, organik atıkları toprağa gömerek gübre haline getirmek, alışverişe bez veya file torbalarla çıkmak, çevre kirliliğine en çok sebep olan kozmetik ve temizlik ürünlerini kendi imkânlarımızla doğal bir şekilde üretmeye çalışmak uygulanabilir atık yönetim önlemlerinden sadece birkaçı. 


Sanal kirlilik 


Yalnızca fazla kıyafet ve eşyalar değildir zihnimizi bulandıran. 
Yaşamımızın bütün alanlarına sızmış olan dijitalleşme, kendi kirliliğini de beraberinde getiriyor. İşleri kolaylaştırmak için kullandığımız bu araçların bilakis zorlaştırmaması adına birkaç minimalist önlemin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela reklam, istenmeyen posta ve kısa mesajları engelleyin veya aboneliklerinden çıkın. Etkileşim içinde olduğunuz kişileri gözden geçirin. “Paylaş” butonuna basmadan önce iki kere düşünün. Depolama sisteminizi ve fotoğraf arşivinizi ayıklayın. Bazı minimalistler, akıllı telefon uygulamalarını yalnızca bir ekrana sığabilecek şekilde indirgiyor. 
Diğer taraftan, ekran kontrol sıklığımız ve ekrana bakma süremiz gün geçtikçe artıyor. 
Sınırlarını kendi önceliklerinize göre belirleyeceğiniz bir “dijital detoks” süreci yönetmenizde yardımcı olabilir. Sosyal medya hesapları için günlük kontrol limiti belirlemek, yemek masasına ve yatak odasına telefon getirmemek, bildirimleri kapatmak yapılabileceklerden bazıları. 


Kapsül gardırop 


Sabahları ne giyeceğinizi düşünerek kaybettiğiniz dakikaları ve hatta saatleri hatırlayın. Buna giyecek alışverişi yapmak için harcadığınız zamanı ve parayı ekleyince kaybın büyüklüğü daha net görünmeye başlıyor. Üstelik daha çok kıyafet; daha çok çamaşır yıkamak, ütü yapmak, daha fazla dolap ihtiyacı anlamına da geliyor. İşe yarar 

mı bilmem ama israfı önlemek, görünümünden çok kişiliğiyle öne çıkmak isteyenler için moda olan bir şey var aslında: Kapsül gardırop. 


“Proje 333” isimli yöntemde, mevsim değişiklikleri göz önüne 
alınarak üç aylık periyotlarla 33 
parçadan oluşan gardıroplar oluşturuluyor. Ayakkabı ve çanta dâhil; ev kıyafetleri, spor kıyafetleri, özel gün elbiseleri ve takıların hariç tutulduğu parçaların sayısı ise 40'a kadar esnetilebiliyor. Bu giyinme şeklinin püf noktası, seçtiğiniz her parçanın birbirleriyle giyilmeye uygun tarzda olması. Böylelikle farklı kombinasyonlar yaparak sürekli aynı şeyleri giyiyorum hissine kapılmamış oluyorsunuz. 


M. SENA SUBAŞI 
H. BEYZA AYDIN 


Ünlü sosyolog Max Weber'in de dediği gibi “Zaman su gibi gidiyor derler, hâlbuki zaman değil, biz geçip gidi 


dilan Kesi Bütün bu sorular ışığında sokağa çıkıp insanlara “Hayatınızı hızlı mı yoksa yavaş mı yaşamayı tercih ediyorsunuz?” sorusunu sorduk. Bakalım dörtnala giden hayatına kim, nasıl yön vermeye çalışıyor. 


YAVAŞ YAŞIYORUM DİYEN YALAN SÖYLÜYORDUR 


YEN WWE NX 


a | 7 YAVAŞ Mi YAŞAMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ? 


* Yavaş yavaş, keyif alarak yaşıyorum. 
Mesela market evime çok daha yakın olduğu halde her cuma arabamla pazara gidiyorum. Pazarda bütün gün dolaşmak bana çok iyi geliyor. Esnaf beni tanıyor artık, muhabbet ediyoruz her hafta ama düşünüyorum da çalışan bir kadın olsam bunu yapamam. 
En pratiğini, en kolayını ararım. Yani hayat şartları sana bir tercih yaptırıyor sanırım. 


Ben hayatı hızlı yaşıyorum çünkü hayat beklemeye gelmez. Hayatı beklersek akışını kaçırırız. Rutin seni hızlı yaşamaya sevk ediyor. Büyükşehirde yaşıyorsun, sürekli bir yere yetişme telaşındasın. Belki bir köyde yaşasaydım daha yavaş bir yaşam tercih ederdim. Gün içinde yapmam gerekenlere kendim karar verebilirdim. 


Ne acelemiz var ki! Bir yere yetişmem gerekiyorsa evden erken çıkarım, koşturmayı hiç sevmem. Araba yahut otobüs yerine olabildiğince yürümeyi tercih ederim. Genelde hep yürürüm zaten. 


Yavaş yavaş, tadını çıkara çıkara yaşıyorum. Acele giden ecele gider. Hiç kendimi yoramam. 


Burada yavaş yaşanır mı ya? Yavaş yaşıyorum diyen yalan söylüyordur! 


Ben İzmirliyim. İzmir'de yavaş yaşıyordum. Keyifli yaşanıyor bence orada. Her yere yürüme mesafesinde gidiyordum. Trafik de yoktu. Acele etmeye gerek yok. Hafta sonları denize gidiliyor. Herkes yavaş yaşıyordu. 
Buraya gelince yavaş yaşamdan hızlı yaşama geçişte çok zorlanmıştım. 
Hızlı yaşamaya doğru gidiyorum. 
Maalesef. 


* Çok kafa yormayın böyle şeylere, yaşayın gitsin. 


» Galiba yavaş yaşıyorum. Mesela işe arabamla gidiyorum. Metrobüse 


binsem çok daha hızlı giderim ama ne gerek var. İki saatte gidiyorum ama sakin sakin, otura otura gidiyorum. 
Üşengecim bir de biraz. 


» Hız nedir ki? Hayat akıyor ve uyum sağlamak gerekiyor. Sen sabah 8'de mesain başlarken “Yok canım ben bugün yavaş yaşayacağım” deme lüksüne sahip misin de bunu bana soruyorsun? 


Baksana motor kullanıyorum ben. 
Hiçbir yere geç kalamam, zaman kaybedemem. Hayat beklemez. 


» Valla yavaş yaşıyorum. Daha az şeye odaklanarak, odaklandığım şeylerde derinleşerek yaşamaya çalışıyorum. 
Hayattaki bir dolu ayrıntıyı kaçırmak istemiyorum. Sürekli etrafımı izlemek istiyorum. Küçük bir alanım var o yüzden. 


İkisini de tercih etmiyorum. Tercih edilen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. 
Nasıl istiyorsam öyle yaşıyorum. 


» Geçen yıllarda sorsaydın bu soruyu hızı seçerdim. Mesela öğrencilik hayatım gereksiz bir koşturmayla geçti. 
Hem okula gidiyor hem çalışıyor, bir yandan da eğlenmeye çalışıyordum. 
Sürekli gelecek kaygım vardı. Mezun oldum, iş buldum. Şimdi belli şeyleri düşünüyorum sadece, her şeyi bir anda yapmaya çalışmıyorum. Sakinledim. 


Mesela şu an bir işte çalışıyorum. 
Ücreti çok az ama ben çok seviyorum yaptığım işi. İşimden ayrılmayı da düşünmüyorum. Bu şekilde yaşamaktan mutluyum yani. Önceliğim mutlu, huzurlu güzel bir hayat yaşamak. Hıza ve telaşa gerek yok. 


» Aman kızım hızlı yaşayıp ne yapacaksın? Sindire sindire yaşanmalı. 


» Hızlı. Bir sürü borcum var. Yaşayacağı- mı yaşadım ben. Gerek yok. 


» Gençliğimde daha hızlı yaşıyordum. Belli bir yaştan sonra hayatın da getirdiği gerçekliklerle beraber yavaşladım. Mesela gençken ben merkezli yaşıyordum. Gece hayatı, uyku yok, sürekli yurt dışına çıkmaya çalışıyordum. Yaş ilerledikçe ailemi, sevdiklerimi daha çok düşünmeye başladım. Her şeye değil, belli şeylere odaklandım. 


Ne demiş şair; “Yavaş yavaş çıkacaksın bu merdivenlerden.” Yok, o ağır ağır mıydı ya? Aman neyse, 


Ben 50'li yaşlardayım. Sizler gibi olsam herhalde bir hız kaydım olurdu. 
Bu yaşlarda daha ihtiyaçlarıma uygun yaşıyorum. Daha basit şeyler yapıyorum. Bir yerlere yetişme kaygım olmadan yaşıyorum. Hiçbir şey için koşmam. Zamanında hayat çok yordu. 


Yaşlanıyoruz ve ben yaşlandıkça daha hızlı yaşamaya çalışıyorum. Şurada ne kaldı ki deyip görmediğim her şeyi görmeye çalışıyorum. Yapmadığım şeyleri yapmak istiyorum. 


Benim dönemsel olarak değişiyor. 
Geçen sene hızlıydım, bu sene biraz yavaşlatmak istedin mesela. Şöyle; eğer çok keyif aldığım bir dönem yaşıyorsam o dönemi yavaşlatmaya çalışıyorum. Eğer kötü bir zaman geçiriyorsam hızlandırmaya çalışıyorum. 
Bu benim elimde olan bir şey. 


Yavaş yaşamayı tercih ederim ama bulunduğumuz şehir yavaş yaşamamıza izin vermiyor. Kendimize vakit ayırmamıza izin vermiyor. Bir yerden bir yere gitmek için 2-3 saat harcıyoruz. Ben de istiyorum işten çıkınca arkadaşlarımla görüşeyim ama bu çok zor. Yavaş yaşamaya uygun bir yerde değiliz. 


Hızlı. Her şeyi bir güne sığdırmayı isterim. Zaman çok değerli. Her şey bir anda olsun isterim. 
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dünyadan portreler/ haberler 


BİROL BİÇER 


ALMANYA 


BİRLEŞİK KRALLIK 


İSVEÇ 


HARTMUT ROSA 
HIZ TOPLUMUNUN FELSEFECİSİ 


Frankfurt Okulu çizgisinde bir sosyolog ve felsefeci olan Hartmut Rosa'nın inceleme alanı “hızlanma.” 
2010'da Yabancılaşma ve Hızlanma (İvme): Geç Dönem Modern Geçiciliğinin Eleştirel Teorisi adlı kitabıyla, 2014'te ise “Hızlanma” adlı makalesiyle ses getiren Rosa, hayatın her alanını olduğu gibi sosyal hayatı 

da derinden etkileyen ivme yahut hızlanmanın dalgasıyla süpürülen demokrasinin çözülüşü, kimlik algısı, değerleri gibi konular üzerine çalışıyor. Hızlanmayı şöyle yorumluyor Rosa: “Günümüzde zaman, mekânı işgal etmiş durumda, Ulaştırma, tüketim, iletişimin hızlandırılmasıyla yani 'teknik hızlanma' ile gezegen hem mekân hem de maddi olarak küçülüyor gibi görünüyor. Yapılan çalışmalar bize dünyanın ulaşım devrimi öncesine göre 60 kat daha küçük olduğunu gösteriyor. Her yere ve her şeye çok kolay ulaşabiliyor, her şeyi çok rahat elde edebiliyoruz.” 


ROKHSANA FAZ 
BRİTANYA'NIN İLK MÜSLÜMAN KADIN BELEDİYE BAŞKANI 


Sadig Khan ile ilk Müslüman belediye başkanına kavuşan Londra'da şu günlerde bir ilk daha yaşanıyor. 
Yapılan yerel seçimlerde bu defa da Londra, ilk Müslüman kadın ilçe belediye başkanına kavuştu. Bu paye artık Newham Belediye Başkanı seçilen Pakistan asıllı Rokhsana Fiaz'a ait. Ailesi 1960'larda Pakistan'dan İngiltere'ye göç eden gümrük danışmanı Fiaz, geçtiğimiz haftalarda yapılan yerel seçimlere İşçi Partisi adayı olarak katılıp oyların yüzde 73'ünü alarak 16 yıldır bu makamda oturan Sir Robin Wales'ın yerine geçti ve Britanya'nın ilk Müslüman kadın belediye başkanı oldu. Seçimlerin doğrudan yapıldığı dört Londra ilçesinden biri olan ve 50 yıldır İşçi Partisi'ni tercih eden Newham'ın yeni belediye başkanının önceliklerinin başında dört yıl içinde 1000 adet sosyal lojman inşa etmek geliyor. Bir diğer hedefi ise gençlere kendilerini geliştirme imkânı sağlamak ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak üzere sosyal faaliyet merkezleri açmak. 


BENJAMIN LADRAA 
İSVEÇ'TEN FİLİSTİN'E 5 BİN KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ 


Benjamin Ladraa 25 yaşında bir İsveçli ve yedi aydır yollarda. Bugüne kadar | 1 ülkeyi geçti ve 4 bin km'ye yakın yolu yaya olarak kat etti. Benjamin'in bu yürüyüşteki tek amacı Filistin'de yaşananlara daha doğrusu Filistin halkının yaşadıklarına dikkat çekebilmek. Bebek arabasına eşyasını, kumanyasını koyan ve üzerine de Filistin bayrağı sararak yürüyen göçmen asıllı İskandinav genç, geçtiğimiz haftalarda yüri 
1200 km'sini kat edeceği Türkiye'den de geçti. Sırasıyla Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, 
Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'ye uğrayan Benjamin, Filistin'e kadar sürdürmeyi hedeflediği bu dayanışma yürüyüşünde ihtiyacını karşılayacağı parayı Kızılhaç'ın yardım faaliyetlerinde çalışarak ve müzik aletlerini satarak sağlamış. İki-üç ay içinde ise Filistin'e ulaşmayı hedefliyor. 
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KÜRESEL 


HIZIN DİKTATÖRYASI VE DİNGİNLİĞİN HAYAT HAKKI 


Ge dünyasında hızlanan sadece teknik ve teknoloji değil kuşkusuz. Beraberinde hayat ritimlerimiz, alışkanlıklarımız, yaşam tarzlarımız, sosyal yapımız ve hatta değişim sürekli hızlanıyor. Bu amansız sürat ve ritmin, insanın hayatını ne kadar ferahlattığı oldukça tartışma götürür. “Günler ne kadar kısaldı”, “Zaman korkunç bir hızla geçiyor”, “24 saat, yedi gün artık yetmiyor” şikâyetlerine ve “Günleri uzatmak lazım”, “Saatleri 48'e çıkarmak gerek”, “Her şeye yetişmek için Süpermen'e mi dönüşmeli”, “İş, eğlence ve özel hayatın her birine yetişmek için kendimi mi klonlatsam” gibi çözüm arayışlarının çoğalması ortada çok ciddi bir sorunun ve ontolojik bir uyumsuzluk olduğunun göstergesi. Son yıllarda sosyal bilimler ve felsefe alanında Hartmut Rosa'nın Hızlanma'sı (Acceleration), Paul Virilio'nun Büyük Hızlandırıcı'sı (Le Grand Accelrateur), Gilles Finchelstein'ın Aciliyetin Diktatoryası (La Dictature de !'Urgence) gibi eserlerin ortaya çıkışı aslında dünyayı esir almakta olan bu salgına karşı geç kalmış alarm zillerinden başka bir şey değil. 
Oysa teknolojiyi, maddesel gelişimi kutsayan, insanı sürekli arzuları tatmin edilmesi gereken bir mekanizmadan ibaret ele alan yaygın düzenin aksine her insan aslında son derece karmaşık ve derinlikli boyutlara sahip manevi bir varlık, bir birey. Bu hız tuzağı ve getirdiği hayatı kuşatan sayısız ürün, kavram, bilgi ve aktivite curcunası belki insanı öldürmüyor ancak yaşamayı ve hayatı anlamlandırmayı giderek imkânsız kılıyor. Oysa insanın kendisini, hayatını, potansiyelini keşfetmek ve idrak etmek için en çok ihtiyaç duyduğu şey dinginlik. Hız ve ivmenin hayatı bütün boyutlarıyla kuşatan tiranlığı, dinginliğe sadece elitlere mahsus tatil reklamlarında lüks bir kaçamak olarak hayat hakkı tanıyor. 


ZAMANIN HIZI YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR 


ız her ne kadar ölçülebilir ve objektif bir şey olsa da her bireyin hız algısı izafi olabiliyor. Buna 

bağlı olarak zaman ve zamanın akış hızı da fertlere göre değişebiliyor. Saatlerle, takvimlerle ifade ettiğimiz ve aslında hareketin bir fonksiyonundan başka bir şey olmayan ölçülebilen zaman, objektif ve nesnel olabilir ancak insanların hissettikleri, algıladıkları zaman daha çok psikolojik bir şey ve bunun akış hızı da kişiden kişiye değişiyor. Bunun dışında çocukların, yaşlıların, gençlerin, otistiklerin, melankoliklerin yahut şizofrenler gibi farklı özellikte insanların her bir grubu da farklı farklı algılıyor. 
Birkaç yıl önce Rennes Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçları da bunu somut olarak gösteriyor. Araştırmaya göre insan bünyesinde bulunan “içsel saat” denilebilecek bir mekanizma sayesinde insan zihni geçirilen bir sürenin uzunluğunu yahut hızını kendince belirliyor ve bu konuda sıkça yanılabiliyor. Neticede öyle ya da böyle herkesin kendince bir zaman algısı söz konusu oluyor. 
Araştırmayı yürüten ekibin liderlerinden Prof. Sylvie Tordjman'a göre zaman algısı yaş gruplarına göre de değişiklik gösteriyor ve insanların biyolojik ritimleri bu algıyı şekillendirebiliyor: “Daha düşük bir kalp ritmine sahip yaşlılarda etraflarındaki şeylerin çok hızlı olup geçtiği izlenimi hâkim, oysa daha hızlı kalp ritmine sahip çocuklar ise her şeyin çok yavaş geçtiği izlenimine sahipler.” 


WWMMLACIVERTDERGİ COM 


Ç | 
ÇALIŞANLARIN 


DUYGULARINI TAKİP EDEN ZİHİN ALGILAYICILARI 


angzu Zhongheng Electric şirketi 

Çin'de son dönemlerde giderek yayılan bir uygulamanın örneklerinden. 
Şirketin personeli çalıştıkları sürece kask yahut kasket takmak zorundalar. 
Ancak bu sadece iş güvenliği ile ilgili bir uygulamadan kaynaklanmıyor. Bu kask ve kasketlerin içlerine çalıştıkları sürece beyin dalgalarını ölçen ve merkezi bir birime gönderen algılayıcılar yerleştirilmiş durumda, Bunun başlıca nedeni ise mesai boyunca çalışanların duygusal durumlarını takip ve kontrol edebilmek. Bu şirket gibi ülkede birçok büyük firmanın çalışanlarının stres, öfke, uyuklama, endişe, yorgunluk gibi. 
duygu durumlarını tespit ve takip için beyin dalgalarını tespit eden algılayıcılar yerleştirmeye başlandığı belirtiliyor. 
Uygulamayı savunan iş idarecileri amacının, çalışanların streslerini ölçerek onları iş ritmine uyumlandıracak önlemler alabilmek ve verimliliği artırmak olduğunu söylüyor ancak yöneticilerin çalışanların duygusal durumlarına -hem de Çin'de- ne zaman önem verdiklerini merak eden insanlar ister istemez şöyle düşünüyor: “Teknolojinin hızla değişimi bazen de insanlığı aynı hızla tuhaf yerlere doğru çekiyor gibi görünüyor.” 
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Di YAVUZ ATAR ha 


di Ne Cumhurbaşkanlığı sistemi > ne getiriyor? 


sandığa gidiyor. EN siyasi RE dışında önemli kılan bir husus da; bu seçimlerle birlikte parlamenter sistemden cumhurbaşkanl 


aat ediyor? Anayasa hukuku alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. 
Dr. Yavuz Atar, yeni sisteme dair merak edilen birçok sorunun cevabını 


01. Yürütmenin Yapısı 


24 Haziran 2018 seçimleri ile yürürlükten kalkacak olan mevcut parlamenter sistemde yürütme; 
cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulundan oluşuyor. Cumhurbaşkanı, klasik parlamenter sistemin aksine halk tarafından seçiliyor. Yetkileri oldukça fazla olmasına rağmen sorumluluğu yok. Cumhurbaşkanı, milletvekili seçimlerinden sonra genellikle en yüksek oyu almış olan partinin genel başkanına hükümeti kurma görevi veriyor bu sistemde. Bakanlar da milletvekilleri arasından ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip milletvekili olmayan kişiler arasından başbakanca belirleniyor ve cumhurbaşkanının verdiği onay ile de hükümet kurulmuş oluyor. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, yürütme yetkisi sadece cumhurbaşkanına verildiği için bakanlar kurulu bulunmuyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, mevcut sistemdeki gibi bir kabine oluşturmayacak. Cumhurbaşkanından bağımsız bir varlıkları, programları, TBMM'ye karşı bireysel veya kolektif siyasi sorumlulukları bulunmayacak, sorumlulukları ise sadece cumhurbaşkanına karşı olacak. 


02. Yürütme Yetkisi 


Parlamenter sistemde, yürütme görevini cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu birlikte kullanıyor. Bu sistemde hükümet, cumhurbaşkanı onayladığı zaman kurulmuş oluyor ancak hükümetin meclisten de güvenoyu alması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 95 yılda 65 hükümet kurulmuş. Kurulan bazı hükümetler parlamentodan güvenoyu bile alamazken, hükümetlerin ortalama görev süresi ise 1,5 yılın altında kalmış. Siyasi tarihimizin parlamenter sistemde meydana gelen siyasal anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet krizleri, milletvekili transferleri, cumhurbaşkanı ve meclis başkanının seçilme sürecinde yaşanan tıkanıklık örnekleriyle dolu olduğunu belirtelim. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, yürütme yetkisi ve görevi yalnızca cumhurbaşkanı tarafından kullanılıyor. Seçimlerden sonra cumhurbaşkanı, herhangi bir güvenoyuna ihtiyaç duymadan kendi yardımcılarını ve bakanlarını atayıp görevine başlayabilecek. Böylece halkın iradesi hükümeti belirlemede doğrudan başrolü oynamış olacak. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE BAZI KESİMLERİN DİLE GETİRDİĞİ GİBİ CUMHURBAŞKANININ MECLİSİ TEK BAŞINA FESHEDEBİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU BELİRTELİM. YENİ SİSTEMDE CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS SEÇİMLERİNİN BİRLİKTE YAPILACAK OLMASI, 

SİSTEM İÇİ TIKANIKLIKLARI BERTARAF EDECEK. 


03. Kuvvetler Ayrılığının Gerçek Anlamda Yerleşmesi 


Parlamenter sistemde, meclis seçildikten sonra yürütme organı da onun içinden çıkıyor. Mevcut yapı itibariyle hükümet ve yasama organı genel olarak iktidar partisinin kontrolünde oluyor. Buna bağlı olarak parlamenter sistemde, kuvvetler ayrılığının fiilen gerçekleşmesi oldukça zorlaşıyor. Teorik olarak yasama ve yürütme organları birbirinden ayrı gibi görünüyorsa da, pratikte yürütme de yasama da bütünüyle iktidar partisinin kontrolü altında kalıyor. Bu durum aynı zamanda meclisin yaptığı kanunların çok büyük bir çoğunluğunun, bakanlar kurulu tasarılarından oluşmasına yol açıyor. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, parlamento ve cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçiliyor. 
Dolayısıyla da yürütme artık parlamentoda güvenoyu almak zorunda olmadığı için cumhurbaşkanının partisinin mecliste çoğunluğa sahip olması bir zaruret olmaktan çıkıyor. Parlamento, bu sistemde cumhurbaşkanı ile 

aynı doğrultuda hareket etmek zorunda değil. Cumhurbaşkanlığı sisteminde mevcut parlamenter sisteme 

göre parlamento ile yürütme arasındaki ayrılık daha katı bir hale geliyor. Meclis asli işlevi olan yasa yapma işlemine odaklanacak ve hem cumhurbaşkanını hem de kabineyi millet adına denetleyecek, yasa teklifleri ise milletvekilleri tarafından verilecek. Artık hiçbir kişi veya makam aynı anda hem yasama hem de yürütme organı içinde görev alamayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği bir yenilik de, genel görüşme ve meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilcinin katılamayacak olması. Bu yeniliği kıymetli kılan nokta 

ise kuvvetler ayrılığını iyice güçlendirecek olması. 24 Haziran 2018 seçimleri cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk uygulaması olacak. Yeni sistemin gerektirdiği reformların hayata geçirilebilmesi için ilk dönemde meclis çoğunluğu ile cumhurbaşkanının uyumlu çalışacağı bir kompozisyonun ortaya çıkmasının faydalı olacağını unutmamak gerekiyor. 


04. Seçimlerin Birlikte Yapılması ve Seçimlerin Yenilenmesi 


Parlamenter Sistemde, meclis seçimleri dört, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise beş yılda bir yapılıyor. Meclis isterse erken seçim kararı alabiliyor. Cumhurbaşkanı da anayasadaki bazı şartların gerçekleşmesi halinde seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir ve aynı günde yapılıyor. 360 milletvekilinin kabul etmesi şartıyla seçimler yenilenebiliyor. Bunun yanında cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesini isteyebiliyor ancak cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldığında kendi görev süresini kısaltmış oluyor. Bu sistemde, cumhurbaşkanının görev süresi ise iki dönem. Seçimler meclis tarafından yenilendiğinde cumhurbaşkanının görev süresi bir dönem daha uzayabiliyor. Milletvekili seçilmesine dair ise bir dönem sınırı yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı kesimlerin dile getirdiği gibi cumhurbaşkanının meclisi tek başına feshedebileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtelim. Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin birlikte yapılacak olması geçmiş dönemlerde çokça tecrübe ettiğimiz sistem içi tıkanıklıkları bertaraf edecek olması hasebiyle çok önemli. Yaşanan sistem krizleri, seçimlerin aynı anda yapılması sonucunda halkın iradesiyle çözüme bağlanacak. İstikrarlı bir hükümet kurmak, yasama ve yürütme arasında uyumlu bir iş birliğinin oluşmasını desteklemek için cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin eşzamanlı yapılması kuralı benimsenmiştir. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE, MECLİSTEN GÜVENOYU ALARAK GÖREVE GELEN BİR HÜKÜMET BULUNMADIĞI İÇİN GENSORU ANAYASADAN ÇIKARILMIŞTIR. 
BUNA KARŞILIK MECLİSİN DENETİM İŞLEVİNİ YÜRÜTMESİNİ SAĞLAYAN MECLİS ARAŞTIRMASI, MECLİS SORUŞTURMASI VE YAZILI SORU ANAYASADAKİ YERİNİ KORUYOR. 


05. Denge Denetim Mekanizmaları 


Parlamenter sistemde, TBMM soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla hükümeti denetleme yetkisini kullanıyor. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, meclisten güvenoyu alarak göreve gelen bir hükümet bulunmadığı için gensoru anayasadan çıkarılmıştır. Buna karşılık meclisin denetim işlevini yürütmesini sağlayan meclis araştırması, meclis soruşturması ve yazılı soru anayasadaki yerini koruyor. Yürütme organının meclis ile bağı kesildiği ve ilgili kişinin gelip mecliste konuşma yapması uygun olmadığı için sözlü soruya da ihtiyaç duyulmadı yeni sistemde. Kuvvetler ayrılığının gereği olarak genel görüşme ve meclis araştırmasına da yürütme adına herhangi bir temsilci katılamayacak. 


06. Bütçe İle İlgili Değişiklikler 


Parlamenter sistemde, bütçe kanun tasarısını hükümet hazırlıyor ve parlamentodaki çoğunluğa dayanarak meclis onayına sunuyordu. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, bütçe kanun teklifini hazırlamak cumhurbaşkanının yetkisinde ancak bütçenin yürürlüğe girmesi için TBMM'nin onayı gerekiyor. Meclis isterse cumhurbaşkanının sunduğu bütçe kanun teklifini kabul etmeyebilir ayrıca harcamalarını da denetleyebilir. Meclis, cumhurbaşkanının sunduğu yeni bütçeyi kabul etmezse veya geçici bütçe çıkarmazsa önceki senenin bütçesi, yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanmaya devam edilecek. Bu sistemde cumhurbaşkanı yürütme organının tek sorumlusu. Eğer o sene bütçe kabul edilmezse cumhurbaşkanının yapabileceği faaliyetler, rutin işlerle sınırlı olacak. Bütçe, yeniden değerleme oranında belirleneceğinden cumhurbaşkanı ilave mali kaynağa sahip olamayacak. Bu sıkıntıyı yaşamak istemeyen cumhurbaşkanı, meclise kabul edilebilir bir bütçe teklif etmeyi, başka bir ifadeyle meclis ile uzlaşmayı tercih edecektir. 


07. Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumluluğu 


Parlamenter sistemde, cumhurbaşkanının göreviyle ilgili tek başına yaptığı iş ve eylemlerden ötürü herhangi bir sorumluluğu yoktu. Başbakan ve bakanlarla yaptığı iş ve eylemlerden ise başbakan ve bakanlar sorumlu oluyordu. 
Cumhurbaşkanına görev alanına ilişkin herhangi bir suçlama yapılamıyordu. Öte yandan cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu da kapalıydı. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, cumhurbaşkanı yapılan iş ve işlemlerden sorumlu tutuluyor. 
Cumhurbaşkanı; tek başına yapacağı iş ve işlemlerle, onaylayacağı kararlardan sorumlu olacak. Yürütme yetkisinin sahibi cumhurbaşkanının yaptığı her türlü eylem ve işleme karşı yargı yolu da açık olacak. Böylece yapacağı bütün düzenlemelerin, kararnamelerin, atamaların hepsi yargı yoluyla denetlenebilecek. Ayrıca halk tarafından seçildiği için, halk yaptığı icraatlardan memnun kalmazsa cumhurbaşkanını ikinci defa seçmeyebilir yahut bir daha aday gösterilmeyebilir. 


ir desi (5 | 


08. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu 


Parlamenter sistemde, cumhurbaşkanına vatana ihanet dışında herhangi bir suçlama yapılamıyordu. Vatana ihanet ise kanunlarda bir karşılığı olmayan muğlak bir kavramdı. Az evvel de belirttiğimiz gibi imzaladığı kararlar ve emirlerden dolayı da yargılanamazdı. Çok zor bir ihtimal dâhilinde bile olsa cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlanabilmesi için ise meclisten 4'te 3 oy çıkması gerekiyordu. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, bütün suçlar için yargılama yolu açılıyor. Cumhurbaşkanının yargılanmasına karar verecek merci ise meclis olacak. TBMM, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla cumhurbaşkanını Yüce Divan'a sevk edebilecek. Yüce Divan'da, seçilmeye engel bir suçtan mahküm edilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak ve görevi sona erecek. Görüldüğü gibi hem cumhurbaşkanının her türlü suçtan yargılanmasının önü açılmış, hem de meclisin Yüce Divan'a sevk etmesi için aranan milletvekili sayısı düşürülmüştür. 


09. Cumhurbaşkanına Vekâlet 


Parlamenter sistemde, cumhurbaşkanına TBMM başkanı vekâlet etmektedir. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, makamın boşalması veya cumhurbaşkanının hastalık, yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, cumhurbaşkanı yardımcısı cumhurbaşkanına vekâlet edecek. 


10. Cumhurbaşkanının Parti ile İlişiğinin Kesilmemesi 


Parlamenter sistemde, cumhurbaşkanının -varsa- partisi ile ilişiği kesilmekteydi. Doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının ise “partisi ile ilişiğinin kesilmesi” hukuken olsa bile fiilen mümkün değildi. Zira ikinci kez 

aday olmayı düşünen cumhurbaşkanının bunu yapması hem siyasal gerçekliklerle hem de demokratik ilkelerle bağdaşmamaktaydı. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, doğrudan halk tarafından seçilen, yürütme görev ve yetkilerini 

tek başına yüklenen cumhurbaşkanının siyasal ve cezai sorumluluğu bulunacak. Bu şekilde sorumluluk sahibi 

bir cumhurbaşkanının parti desteği olmadan halktan gelen ihtiyaçlara cevap vermesi, politika yapması, icraat programı hazırlaması ve hizmet etmesi imkânsız. Anayasal yükümlülük olarak tarafsızlığı, cumhurbaşkanının kişiliğine ve kimliğine dair bir zorlama veya dayatma şeklinde değil, cumhurbaşkanının işlemlerine dair hukuki bir saptama olarak değerlendirmek gerekiyor. 


11. Cumhurbaşkanının Kararname Çıkarma Yetkisi 


Parlamenter sistemde, bakanlar kurulunun meclisten alınan yetkiyle kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi bulunmaktaydı. Sadece olağanüstü hal dönemlerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnameleri çıkarma yetkisi ise cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna aitti. 


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise, sistemin doğal sonucu olarak cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi verildi. Yürütme alanında düzenleme, atama, kurumsal revizyon yapma gibi yetkilerin cumhurbaşkanına tanınması, sistemin işlemesi açısından önemli. Cumhurbaşkanı doğrudan halka karşı sorumlu olduğu için düzenlemeleri de kendisinin yapması gerekiyor. Yeni sistemde cumhurbaşkanına verilen kararname çıkarma yetkisinin belli sınırlar çerçevesinde tutulduğunu belirtelim. Örneğin cumhurbaşkanı, kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname çıkaramayacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanacak. Meclis, cumhurbaşkanının çıkardığı bir kararnameye karşılık, çıkaracağı bir kanun ile de o kararnameyi geçersiz kılabilecek. 
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Türkiye seçimler 


at tası 


BİROL BİÇER 


u topraklarda siyasi seçimler 
150 yıldır yapılıyor ancak 
gerçek anlamda demokratik ve çok partili seçimlerin gerçekleşmesi ise sadece 68 yıl öncesine uzanıyor. Bu sürecin bir kısmı da darbeler, muhtıralar, vesayetler, kalkışmalar, koalisyonlar ya da postmodern süreçlerin gölgesinde geçti. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan, komplo, entrika, macera bazen de komedi senaryolarını aratmayan hadiselerin yaşandığı, sıra dışı şahsiyetlerin sahneye çıktığı seçim süreçlerinden bazılarının bıraktığı izler kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz olsa da daha kalıcı, mihenk taşı niteliğinde oldu. Bazı durumlarda, tekrar aynı tatsızlıkları yaşamamak için kolektif olarak unutabilmek en güzeli olurdu kuşkusuz. Ancak bulunduğumuz noktaya nereden, nasıl gelindiğini gösteren dönüm noktalarını hatırlamanın faydası da yadsınamaz. 
Buyurun Türkiye'nin sivilliğini ve milli iradenin tam olarak yansıdığı seçimlere kadar yaşadıklarını yeniden hatırlamaya. 


SEÇİMLERİ MUHTARLARA BORÇLUYUZ 


Türkiye'de gerçekleştirilen ilk seçimin, 1876'da ilan edilen 

1. Meşrutiyet sonrasında 1877'de düzenlenen seçimler olduğu söylenir ancak bu denli üst düzey olmasa da arşiv kayıtlarında yer alan ilk seçimler mahalli niteliklidir ve Sultan 
11. Mahmut döneminde Bolu'da gerçekleştirilen muhtarlık seçimleridir. Bundan üç yıl sonra Kastamonu Taşköprü'de yapılan muhtar seçimi de ikinci seçim olarak kayıtlara geçer. 
Muhtarlara “muhtar” denmesinin sebebi de bu kelimenin anlamlarından birinin “seçilmiş” olmasıdır. Tanzimat sonrasında taşra, yerel meclislere seçilen mebusları belirleyen seçimlerle İstanbul'dan daha önce tanışmış olur. 


İLK PARLAMENTERİMİZ SEÇİLİYOR 


19 Mart 1877'de açılan ve “Meclis-i Mebusan” sayesinde 
ilk parlamentosu ile tanışan Türkiye'de seçim kavramının yaygınlaşması bu parlamentoya giren mebusların yani milletvekillerinin seçimi sayesinde olur ancak Türkiye 
tarihinin ilk çok partili seçimini görmesi bundan tam 31 
yıl. sonra olacaktır. 1908 yılında gerçekleştirilen İttihat ve Terakki Fırkası ile Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Osmanlı Ahrar Fırkası'nın katıldığı ilk oy pusulalarının kullanıldığı bu seçimin galibi İttihatçılar olur. Çok partili sistemle 1908'de Osmanlı döneminde tanışan Türkiye ironik olarak Cumhuriyet döneminde 1946'ya kadar tek parti tarafından yönetilecektir. 


“SOPALI 
SEÇİMLE 
GELEN ZAFER () 


Sultan Il. Abdülhamit'in tahttan 

indirilip fiili iktidarın İttihat ve Terakki Fırkası'na geçişinin üçüncü yılında yapılacak olan 1912 seçimleri kimilerinin “istibdatçı” olarak yaftaladığı Sultan Abdülhamit'e rahmet okutturacak bir baskıdan kurtulmak için bir fırsat olarak görülmektedir. İmparatorluğa hâkim 


karşı daha özgürli 

isteyen muhalefet bloğu da baskıcı uygulamalardan nasibini almaktadır. 
Dönemin başlıca muhalefetini teşkil eden Hürriyet ve İtilaf Fırkası Siroz'da partinin bir şubesini açmak üzere Mustafa Nuri Bey'i tayin eder ancak burada Mustafa Nuri beyi Hürriyet yandaşlarından başka eli sopalı İttihat ve Terakki fedâaileri de beklemektedir. İttihatçı yandaşlarının sopaları ile dövülen Nuri bey aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybeder. 
Seçim tarihimize kara bir leke olarak geçen "Sopalı Seçimler”, muhalefetin büyük de susturulmasının bir sonucu olarak İttihat ve Terakki'yi bir kez daha ezici çoğunlukla Meclis-i Mebusan'ın hâkimi yapar ancak mecliste 284 mebus koltuğunun 278'ini kazanan fırka ve ülke adına bu sonuç beklenenin aksine tam bir fiyasko ile sonuçlanacaktır. 
İktidarı elde tutmasına rağmen muktedir olamayan fırka, kısa süre içinde dış güçlerin oyuncağına dönüşmekten kurtulamayacaktır. Nitekim bu meclis, baskılarla meclis dışına itilen Hürriyet ve İtilafçıları destekleyen askerlerin de kurduğu silahlı güçlerin de etkisiyle aynı yıl feshedilecektir. 


BÂB-1 ÂLİ BASKINI: 
ASKERİ VESAYETİN BAŞLANGICI 


1912'deki “Sopalı Seçimler” sonucu kurulan hükümetin erken feshi 
İttihat ve Terakki'yi yıldırmaz tersine daha da biler. İttihatçılar 1913 
yılında kendi yerlerine gelen Yusuf Kâmil Paşa hükümetine karşı çeşitli bahanelerle ayaklanır, silahlı bir kalkışmayla hükümet binasını basar ve Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa'ya istifa mektubunu zorla imzalatırlar. Baskın bu kadarla da kalmaz; Harbiye Nazırı Nâzım Paşa da İttihatçıların fedaisi Yakup Cemil tarafından vurularak öldürülür. İttihatçılar ardından saraya çıkarak Padişah V. Mehmet Reşat'a bir de hükümetin azledildiğine dair ferman imzalatırlar ve sadaret yani başbakanlık koltuğuna 1909'da Hareket Ordusu ile İstanbul'a gelerek Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesini sağlayan Mahmut Şevket Paşa'yı oturturlar. Kendilerinden sonra gelen cuntalara ve darbecilere uzun yıllar ilham kaynağı olan İttihat ve Terakkiciler, bu kanlı baskının ardından meşruiyetlerini sağlama almak için bir seçim yapmayı da ihmal etmezler. 1914'te yapılan bu seçimin oldukça garantili olduğu söylenebilir: Ne de olsa İttihat ve Terakki seçime tek parti olarak katılmaktadır. 1918'e kadar tüm muhalif görüş ve fırkaların sindirildiği bu iktidar devri 1918'e kadar sürer ancak imparatorluğu |. Dünya Savaşı'na sokar ve parçalanıp işgal edilmesinin de yolunu açar. Seçilmiş bir hükümetin ilk kez askeri darbe ile görevden alındığı Bâb-ı Âli Baskını ve ardından gelen tek fırkalı mecburi seçimler, Türkiye'de askeri vesayetin temellerinin atıldığı bir dönem olarak kabul edilir. 


p 


“Bizim davamızda kimse kendi için yaş herkes kardeşi için yaşar. Menfaati öldürmenin en kolay yolu budur.” 


Necmettin Erbakan 


FESLİLER, KALPAKLILAR, SARIKLILAR BİR ARADA 


En sıra dışı meclis, şüphesiz 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'dir. Fesli, kalpaklı ve sarıklı mebusların omuz omuza ve birlikte oturabildiği bu meclis aslında nadir istisnalar dışında “sadece ortak bir felaket halinde bir araya geldiğimize yönelik” ironik eleştiriyi haklı çıkaracak türdendir zira bu meclis düpedüz sıra dışı şartlar altında toplanmıştır: Ülke işgal altındadır, parçalara bölünmüştür, payitaht ve yönetim yabancı güçlerin baskısı altındadır ve düşmanlara karşı bir mücadele verilmeye henüz başlanmaktadır. Halkın katılımını artırmak için meclisin açılış günü olarak cumanın seçilmiş olması da, bu meclisin halkın hassasiyetlerini en fazla dikkate alan meclislerden biri olduğunun gösterecek türdendir. 
Toplumun üç elit kesimiyle birlikte üç farklı zihni eğilimini de temsil eden fesli, kalpaklı ve sarıklıların, vatanın ve milletin kurtuluşu adına oluşturdukları bu birlik manzarası kurucu ve inkılapçı bir meclis doğuracak ancak birkaç yıl sonra ne yazık ki tamamen bozulacaktır. 


HALK PARTİSİ KURULMADAN ÖNCE, KADINLAR PARTİ 
KURMAK İSTEMİŞ 


Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının kendiliğinden bahşedildiğine dair görüşler gerçekleri yansıtmamaz zira bu bakış açısı, hakları konusunda hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemlerinde kadınların yıllarca yürüttüğü mücadeleyi göz ardı etmektedir. 
Cumhuriyet döneminde kadın hakları savunucularının ilk ciddi siyasi çıkışı daha 1923 seçimleriyle başlar. Kadınların siyasi ve sosyal haklara kavuşmaları için yürütülen faaliyetler sürdürülürken bu işte başı çekenlerden olan Nezihe Muhittin öncülüğünde aynı yıl daha Halk Partisi dahi kurulmadan önce Kadınlar Halk Fırkası kuruluş çalışmaları tamamlanır ve resmi müracaatlar yapılır ancak Nezihe Hanım ve arkadaşlarının parti girişimine izin verilmez. 


1938-1950 


MİLLİ ŞEF'İN 
SEÇİM 
UYGULAMALARI 


1938'den 1950'ye kadar idaresi altında dört genel seçim düzenlenen İsmet İnönü rejimi, tek dereceli seçim sistemi, çok partili hayat, açık oy-gizli sayım ve ilk erken genel seçim gibi yeni uygulamaların denendiği seçimlere sahne olur. Bu seçimlerin ikincisi olan 1943 seçiminde bir ilk olarak 38 ilde seçilecek milletvekili sayısının üzerinde aday gösterilerek 

ilk defa ikinci seçmenlere tek partinin adayları arasında seçim yapma hakkı sağlanır. iemin şartlarında bu, demokrasi yönünde atılmış bir adım olarak sayılabilir. 


ÇOK PARTİLİ 
HAYATA ATILAN 
ILK ADIM 


Türkiye'de çok partili hayata geçişin fiili ilk adımları Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rifat Atilhan öncülüğünde kurulan ve 1920'den beri CHP dışında kurulan ilk parti olan Milli Kalkınma Partisi ile olur. 

Eylül ayında faaliyetlerine başlayan partinin genel başkanı demiryolları ve havacılık alanlarında önemli girişimlere imza atan Nuri Demirağ olur. Demirağ'ın havacılık merakının yansıması olarak kurduğu ilk sivil havacılık okulunun ilkelerini benimseyen Milli Kalkınma Partisi siyasi hayatta etkili olamasa da Il. Dünya Savaşı'nın bitişiyle değişen konjonktürde artık daha demokratik ve esnek bir sisteme geçme eği 

devletin, çok partili sistemin 

açması açısından sembolik bir adım teşkil eder. 


DOSYA 


I 
Osmanlı'nın son dönemlerinde seçimin “sopalısı ve garantilisiyle” 
tanışan Türkiye, Cumhuriyet döneminde de “kirli”siyle tanışır. 1946 
yılının ilk günlerinde Fuat Köprülü, Celal Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan'ın o zamana dek tek parti iktidarını sürdüren CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurmaları, ülkede kısa sürede yeni partilerin oluşumunu tetikler, Sosyal Adalet Partisi, Liberal Demokrat Partisi, Çiftçi ve Köylü Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi, Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi, İslam Koruma Partisi, Yurt Görev Partisi gibi birçok partinin gün yüzüne çıktığı bu dönemde 1947'de yenilenecek seçimlerde “Tek Parti" iktidarı ile rekabet edebilecek yegâne güç DP'dir. Bu tehdidi bertaraf etme formülü olarak seçimler, hükümet tarafından bir yıl erkene çekilir. Halkın doğrudan milletvekillerini seçeceği ilk tek dereceli seçim olması ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa çok partinin katılacağı bir seçim olması hasebiyle oldukça önemli yenilikler getirmektedir ancak bu madalyonun iyi yüzüdür. Madalyonun diğer yüzünde ise açık oy-gizli sayım gibi demokrasi ile bağdaşmayan yöntemler söz konusudur. Nitekim CHP'nin jakoben garanticiliği işe yarar: Teşkilatlanma fırsatı verilmeyen partiler ve meşruiyeti kuşkulu gizli sayım sayesinde CHP 465 milletvekilinin 390'ını elde ederek iktidarı dört yıl daha elinde tutmayı başarır. Jakoben garanticiliği ve kurnazlığı bir kez daha işe yaramış görünse de bir sonraki seçimde bu kurnazlığın bedelini hezimet yaşayarak ödeyecektir. 


>» 


“Ahdim olsun ki, yeni dönemde "Türkiye muasır medeniyet 


seviyesinin üstüne çıkacak, Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak.” 


Recep Tayyip Erdoğan 


| 
Günümüzde seçim sonuçlarını öngörmeye yönelik anketlerden geçilmiyor hatta daha adaylar belli olmadan seçim anketleri ve tahminleri açıklanabiliyor. 1950'lere kadar ise Türkiye'de anket yapılmıyordu. 
Bunun son derece pratik bir nedeni vardı: Sonuçlar belli olduğu için ankete de gerek yoktu. Günümüzdeki anket çılgınlığının ilk adımı 1950'deki genel seçimler öncesinde Vatan gazetesi tarafından gerçekleştirildi. 
Gazete ile dağıtılan anket formlarının okuyucular tarafından posta ile gazeteye geri yollanmasına dayanıyordu bu yöntem. 
Formda “Oy sandığının namusuna bu defa saygı gösterilecek mi?” “ Hangi partiye oy vereceksiniz?” “Kimin başbakan olmasını istersiniz?” “Cumhurbaşkanı halktan oy toplayarak seçilse, kime oy verirdiniz?” gibi sorular yer alıyordu. Dağıtılan 2 milyon forma karşılık 5 binin üzerinde geri dönüş alınan anket, seçim sonuçları konusunda oldukça isabetli sonuçlar içeriyordu. 
Ankete göre halk, cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü'den ziyade Celal Bayar'ı tercih ediyordu. Nitekim birkaç yıl sonra, ankette 
yüzde 29 oy alan Celal Bayar, yüzde 28 
oranlı İnönü'nün yerine cumhurbaşkanı olacaktı. 


Seçimle ilk defa 1833 yılında tanışan Türkiye'nin ilk demokratik seçimlerini gerçekleştirmesi için 1950'ye kadar beklemesi 


gerekmişti. 1946'da yapılan bir önceki genel seçimlerdeki anti-demokratik usullerden canı yanan Demokrat Parti'nin halktan aldığı destekle yükselttiği itirazlar işe yarar ve yeni kanunla yeni bir seçim sistemine geçilir. Bu kanunla getirilen en az beş ilde aday gösterebilen muhalif partilerin seçim propagandası için radyo yayınlarından yararlanabilmeleri imkânı bugün için çok önemsiz görülebilir ancak tek radyo yayınının devlet tekelinde olduğu o günler için çığır açıcı niteliktedir. Yeni seçim kanunu demokrasi adına elzem olan başka yenilikler de getiriyordu: Bir Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturulması, seçimlerin hâkim güvencesi altında yapılması, idari ve askeri memurların görev yaptıkları yerde seçim kurullarına seçilememesi, oyların kapalı yerde verilmesi, seçim sonuçlarının bekletilmeden ilanı, oy pusulalarının Sulh Hukuk Mahkemelerinde korunması, TBMM ya da YSK talebi olmaksızın nakledilememesi gibi. Tüm bunlar birer ilkti ve ne yazık ki bunlar için 20'nci yüzyılın ikinci yarısının beklenmesi gerekiyordu. Gerçek anlamda çok partililiğe geçiş anlamına gelen bu seçimlerin bir diğer özelliği ise parti ve 


adayların propagandaya yönelmesi, radyo ve afişlerle, sloganlarla daha önce benzersiz bir mesaj renkliliği oluşturmasıydı. 
Şüphesiz tüm bu sloganlar içinde en etkilisi DP'ninkiydi: “Yeter, Söz Milletindir”. Nitekim sonuçlar da bu sloganı doğruluyor ve 1923'ten beri süren tek parti iktidarı ile 1938'den beri süren “Milli Şef” dönemi kapanıyordu. 


1960-2002 
TÜRKİYE'NİN KOALİSYONLARLA İMTİHANI 


1946'da alelacele de olsa düzenlenen seçimler aslında çok partili hayata geçişin ilk değil üçüncü denemesiydi. Daha 

önce 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ile çok partili demokratik hayata geçilmeye çalışıldı. İlkinde Şeyh Sait İsyanı, ikincisinde ise Menemen Olayı bu denemelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına daha doğrusu kapatılmasına yol açtı. Ancak bu deneyimlerin siyasette çok seslilik sağlamaktan ziyade 

aykırı sesleri tespit edip susturmak üzerine kurgulanmış olduğu söylenebilir. Gerçek anlamda çok partili hayata geçişin sağlandığı 1950'den 1960'a kadar süren DP iktidarı döneminden sonra ise Türkiye adeta koalisyonlara mahküm edilmiş gibiydi. 1923'ten bu yana 63 hükümetin görev yaptığı Türkiye'de bunların yalnızca 34'ü tek partili hükümetler oldu. 4 azınlık hükümeti, 3 geçici hükümet kurulurken 6 hükümet de darbe yönetimleri tarafından oluşturuldu. Ülkeyi uzun yıllar oyalayan koalisyon hükümetlerinin ilki 1960 darbesinden sonra 1961'de CHP ile Adalet Partisi arasında kurulan 7'nci İnönü hükümeti oldu. O tarihten sonra siyasi istikrar bulmakta hayli zorlanan Türkiye, günümüze dek 16 koalisyon hükümeti ile daha tanışmak 
zorunda kaldı. Bunların sonuncusu ise 28 Mayıs 1999'da DSP-ANAP-MHP ortaklığıyla kurulan 57'nci hükümet oldu. 2001 
krizi ile erken seçime gitmek zorunda kalan ve dağılan hükümetten sonra Türkiye bir daha koalisyonla karşılaşmadı. 


1969-1971 
NECMETTİN ERBAKAN SİYASET SAHNESİNDE 


Demokrat Parti her ne kadar toplumun manevi değerlerini de dikkate alan bir söyleme sahip çıkmış olsa da bir kitle partisiydi. Esas olarak toplumun mütedeyyin kesimini temsil eden bir siyasi oluşumun ortaya çıkması için hayli beklemek gerekecekti. Çok partili hayata 


kanaat önderlerinin de etkisi söz konusuydu. 
Siyasete atılmak isteyen bu gençlerden biri de makine mühendisi Necmettin Erbakan'dı. 
Mütedeyyin ve manevi değerleri esas alan ilk hareket ise “aşırı sağcı" oldukları gerekçesiyle Adalet Partisi'ne kabul edilmeyenlerin 


geçilen ilk yıllarda her ne kadar önce 1946'da İslam Koruma Partisi, ardından 1951'de İslam Demokrat Partisi adında iki oluşum kurulsa da bunlar uzun soluklu olamadı ve kapatılmaları 


oluşturduğu Müstakiller Hareketi namıyla 
1969 seçimlerinde baş gösterdi. Bu 
seçimlerde 12 bağımsız vekili meclise sokan hareketin partileşmesi ancak seçimlerden 


uzun sürmedi. Bunda dönemin mütedeyyin 

ve dini hassasiyetli gençlerini akademiye yönlendirmeyi tercih eden ve siyasete atılmalarına soğuk bakan Abdülaziz Bekkine gibi 


sonra gerçekleşti ve 1971'de Erbakan önderliğinde Milli Nizam Partisi kuruldu. Askeri vesayetin devreye girmesiyle verilen 12 Mart muhtıracıları, partiyi birkaç ay sonra kapattı. 


1960-1997 


VESAYETİN GÖLGESİNDE TÜRKİYE 


Türkiye'de vesayetçi yapı asker, bürokrasi, gazeteci/aydın ve iş adamları olmak üzere dört yapıda şekillendi. Bu yapının 

sivil uzantısı, yönetim halk iradesine geçtikçe sık sık “orduyu göreve” çağırmaktan imtina etmedi. 1960 darbesinden sonra cumhurbaşkanlığına aday olan anayasa hukukçusu Ali Fuat Başgil, Milli Birlik Komitesi üyesi üst düzey askerler tarafından fiili olarak tehdit edildi ve istifaya zorlandı. Bu tarihten 1989'a kadar seçilen/seçtirilen cumhurbaşkanları hep asker kökenli kişilerden çıktı. Aynı dönemde darbe yönetimleri tarafından kurulan hükümet sayısı da altıyı buldu. Daha sonrasında da kimi denemelerde bulunmakla birlikte vesayetçi yapının görevini sonlandırdığı son hükümet 1996'da kurulan ve 28 Şubat Süreci denilen dönemin yoğun baskısına maruz kalan Refah-Yol hükümeti oldu. Adını 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu kararlarının tarihinden alan 28 Şubat Süreci, hükümetin son bulması ve Refah Partisi'nin kapatılması ile sonuçlandı. Milletin oylarıyla seçilen bir parti, vesayet odakları eliyle siyasetten uzaklaştırılmaya çalışıldı. 21 yıl önce başlayan sürecin mimarları ile ilgili mahkümiyet kararları ise ancak geçtiğimiz ay çıkmaya başladı. 


> 


“Devlet millet içindir, millet devlet için değil.” 


Turgut Özal 


115 TURSÜREN 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMİ 


12 Eylül askeri darbesinin gelişine yol açan 
en önemli etkenlerden biri de 1980 yılında yapılan ancak bir türlü sonuçlanmayan cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Bu seçim, 
sonuçsuzluğu itibarı ile TBMM'de tam 115 
kez yenilenen ancak bir türlü yeter sayıya ulaşamayan oturumlarıyla esef verici bir dünya rekoruydu. Cumhurbaşkanı seçimi 
1961 Anayasası'na göre yapılıyor ve ilgili 
95'inci madde konuyu şöyle öngörüyordu: “Cumhurbaşkanı (...) üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yedi yıllık bir süre için seçilir; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir (...)” 
Meclis'in iki büyük partisi CHP ve Adalet Partisi önce güçlü bir aday çıkaramayınca, ardından da uzlaşma sağlayamayınca ilk turlar sonuçsuz kaldı ve nafile turlara geçildi. 
Uzlaşmazlık ve ciddiyetsizlik öyle boyutlara ulaşmıştı ki bazı turlarda dönemin popüler sanatçıları Zeki Müren ile Bülent Ersoy'a bile oy çıktığı görülebiliyordu. Bu turların 

olan 115'inci oturum 11 Eylül 

gerçekleşirken sonuçsuzluk yine değişmemişti. Ertesi gün beyhude seçim turlarına devam etmeye gerek kalmayacak zira ordu bir darbe ile yönetime el koyacaktı. 
Bu uzun uzlaşmazlık serüveninin Türkiye için faturası çok ağır oldu. Darbe süresince 
1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 230 bin kişi 
yargılandı, 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı, 50'si infaz edilen 517 idam cezası verildi ve tüm siyasi faaliyetler yasaklandı. 


p 


2002-2018 
MİLLETİN İKTİDARI 


1983 yılında kurulan Refah Partisi'nin adayı olarak katıldığı 1994 
yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 1997 yılında Siirt'te halka hitaben okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezasına mahküm edilirken, belediyedeki görevinden de alındı. 14 Ağustos 2001'de Erdoğan'ın kurucularından olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 yılı seçimlerinde mecliste üçte iki çoğunluğu alarak iktidara geldi. 

AK Parti'nin bir yıl içinde elde ettiği bu seçim zaferi aynı zamanda Türkiye'de koalisyonlar döneminin de sonu oluyordu. Türkiye o günden sonra koalisyon hükümeti görmediği gibi AK Parti de günümüze kadar yapılan tüm seçimlerden birinci parti çıkarak çok partili demokratik hayatta bir partiye nasip olan en uzun iktidarda kalma başarısını gösterdi. Hakkındaki hapis kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 genel seçimlerine katılamayan Erdoğan, yasal düzenleme ile yasağı kaldırılınca 2003'te yine Siirt'te yapılan milletvekili yenileme seçiminde oyların yüzde 85'ini aldı ve parlamentoya girdi. Hakkında "Artık muhtar bile olamaz” şeklinde başlıklar atılan Erdoğan, daha sonra AK Parti hükümetlerinin başbakanı olduğu gibi 2014 yılında da cumhurbaşkanı seçildi. Bu süreç içinde 2006'da gerçekleştirilen Danıştay saldırısının AK Parti ile ilişkilendirilmesi çabaları, 2007'de AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayının seçilmesini engellemek için çıkarılan “367 gerilimi”, yine 2007'de Genelkurmay sitesinden yayınlanan “e-muhtıra” kamuda başörtüsüne serbestlik düzenlemesi yapan AK Parti'ye kapatma davası açılması, 2013'te çıkan Gezi Parkı olayları, Başbakan Erdoğan ve bazı bakanları hedef alan 17 ve 25 Aralık girişimleri, 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi türünden kalkışmalara rağmen AK Parti, iktidarda kalmayı sürdürdü. 2002 yılından günümüze kadar girdiği bütün seçimleri kazanarak benzersiz bir sivil siyasi sürecin temsilcisi oldu. 


“Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, yine sevindirmeyeceğiz.” 


Recep Tayyip Erdoğan 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OSMANLI'DA BİR VEZİR HANEDANI: 


ÇANDARLILAR 


SÜLEYMAN ARİF ÖZKUT 


smanlı Devleti'nin siyasi bir teşekkül olarak ortaya çıkışı 13'üncü yüzyıl başlarında bir uç beyliği şeklinde olmuştu. Başlangıçta gayet sınırlı bir organizasyona sahip olan bu beylik, bir aşiret gücü olarak gaza ve cihatla meşgul oluyordu. 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Anadolu'da kurulan pek çok beylikten biri olan ve emsallerine göre oldukça sınırlı bir alana hükmeden Osmanlıların, kısa süre zarfın- da aşiretten devlete ve hatta imparatorluğa evrilmesinde Batı aleyhine yaptığı fetihlerin ve sistemli bir idari yapı inşa etmesi- nin büyük payı vardı. Söz konusu bu idari yapının şekillenmesinde en etkili olan ailelerin başında ise Çandarlılar gelmekteydi. Osmanoğullarından sonra devletin en nüfuzlu ailesi olan Çandarlılar, merkezi otoritenin tesisi ve devletin kurumsallaşmasında önemli roller üstlenmişti. Özellikle Orhan Gazi devrinden itibaren kazaskerlik, veziriazamlık gibi çok önemli devlet görevlerini ifa etmeye başlayan bu aile, Çandarlı Kara Halil Paşa, Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı İbrahim Paşa, Çandarlı Halil Paşa gibi önemli pek çok devlet adamını bünyesinden çıkarmıştır. 


Yeniç: in temellerini Çandarlı ailesi attı 


Çandarlı ailesinin devlet ricalinde yer edinmiş ilk üyesi Kara Halil Paşa olarak da bilinen Halil Hayrettin Paşa'dır. Eskişehir Türkmenlerinden olan Kara 

Halil Paşa aynı zamanda ahi kökenlidir. Şeyh Edebali'yle hem mürit hem de akrabalık ilişkileri bulunan Halil Paşa, sırasıyla Bilecik, İznik ve Bursa kadılıklarına getirilmiş ve Orhan Bey'in isteği sonucunda şekillenmeye başlayan düzenli ordunun kurulmasında başrolü oynamıştır. 
Başlangıçta yaya teşkilatı adıyla oluşturulan bu ordu, Kara Halil'in devlet içerisinde daha aktif hale gelmesiyle birlikte meşhur Yeniçeri Ocağı'na dönüştürülmüş. 
Kara Halil Paşa'nın vefatından sonra ise vezirlik makamına, kazaskerlikten yetişme oğlu Ali Paşa getirilmiş. Çandarlı ailesinin vezirlik makamındaki ikinci üyesi olarak bilinen Ali Paşa, gerek 

1. Kosova gerekse de Niğbolu gibi önemli savaşlarda babasının teşkilatlanmasını sağladığı düzenli birliklerin başında önemli askeri başarılara imza atmış bir isim olarak biliniyor. 1. Mehmet yine aynı aileden olan Çandarlı İbrahim Paşa ile yola devam etmiştir. |. Mehmet'in oğlu Il. 
Murat da atalarının geleneğini devam ettirmiş ve tahta geçince 


veziriazamlığa meşhur Çandarlı Halil Paşa'yı getirmiştir. 


Adını büyük dedesinden alan Halil Paşa da ataları gibi ilmiyeden yetişmiş bir isim. Veziriazamlık görevine geldiği ilk dönemlerde Osmanlı devleti, Fetret Devri'nden kalma sıkıntıları hâlâ yoğun olarak hissediyordu. Yaşanan taht kavgaları, Avrupa devletleriyle yaşanan gerilimler devletin önünde ciddi engeller olarak duruyordu. Bu ve benzeri durumlar devlete nefes aldırmak adına Halil Paşa'yı Avrupa güçleriyle daha fazla diplomatik ilişki kurmaya yönlendirmişti. Bu dönemlerde Bizans, Osmanlı'ya karşı kendini güvene almak ve Papa'dan siyasi, askeri destek almak için birtakım faaliyetlerde bulunuyordu. Halil Paşa, bu dönemlerde gündeme gelen doğu ve batı kiliselerinin birleşerek yeni bir Haçlı birliğinin kurulacağı söylentilerini, Osmanlı devleti için en önemli tehdit olarak değerlendiriyordu. Bizans'ı vergiyle Osmanlıya bağımlı bir hale getirmek ve fazla sıkıştırmamak politikasını devletin selameti açısından daha doğru buluyordu. Babası İbrahim Paşa'nın 1. Mehmet'in tam güvenini kazanması gibi Halil Paşa da Il. Murat'ın itimadını sağlamıştı. 


Çandarlı ailesi, kuruluş yılla 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Kikurumların oluşmasına, imar faaliyetlerinden 


askeri harekâtları komuta etmeye kadar ağ 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: b hizmet vermiş bir Türkmen ailedir. 


YE va GN 


HAKKINDAKİ 


TARTIŞMA- 
LARIN BU- 
DAHİ 
SÜRDÜĞÜ 
ÇANDARLI 
HALİL PAŞA, 
KİMİNE 
GÖRE BİR 
HAİN, KİMİ- 
NE GÖRE DE 
DİPLOMA- 
SİYE HÂKİM 
OLAN VE 
DEVLETİN 
ESAS BEKA- 
SININ BU 
SAYEDE DE- 
VAM EDECE- 
ĞİNE İNA- 
NAN BÜYÜK 
BİR DEVLET 
ADAMIYDI. 


Hiç unutulmayan darbe 


li. Murat, İzladi Muharebeleri'nden sonra Haçlılarla imzaladığı Edirne-Segedin Anlaşması'nın akabinde Şehzade Mehmet'i Manisa'dan başkent Edirne'ye getirtmiş ve tahtı ona bırakmıştı. 
Genç şehzadenin yanına Çandarlı Halil Paşa'yı bırakarak Manisa'ya gitmiş, burada inzivaya çekilmişti. 11. Murat'ın bu kritik kararından kısa bir müddet sonra Avrupalılar, “yaşlı gazi kurt” olarak adlandırdıkları sultanın tahttan feragat etmesini fırsat olarak görmüş ve barışı bozmak için harekete geçmişlerdi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine henüz 12 yaşında olan Il. 
Mehmet, Çandarlı Halil Paşa'nın da tavsiyesine uyarak babasını ordu komutanı olması için başkente davet etmişti. Edirne'ye gelen Il. Murat, başına geçtiği orduyla 1444 Varna Savaşı'nda Haçlıları feci bir bozguna uğratmayı başardı. Il. Mehmet, bu olaydan sonra bir süre daha tahtta kalmaya devam etti. Genç sultanın çevresinde yer alan ve aynı zamanda padişahın lalaları olan Zağanos ve Şehabettin paşalar, Çandarlı'nın tedbirli politikalarının tersi istikamette bir anlayışa sahiplerdi. Genç sultanı Macarlar üzerine sefere ve hatta Konstantinopolis'i fethetmeye teşvik ediyorlardı. 


Bütün bunların Osmanlı'nın aleyhine sonuçlanacağını düşünen Çandarlı Halil Paşa, Varna Savaşı sonrası tekrar Manisa'ya dönen 
11. Murat'ın tahta yeniden oturmasını sağlamaya çalışıyordu. 
Halil Paşa, genç hükümdarın devlet yönetiminde yetersiz olduğunu ve çevresinin etkisi altında kaldığını belirterek Il. Murat'ı ikna etmeyi başarmıştı. Sultan Murat'ın Edirne'ye gelişi Çandarlı ve yandaşları olan İshak Paşa'yla yeniçeri ağası Kurtçu Doğan için bir zafer sayılırken Zağanos ve Şehabettin paşaların ise kızağa çekilmesi anlamına geliyordu. Il. 
Murat'ın tahta yeniden geçmesi sonrasında Il. Mehmet, şehzade- 


lik payesiyle Manisa'ya gönderilmişti. Adeta yumuşak bir darbeyle tahttan indirilen genç Mehmet, babasına itaatini bildirmiş fakat Çandarlı'nın bu işteki dahlini hiç unutmamıştı. 


Çandarlı'nın idamıyla yeni bir düzen kuruldu 


Aradan geçen yılların ardından 
1451 senesinde Sultan Murat 
vefat etmişti. Devrin kudretli sadrazamı Çandarlı Halil Paşa, Manisa'da bulunan Şehzade Mehmet'e babasının ölüm haberini bir ulakla iletmişti. Il. Mehmet yeniden tahta geçtiğinde Çandarlı Halil Paşa'yı sadrazamlık görevinde bırakmıştı. Çocukluğundan beri “kızıl elma” olarak belirlediği İstanbul'un fethi için Yeniçeri Ocağı başta olmak üzere devlet kurumlarında büyük nüfuzu olan Halil Paşa'yı da ikna etmesi gerektiğini biliyordu. 
Genç sultanın Osmanlı topçu sınıfını ve askeri nizamını yeni bir şekle sokan Halil Paşa'yı bu denli dikkate almasının sebebi, sadece sahip olduğu nüfuzdan değil aynı zamanda usta ve bilge bir devlet adamı olmasından da kaynaklanıyordu. 


1. Mehmet, İstanbul'u fethetmek için harekete geçtiğinde padişahın bu hamlesini kabul etmiş görünen Halil Paşa, kuşatmanın devam ettiği sürece, şehrin düşmeyeceğini, düşse bile Macarların başını çektiği bir Haçlı ordusunun İstanbul ile beraber Osmanlı'yı da fazlasıyla zarara uğratacak saldırılar yapma ihtimalini belirtmekten hiç çekinmedi. 


Bilgeliği ve geçmişi değerlendirmeye dönük haklı tavrı Il. 
Mehmet tarafından hep dikkate alınan Halil Paşa'nın, padişahın gözünde ipini çeken olay ise İstanbul'un fethinden sonra gerçekleşti. Fetihten sonra Bizans Orduları Komutanı Notaras, sultanın huzuruna getirildiğinde şehri teslim etmemelerinin se- 


bebini İstanbul'un kendileri için kutsal olmasından ve kendilerine eninde sonunda kuşatmanın kaldırılacağına dair karşı malumatlar gelmesinden kaynaklandığını bildirdi. Bu iddia, Çandarlı Halil Paşa'ya muhalif olan Şahabettin ve Zağanos paşaların da görmeyi istedikleri tabloyu ortaya koyar türdendi. Çandarlı'nın geleceğini iddia ettiği Macar ordusunun gelmemesi ve fethin çok zor olacağını iddia etmesine rağmen gerçekleşmesi paşaya dair duyulan şüpheleri iyice artırmıştı. Şahabettin ve Zağanos paşaların da aleyhindeki birtakım faaliyetleri sonucunda Halil Paşa, fetihten bir gün sonra tutuklandı ve kısa bir süre sonra da bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen emirle idam ettirildi. 


Hakkındaki tartışmaların bugün dahi sürdüğü Çandarlı Halil Paşa, kimine göre bir hain, kimine göre de diplomasiye hâkim 

olan ve devletin esas bekasının bu sayede devam edeceğine inanan büyük bir devlet adamıydı. Çandarlı'nın Bizans'a karşı uygulanmasında ısrarcı olduğu müspet ve yumuşak tavrın esasında Il. Murat'ın politikasının bir devamı niteliğinde olduğunu unutmamakta fayda var. İhtiyatlı ve barışçıl politika yanlısı olan, devletin çetin şartlarını gören Çandarlı'yı tedbirli davranmaya iten pek çok sebep olduğu da aşikâr. Esasında yaşanılan bütün bu olayların temelinde, Halil Paşa etrafında oluşan ve ihtiyatlı politikaları savunan fırkayla, Il. 
Mehmet'in etrafında kümelenen, gaza ve fütuhat taraftarı olan fırkanın karşılıklı mücadelesinin yattığını söyleyebiliriz. 
Çandarlı'nın idamı sonrasında Osmanlı devlet yönetiminde artık yerli büyük ailelerin değil padişaha sorgusuz bir teslimiyetle bağlı olan devşirme kökenli devlet adamlarının egemen olduğunu ve fetihle birlikte imparatorluğa dönüşen devletin yepyeni bir nizama geçtiğini de görüyoruz. 
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Yücel Çakmaklı'nın sinemaya uyarladığı 
Huzur Sokağı'nda, 
Türkan Şoray'ı başörtülü ve 

dua ederken 

gören Anadolu insanı şaşkındır. 
Modernliğin tartışıldığı ve 

Batı değerlerinin baskın olduğu bu dönemde film çok ilgi görür, sinemalar dolar taşar zira Yeşilçam'ın Türkan 
Sultan'ı zengin 

bir kızın hidayete uzanan öyküsü ile 


beyaz perdedir. 


Davasını 

sinema ile birleştiren yönetmen: 


MESUT AYTEKİN 


MİNYELİ ABDULLAH FİLMİ MUHAFAZAKÂR CAMİADA BİR DİRİLİŞ OLARAK KABUL GÖRÜR. 
ZAHİT ATAM'IN BELİRTTİĞİNE GÖRE FİLMİ 750 

BİN KİŞİ İZLER. BİR YIL GEÇMEDEN FİLMİN DEVAM FİLMİ ÇEKİLİR. MİNYELİ ABDULLAH 1 VE 2, MİLLİ SİNEMA'NIN YENİDEN DOĞUŞUDUR. 


960'lar... Köylerden bavulunu toplayan ailelerin cümbür cemaat şehirlere göç ettiği yıllar... Taşı toprağı altın olan şehirlerde umut arayışı. Karayağız delikanlıların, oyalı yazmaları ve sırtların- da çocukları ile Anadolu kadınlarının Haydar Paşa Garı'nda trenden indiği yıllar. Herkes bir arayış içerisindedir. Kimi Moskof'tan kimi Amerika'dan kimi de İngiliz'den medet uma dursun, bu toprakların çocukları öze dönüşte kararlıdır. 


Birçok hayalperest gibi, geldiği İstanbul'da Türk sinemasına damgasını vuracağından habersiz eğitimine başlar Yücel Çakmaklı. İstikamet İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'dür. Afyon'un kara kuru topraklarından gelip şehr-i İstanbul'un yedi tepesinden birinde eğitimine başlar. 
Gariptir, mahzundur ama gönlü 
vatan sevgisi ile doludur. 1959 
yılında üniversiteden mezun olup askerliğini tamamladıktan sonra 
1963 yılında İstanbul'a döner. 
Askerlik dönemi, okumalar yapması ve sinema çalışması için önemli bir fırsat olmuştur. 


Sinemaların Amerikan filmleri ile dolup taştığı yıllarda milleti- nin hikâyelerinden uyarlanmış filmleri görememenin burukluğu vardır üzerinde hep. Popülerticari filmler, aşk peşinde koşan 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zengin kız, fakir oğlan edebiyatı yapmaktadır. Yüzeysel konular yıldız oyuncular ile harmanlanarak servis edilmektedir ama “dert” ile dertlenen çok azdır. 
Hep şu konu üzerine kafa yorar: Bu toprakların hikâyesini, kendi hikâyemizi anlatabilmek; Müslüman Türk'ün sesi olabilmek... 


Sinemanın etkili bir güç olduğunun farkına varmıştır çoktan. 
Kitleleri peşinden sürükleyen bu sanat, milletin dirilişi için pek ala bir araç olabilecektir. Düşünen Adam, Yeni İstiklal, Yeni İstanbul, Tohum gibi gazete ve dergilerde sinema ile ilgili düşüncelerini ortaya koyar ve “Milli Sinema” kavramını ilk defa telaffuz eder. 
Kurucusu olacağı sinema anlayışının kuramsal yapısını inşa etmektedir. 


Milli Sinema başlıyor! 


Lise yıllarında, Taksim'deki sinemalarda yer göstericiliği yapan Çakmaklı için gazetecilik sadece bir araçtır. Bol bol film seyrettiği bu yıllarda gönlüne düşer sinema sevdası. Bu sevdasını üniversite yıllarında da sürdürür. Kendini hazır hissettiğinde Erman Film'in kapısını yönetmen asistan adayı olarak çalar. Fahir Seden, Orhan Aksoy, Aram Güleryüz gibi pek çok Yeşilçam ustasının yanında yönetmen yardımcılığı yapar. 
1968'e kadar 50'ye yakın film- de görev alır. Yeterince tecrübe 


HEKİMOĞLU İSMAİL 


MINYELİ ABDULLAH 


edindiğine kanaat getirdiğinde ise işe koyulur. Artık teoriyi pratiğe dökmenin vakti gelmiştir. 
Kâbe Yollarındat*59) adlı belgesel çalışması ile ilk film denemesini 
yapar ancak asıl çıkışını 1970 
yılında çektiği Birleşen Yollar 

ile yapacaktır. Dönemin popüler yazarlarından Şule Yüksel Şenler'in bir inanç romanı olan Huzur Sokağı gibi sembol bir kitabı sinemaya uyarlar. Hem de Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın başrolleri paylaşacağı bir şekilde. Olacak iş değildir. Türkan Şoray'ı başörtülü ve dua ederken gören Anadolu insanı şaşkındır. 
Modemnliğin tartışıldığı ve Batı değerlerinin baskın olduğu bu dönemde film çok ilgi görür, sinemalar dolar taşar. Yeşilçam'ın Türkan Sultan'ı zengin bir kızın hidayete uzanan öyküsü ile beyazperdedir. Agâh Özgüç'ün ifadesi ile Birleşen Yollar; “Milli Sinema akımını başlatan ve İslami düşüncenin ilk örneği olan film denemesidir.” Burçak Evren, 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filmi sağ tandanslı ilk film olarak niteler. 


Çakmaklı, kurduğu Elif Film çatısı altında, Birleşen Yollar'ın ardından kendi düşüncesi doğrultusunda Zehra'!972), Çile!972), Oğ- 


lum Osman'!919, Kızım Ayşet!974), 


Diriliş*!979, Memleketim'!974 gibi filmleri peş peşe çeker. Yücel Çakmaklı'nın bu gayretiyle Milli Sinema en verimli dönemlerinden birini yaşamaktadır. 


Beyaz perdeden televizyona... 


1970'lere gelindiğinde ise televizyon hayatımıza tam zamanlı olarak girmeye başlamıştır. 
Sinema, hem televizyon hem dövüş filmleri hem de erotik film furyası ile savaş içindedir. Ülke sağ-sol çatışmalarının yaşandığı kaotik bir dönem geçirmektedir. 
Çakmaklı mücadelesini sanatı ile sürdürür ve 1975 yılında dönemin TRT Genel Müdürü Nevzat Yalçıntaş tarafından yerli film 


YÜCEL ÇAKMAKLI, SİNEMANIN ŞAN 

VE ŞÖHRETİ İÇERİSİNDE KENDİNİ, GÖNLÜNÜ KORUMAYI BAŞARDI. İNANCI SAĞLAM, HALİS BİR İNSANDI. YALNIZ KALMASINA RAĞMEN İNATLA VE SABIRLA ÇALIŞTI. MUHAFAZAKÂR, SAĞ, İSLAMCI KANATTA SİNEMA ADINA BİR ŞEYLER YAPILABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ. 
ÖNCÜ BİR İSİMDİ. DİNİ HASSASİYETE SAHİP OLAN CAMİANIN, KORKULARINI ÜZERLERİNDEN ATMASINI SAĞLADI; 


danışmanı olarak TRT'ye atanır. 
Bu dönemden itibaren sinemadaki söylemini yumuşatarak toplumun geneli tarafından kabul görebilecek başarılı edebiyat eserlerinden diziler, televizyon filmleri yapmaya koyulur. Tarık Buğra'nın Küçük Ağa'sını, Rasim Özdenören'in Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme'sini, Şevket Bulut'un Oynaş'ını, Tarık Dursun Kakınç'ın Denizin Kanı'nı ve Turan Oflazoğlu'nun /V. Murat'ını televizyona uyarlar. 


Çakmaklı, Milli Sinema düşüncesinde dönemine göre süper prodüksiyon sayılacak yapımlara imza atar. Osmancık (Kuruluş) ve Küçük Ağa bu yapımların en çok ses getirenleri olur. Burçak Evren'e göre sinemada yakalayamadığı kaliteyi televizyonda yakalar. Yeşilçam ile televizyon arasında başarılı işbirlikleri gerçekleştirir. Sıkıntıda olan sinema emekçileri ile başarılı projelere imza atar. 
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1990'da TRT'den ayrılarak sinemaya geri döner. Hollywood'un ülkemize girdiği yıllarda Minyeli Abdullah"! filmi ile küskün sinema seyircisini geri döndürür. Minyeli Abdullah filmi muhafazakâr camiada bir diriliş olarak kabul görür. Zahit Atam'ın belirtiğine göre filmi 750 bin kişi izler. Bir yıl geçmeden filmin devam filmi çekilir. Minyeli Abdullah 1 ve 2, Milli Sinema'nın yeniden doğuşudur. Abdurahman Şen'in ifadesi ile bu yıllar Beyaz Sinema'nın ortaya çıktığı yıllar olur. Bu yıllarda Mesut Uçakan ve İsmail Güneş gibi yönetmenler de Milli Sinema temelli bir anlayışla, bu toprakların sesine kulak verip başarılı yapımlar ortaya koyarlar. 


Yücel Çakmaklı 1990 sonrasında TRT'den ayrılarak TGRT için KurdoğlulOsmanl Bedel ister/1991), Kanayan Yara Bosna'!99, Bişri Hafi"992) gibi filmler çeker. Cumbadan Rumbaya'2995) adlı son TV 


Yücel 
Çakmaklı 


vk 


serpil gül 


j 


dizisi ile yönetmenliği bırakır. 
Bazı film ve dizilere danışmanlık yapıp genç sinemacılara ve sinemaseverlere bilgilerini aktararak sinemaya olan katkısını sürdürür. TBMM tarafından kendisine 
2008 yılında üstün hizmet 
madalyası verilir. Aynı yıl Türk sinemasına yaptığı katkıların- dan dolayı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Emek Ödülü'ne layık görülür. 


Davasını sinema ile birleştiren usta yönetmen, 23 Ağustos 2009'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde vefat etti. Çağrı'nın unutulmaz yönetmeni Mustafa Akad gibi Çakmaklı'nın da en büyük hayali İstanbul'un fethini beyaz perde- ye aktarmaktı. Vasiyetlerinden birisiyse Necip Fazıl'ın hayatının filme çekilmesiydi. Vefatından sonra bile Milli Sinema anlayışının devam etmesi için vasiyet bırakan usta yönetmeni rahmetle anıyoruz. 


ücel Çakmaklı, sinemanın şan ve şöhre-Vi içerisinde kendini, gönlünü korumayı 

başardı. İnancı sağlam, halis bir insandı. 
Yalnız kalmasına rağmen inatla ve sabırla çalıştı. Muhafazakâr, sağ, İslamcı kanatta sinema adına bir şeyler yapılabileceğini gösterdi. Öncü bir isimdi. Dini hassasiyete sahip olan camianın, korkularını üzerlerinden atmasını sağladı; tabuları yıktı. Maddi imkânsızlıklara ve her türlü olumsuzluğa rağmen dava uğruna her daim yapılabilecek bir şeyler olduğunu kanıtladı ki bunu en zor sanat dallarından birinde, sinemada hem de kendi camiasından neredeyse kimsenin bulunmadığı bir dönemde yaptı. 


Mili Sinema'nın sadece teoride değil pratik olarak da hayata geçirilmesi için mücadele etti. 
Tarihi, gündelik hayatı Milli Sinema anlayışı ile yorumladı. Yıldız oyuncular ile senaryosu güçlü filmler çekmeye çalıştı. Sinematografik olarak zayıflıklar olsa da didaktik üsluptan uzak filmlerle, sağ camianın da sinemaya gelmesini sağladı ve en önemlisi de genç sinemacılara yol açtı, onlara örnek oldu. Kendisinin bu anlamda ustası yoktu, o yenilerin ustasıydı. 


Türkiye Yazarlar Birliği'nin düzenlediği 9'uncu İstanbul Edebiyat Festivali'ndeki Yücel Çakmaklı özel oturumunda konuşan Burçak Evren, Çakmaklı'nın yaşadığı gibi film çektiğini ve çektiği gibi yaşadığını ifade ediyordu. Ona göre olmayan bir akımı oluşturan Çakmaklı, dini referanslı bir inanç sineması yapıyordu. 
Başka bir taraftan Çakmaklı yapılmayanı yapıyordu: “Yeşilçam'ın argümanlarını kullanarak Yeşilçam'a alternatif filmler yapmak... Bu çok kolay bir şey değildi. Türkiye'deki yozlaşmanın nedenlerini ortaya koyuyordu. Batı'ya öykünme ve inanç eksikliğini sorun olarak gösteriyordu. Bununla mücadele ediyordu.” 
Bu mücadele içinde de dönemin şartları gereği “dini sinema” kavramını kullanamıyordu. O 

da çözüm olarak “Milli Sinema” kavramını ön plana çıkardı. Çakmaklı'nın Sineması'nı “bir misyon sineması” olarak tanımlayan Evren, onun filmlerini, inancın sinemaya yansıması olarak görüyordu. 


Çakmaklı'nın gerçek halk sineması yaptığını ifade eden Mesut Uçakan'ın da, “Baskıların olduğu bir dönemde Çakmaklı'nın düşünceleri- nin kabul gördüğünü, toplumun beklentilerinin tercümanı olduğunu” ifade ettiğini belirterek yazımızı bitirelim. 
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Kendisine dost olmayanlar, gayrıya dost olamazlar. 
Kendileri ile barışa varamayanlar da, gayrı ile 
barışa varamazlar. 99 
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SÖYLESİ « BEYTULLAH ÇAKIR :: METİN ERİŞ - MEHMET GENÇ - UĞUR DERMAN 


BİR NESLİN AĞABEYİ: FETHİ GEMUHLUOĞLU 


20'nci yüzyıl Türkiye'sinin en samimi ve kuşaklar üzerinde en çok tesiri olan insanlarından biri şüphesiz Fethi Gemuhluoğlu'ydu. Duruşuyla, sohbetiyle, fikirleriyle birçoklarından farklıydı. 
Çatışmanın, düşmanlığın neredeyse tek geçer akçe olduğu bir dönemde o inatla dostluğa, aşka, sohbete, ilme teşvik ediyordu insanları. Düşünce Atlası'nda bu ay, Fethi Gemuhluoğlu'nu anlamaya çalıştık ve kendisiyle teşriki mesaisi olmuş isimlerle konuştuk. Metin Eriş; Gemuhluoğlu'nun “dostluk” anlayışının ne olduğundan bahsetti bize, Mehmet Genç; onun insanlardaki yeteneği ortaya çıkarmasındaki maharetlerinden... Uğur Derman ise; ömrünü adadığı gençlerle olan iletişimi ve 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ini yaptığı yıllardaki faaliyetlerini anlattı. 


Fethi Gemuhluoğlu'nun temel kavramlarından bir tanesi, belki de en önemlisi “dostluk” olarak çıkıyor karşımıza. Onun “dostluk” derken anlatmak istediği neydi? 


Fethi ağabeyin dostluk anlayışının temelini karşılıksızlık oluşturuyordu. Maddi ve manevi herhangi bir menfaate katiyen yer yoktu onun dostluk anlayışında. Yaratılmışı bütün varlığıyla sahiplenerek onu, iç ve dış dünya güzelliklerine doğru bir adım dahi olsa taşıyabilmekti. Dostluğu öyle anlıyor ve öyle yaşıyordu. Fethi ağabey, bunu gerçek manada yapabilen mütekâmil bir insandı. Bu yüzden de örnek bir kimlik sahibiydi. Evvelâ yakınlarından ve gençlerden başlayan, sonra çevreye yayılması gereken bir şeydi dostluk onun için. 


Gündelik hayatta nasıl bir dosttu peki? 


Fethi ağabey, dostlarının önüne belli hedefler koymaya özen gösterirdi. Koyduğu güzergâhı da tarih ve kültürle besleyerek belirlerdi. Mesela kendisine herhangi bir yere gideceğimizi söylediğimizde; “Falancayı veya falancaları ziyaret etmek senin vebalin, sana bunu yüklüyorum” diyebilecek kadar açık bir hedef koyardı önümüze. Size bunu söylemese bile döndüğünüz- 

de mesela uğradığınız yöreye göre; “Hz. Mevlana'yı veya Şeyh Şaban-ı Veli'yi ziyaret ettin mi” diye sorardı. Böylece önünüze koyduğu hedeften hareketle sizin hakiki kabiliyetinizin nereye varabileceğini test etmiş olurdu. Böylece onun gönülden sunacağı dostluğun hizmete 


dönük yönünün hudutsuzluğu da belgelenirdi. 


Nasıl bir hizmetti bu? 


Bu konuda kendi hayatımdan 

bir örnek anlatayım. O yıllardaki adıyla “sosyal siyaset” konusunda “asgari ücret” meselesini anlatmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki şeker, çimento, tekstil fabrikalarında dersler veriyordum. Gitmeden önce her seferinde Fethi ağabeye telefon açıp gideceğim yeri haber verirdim. O da; “Yolun açık olsun” yahut “Şunları unutma” diye nasihatte bulunurdu. Bir seferinde Eskişehir'e gidecektim. Yine aradım Fethi ağabeyi ve çimento fabrikasında derse gideceğimi söyledim. Yanımda ilk kitabım olan Siyasi Tarihimizde CHP adlı çalışmamı da götürme-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FETHİ AĞABEY, DOSTLARININ ÖNÜNE BELLİ HEDEFLER KOYMAYA ÖZEN GÖSTERİRDİ. KOYDUĞU GÜZERGÂHI DA TARİH VE KÜLTÜRLE BESLEYEREK BELİRLERDİ. MESELA KENDİSİNE HERHANGİ BİR YERE GİDECEĞİMİZİ SÖYLEDİĞİMİZDE; “FALANCAYI VEYA FALANCALARI 


ZİYARET ETMEK SENİN VEBALİN, SANA BUNU YÜKLÜYORUM” DİYEBİLECEK KADAR AÇIK BİR HEDEF KOYARDI ÖNÜMÜZE. 


mi söyledi. İşçilerle konuşmaya gideceğimi, bu siyasi kitabın orada lüzumu olamayacağını söylesem de o; “Sen yine de alıver yanına” dedi. Peki demiştim ama pek de anlam verdiğimi söyleyemem. Eskişehir'de işçilere asgari ücret konusunu anlatırken kapı vuruldu ve içeri giren kişi, sanayi bakanının beni telefonla aradığını söyledi. Ne yalan söyleyeyim telaşlandım biraz. Acaba bir hata mı yapmıştım? Neticede bir devet kurumunda işçi haklarından bahsediyordum. Neyse, telefona gittiğimde bakanlıkta görevli sekreter hanım; “Hocam, sanayi bakanımız sizi yarın saat 08.00'da bakanlığa bekliyor” dedi. Doğrusu sıkıntılı bir durumdu ama yapacak fazlaca bir şey de yoktu. 
Atladım otobüse Ankara'nın younu tuttum. Bakan beyin odasına alındığımda bakan; “Biraz kendini anlat dedikten sonra senin kitaparın da varmış, görmek isterim” dedi. Asgari Ücret ve İşverenin İşçi Karşısındaki Ödevleri başlıklı kitaplarımı kendisine uzattığım- da; “Hayır, bunları biliyorum. Bir de CHP ile ilgili kitabın varmış, onu görmek isterim” dedi. Fethi ağabeyin telefonda yaptığı tavsiyenin ne anlama geldiği böylece ortaya çıkmıştı. Fethi ağabey ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut bey birbirlerine çok yakınlardı. 
Mehmet Turgut bey Fethi ağabeye, o günlerde güvenebileceği bir özel kalem müdürüne ihtiyacı olduğunu söylemiş olmalı ki o da benden bahsetmiş ve “Onu sana yollayayım” demiş. Benim hayat seyrimin değişerek birden bire başka tarafa yönlendirilmesinde- ki kişi Fethi ağabey oldu anlayacağınız. Böylece Sanayi Bakanlığı'ndaki özel kalem müdürlüğüm başladı. 


Eli sürekli üzerinizdeydi yani. 


Evet, Fethi ağabeyin en önemli özelliklerindendi bu. Yönlendirdiği, tuttuğu insanı sonuna kadar takip ederdi. Yazık ki çok genç yaşta kaybettik kendisini. Henüz 
55 yaşındaydı. Ömrü biraz daha 
uzun olabilseydi Türkiye'nin çehresi, siyaseten ciddi şekilde değişebilirdi. 


Size bunu söyleten nedir? 


Türk-İslâm kültürünün temel yapısına vâkıf olmanın ve o vukfiyeti gençlere anlatabilmenin ehemmiyetine çok fazla önem verirdi Fethi ağabey. Mesela herhangi bir yöreye gittiğinizde orada hangi evliya var yahut oralarda birilerine “hâl hatır” sorabilme şansınız nedir, fikir adamlarıyla siz nasıl bir araya gelebilirsiniz... Bunlar onun her daim gündemimde olan şeylerdi. 
Fethi ağabeyden bu temel yapıyı her zaman duyar ve öğrenebilirdiniz. Böyle bir hareket noktası- nın sizin üzerinizdeki tesirini yok kabul edebilir misiniz? Mesela İstanbul'a gelmiş şu yahut bu fakültede okuyacak bir gencin varlığı onun için önem taşırdı. 
Önce o gence sahip çıkılır, manadan başlayarak maddi olarak da katkıda bulunulur ve o gencin hocalarıyla olan bağı bile takip edilirdi Fethi ağabey tarafından. 
Bu kadar yakındı insana. Kendisini gelecek nesillere adamış bir kişiydi o. Bana göre son alperendi. 


Fethi bey, müthiş bir fikri altyapıya sahip olmasına rağmen eser yazmamış, sözlü geleneği sürdürmeye özen göstermiş. 
Bunun özel bir sebebi var mıydı? 


Kitap, anlatılmak isteneni 

belli bir sınıra hapsedebiliyor bildiğiniz üzere. O düşüncelerini belirli bir sınıra hapsetmemek, coşkuyla daha geniş kesimlerin gönlüne dokunabilmek için gençlik yıllarından sonra yazmayı değil konuşmayı tercih etti ama biliyorsunuzdur gençlik yıllarında yazmıştır ve son olarak da Dostluk Üzerine diye çok önemli bir kitabı yayınlandı. Bu kitap Fethi ağabeyin bir sohbetinin kitaplaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır. 
Bu konuşmanın kitaplaştırılma serüveni de ilginçtir. 


Nasıl gelişmişti bu süreç? 


Aydınlar Ocağı'nı kurduğumuz vakit, ocağın ileri gelenleriyle birkaç önemli konu üzerinde duruldu. 
Bunlardan biri, lokalde münevverlerimizin fikir birikimlerini aktaracakları sohbet toplantıları yapmak ve mümkün olursa onu yazılı hale getirmekti. Konuşma yapmak için düşünülen ilk isimlerden biri de Fethi ağabeydi. 
Beni pek kırmak istemezdi. Ben, bu yüzden Fethi ağabeyi konuşturmak için ona nazlanacaktım. 
Aydınlar Ocağı'nın başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Yalçın ise onun nezdinde ağırlığı olan taraf olacaktı. Süleyman Yalçın'a karşı aşırı bir hürmeti ve karşılıksız bir sevgisi vardı Fethi ağabeyin. Neyse benim ısrarıma, Süleyman hocanın ağırlığına “hayır” diyemeyen Fethi ağabey, yazılı bir metin hazırlamamak şartıyla “dostluk” üzerine bir sohbet yapacağına söz verdi. Biz o konuşmayı kayda aldık. Sonra Fethi ağabeye bu konuşmayı basmak için ricada bulunduk. Kırmadı bizleri ve eserin Boğaziçi Yayınevi'nden basılmasını kabul etti. Meşhur Dostluk Üzerine kitabı böyle ortaya çıktı anlayacağınız. 


DÜŞÜNCE ATLASI 


FETHİ AĞABEY, GENELLİKLE “CEVHERİ OLAN İNSANLARI KEŞFEDEN” BİRİ OLARAK TANINIR, BİLİNİR. BEN BU TANIMLAMANIN EKSİK OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM ZİRA ONUN 
ESAS MİSYONU, CEVHERİ OLAN İNSANI KEŞFETMEKTEN ZİYADE HER İNSANDA BİR CEVHER KEŞFEDEBİLME YETENEĞİNE SAHİP OLMASIYDI. 
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“Fethi ağabey gençleri sohbetiyle yoğururdu” ———— 


MEHME! 
GENÇ 


İmparatorluğu 
Devlet 


öğretim görevlisi tarihçimiz. 


Fethi Gemuhluoğlu ile tanışıklığınız nasıl olmuştu? 


Fethi Gemuhluoğlu'nu tanıdığım- da 15 yaşımdaydım. 1950 yılında Türk Milliyetçileri Derneği'ne gitmiştim, o zamanlar lise öğrencisiydim. Derneğe gittiğimde sözü ustalıkla kullanan, Türkçeye olan hâkimiyetiyle kendisine hayran bırakan biri konuşuyordu. 
Daha evvel hiç görmediğim bu kişinin kim olduğunu merak edip oradaki bir büyüğüme sorduğumda; “Fethi Gemuhluoğlu” dedi. O andan itibaren bu isim ve o yüz hep aklımda kaldı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteyi okumak üzere Ankara'ya gittim. 10 yıl sonra tekrar İstanbul'a döndüğümde dostum rahmetli Mehmet Çavuşoğlu çok yakını olduğu Fethi Bey'i o kadar çok ve övgü ile anlattı ki nihayet gittik ziyaretine ve tanışmak müyesser oldu. Kendisine Fethi ağabey diye hitap ediyorduk; öyle hitap etmeye, müsaadenizle devam edeyim. 


Üzerinizde nasıl bir etkisi olmuştu Fethi Gemuhluoğlu'nun? 


Fethi ağabey bende hep Sokrates intibaını uyandırmıştır. 


Biliyorsunuz, Sokrates'in kendisi de hiç yazmadı ama Platon gibi bir yazara öncülük etti. Fethi ağabey de büyük çeşitlilik içindeki milletimizin çekirdeğini adeta elleriyle, sözleriyle, sohbetleriyle yoğurdu. Ben ve benim gibileri kendisinin Platonları yaptı tabiri caizse. 


En dikkat çeken özelliği neydi sizce? 


Fethi ağabey, genellikle “cevheri olan insanları keşfeden” biri olarak tanınır, bilinir. Ben bu tanımlamanın eksik olduğunu düşünüyorum zira onun esas misyonu, cevheri olan insanı keşfetmekten ziyade her insanda bir cevher keşfedebilme yeteneğine sahip olmasıydı. Hani eğer becerebilirseniz her mermer parçasından bir heykel inşa edebilirsiniz ya, Fethi ağabey de öyeydi işte. Herkeste bir yetenek bulurdu. Ben onun bu misyonunu Hz. Peygamber'in meşhur bir hadis-i şerifinde bizlere vermeye çalıştığı ruha dayandırdığını düşünürüm hep. Hadis-i şerif şöyle: “Köpek leşini gören sahabeler başlarını çevirince, Hz. Peygamber bunu fark ediyor ve onları 


utandırmadan leşin yanından geçtikten sonra “Ne güzel dişleri vardı” diyor. Fethi ağabey, bu hadisin ruhunu içine sindiren ve herkeste güzel dişi arayıp bulan bir insandı. Herkesin yapabileceği en iyi işi hemen keşfediyordu ve onun o vasfının üzerinde ısrar ederek o istikamette gelişmesi- ne önayak oluyordu. İnsanlarda keşfettiği cevherin gelişmesi için de fiilen yardım ediyordu. 
Bu, benim çocukluğumdan beri bu memlekette örneğini görmediğim müstesna bir meziyettir. 
Fethi ağabeyin bu özelliğinin 

de dayandığı bir arka plan vardı tabii. 


Neydi bu arka plan? 


Osmanlı devleti sona ererken Osmanlı sistemi hakkında araştırma yapan, Albert Hoew Lybyer adında meşhur bir Amerikalı tarihçi var. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık 
yapmış aynı zamanda. 1913 
yılında tamamladığı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısını analiz ettiği Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi başlığı ile Türkçeye de çevrilmiş 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bulunan önemli bir çalışmasında Lybyer, Osmanlı'nın devşirme sistemi sayesinde ne kalitede bir elit kesimini oluşturduğunu ve bu elitlere nasıl bir sorumluluk yüklediğini mükemmel bir şekilde anlattıktan sonra; “Bugünkü Amerikan demokrasisi ile Osmanlı sistemini mukayese ettiğimizde hangisi ne derecededir” diye bir konu açar ve önce Amerikan demokrasisinin erdemlerini sıralar. “Amerika fırsatlar ülkesidir, herkesin önündeki engelleri kaldırır ve gidebileceği yere kadar serbestçe yürümesine imkân veren mükemmel bir 


sistemdir” diye özetler ve şöyle devam eder: “Osmanlı sistemi ise, yeteneğin önündeki engelleri kaldırmakla yetinmez, yeteneği kulağından tutar ve gidebileceği, yükselebileceği yere kadar bizzat kendisi götürür. Böylesine rasyonel liyakat sistemi, böylesine meritokrasi, dünya tarihinde benzeri görülmemiştir” diye ifade eder. 


Fethi ağabeyin dayandığı tarihsel arka plan işte bu sistemdir. 

Fethi ağabey, sanki o sistemin son temsilcisiymiş gibi herkeste bulunan en iyi yeteneği 


buluyor ve onun gelişmesi için fiilen yardım ediyordu. Bizzat kendisi, çok geniş olan çevresiyle temaslarını hep bu amaçla kullanırdı. Geniş nüfuzunu hiçbir zaman şahsi menfaatleri uğruna kullandığına rast gelmedik. Bizim toplumumuzda insanlara yardım etmek geleneği hep vardır ama bu yardım hep düşene yardım etmek şeklinde olur fakat yetenekli bir insanın bulunduğu yerden daha yukarı çıkması için yardım edildiğine pek rast gelmeyiz. İşte Fethi ağabey, bu geleneğin son ve mükemmel örneğiydi. 


“Onun düşüncesinin merkezinde aşk vardı” 


UĞUR 
DERMAN 


Prof/Türk 

Hat Sanatının 
Şaheserleri, İslam 
Kültür Mirasında 
Hat, Türk Sanatında 
Ebru kitaplarının müellifi, emekli öğretim görevlisi 


Fethi Gemuhluoğlu'nun 1969'da kurulan Türkpetrol Vakfı'nın idaresini üstlenmesi nasıl oldu? 


1968-69 yılları, üniversitelerde talebe hareketlerinin başladığı devredir. Dostlukları çok eskiye dayanan Fethi bey ile vakfın kurucularından olan Aydın Bolak'ın bir görüşmesi sırasında, üniversite gençliği arasında yaşanan gerilimi ve buna karşı devletin aczini kastederek; “Bu memleket pis bir kedi gibi kendi yavrularını yiyor” demiş Fethi Bey. Aydın Beyin cevabı ise: “Biz de yedirtmeyiz agacığım!” olmuş. Aslında Aydın beyin bu sözü, Türkpetrol Vakfı'nın başına Fethi Beyin geçmesini istediğinin bir işareti. 
Fethi Bey, 1969 yılından, vefat ettiği 1977'ye kadar Türkpetrol Vakfı'nın idaresini üstlenmiştir. 


Türkpetrol Vakfı'nın kuruluş gayelerinden bahsedebilir misiniz? 

Vakfın gayeleri arasında; talebe okutmak, sağlık kuruluşlarına 


yardım etmek gibi hayra matuf işler var. İstikbalde bu vatana faydalı olmayı gaye edinen tahsil çağındaki muhtaç gençlerin elinden tutmayı, Türkpetrol Vakfı kendisine vazife edinmiştir. 


Kimler faydalandı vakfın imkânlarından? 


İsim belirtmemenin daha doğru olacağını düşünüyorum fakat vakıftan burs alanların içinde bugün pek çok devlet adamı, üniversite rektörü ve fikir insanının bulunduğunu iftiharla söyleyebilirim. 


Vakfa gelen gençlerle nasıl bir iletişimi vardı Fethi Gemuhluoğlu'nun? 


Öğrenciler, burslarını elden almak için her ay düzenli olarak vakfa gelirlerdi. Fethi bey de bu sayede onları görmüş olurdu. 
Gelen öğrencilerle sohbet etmek, onlara birtakım sualler sormak en mühim gördüğü hususlardan biriydi. 


Ne gibi sorular soruyordu daha çok? 


Mesela yeni gelmiş birine; “Sen hiç âşık oldun mu” diye sorar, çocuk kızarır bozarır, cevap veremez. Hâlbuki Fethi beyin düşünce dünyasında aşk ve şevk çok merkezi bir yer işgal ederdi. 
“Eğer işleyecekseniz, günahınızı bile şevkle işleyin!” Onun bu sözlerden kastı, gençleri ilahi aşka teşvik etmekti. İlahi aşka giden yolun da evvela yaratılmışa 

olan aşktan geçtiğini çok iyi bildiği için böyle bir sual 

sorardı. 


Bir başka suali de; “Sen hiç secde ettin mi” olurdu. Bu soruya muhatap olan genç; “Ben beş vakit namazımı kılıyorum” diye cevap verdiğinde Fethi bey; “Anladım, kılıyorsun ama secde ettin mi” diye sözünü yenilerdi. Karşısındaki, Fethi beyin ne demek istediğini anlarsa orada kalır, yoksa kalkıp giderdi. Anlayıp kalanlarla da ilişkisini hiç kesmez, hem maddi hem de manevi cihetten onlara destek olmak için uğraşır dururdu. Rabbimin rahmeti üzerine olsun. 


TEPE LAMBASI 


Ne var ne yok? 

Varlık yokluktur, yokluk varlık! 
Varın altındaki yokluğu ve yokun altındaki varlığı görene selam olsun. 


Halk otobüsüne en son ne zaman bindiniz? 

Halk, otobüse binmekten daha çok yürüyor. Sıklıkla yürüyorum. 
Halk otobüsüne iki hafta önce bindim. 


Telefonunuzu ne zaman değiştirirsiniz? 

İnsanın telefonunu değiştirmesi sorun değil. Asıl sorun telefonun insanı değiştirmesidir. Zamanı dolunca değiştiririm. 


Dilinize pelesenk olan bir şarkı? 


Neşet Ertaş'tan “Evvelim sen oldun, ahirim sensin." 


En sevdiğiniz marş? 
“Yine de şahlanıyor aman” marşı. 


Ezberlemek zorunda kaldığınız ve hiç hoşnut olmadığınız şey? 
Hoşuma gitmeyen bir şeyi ezberlemeye hiç çalışmadım. Hoşnut olduğum şeyler ezberimde zaten. 


Bitiremediğiniz bir kitap, yarıda kalmış bir film? 

Benim için bitmeyen kitap gerçekten okumaktan zevk aldığım kitaptır. Sayfaları bitse bile benim için bitmez. Dönüp dönüp yine okurum. Bir şeyi yarıda bırakma huyum yok. Sonuna kadar sabredecek kadar inatçıyım. 


Atasözü mü aforizma mı? 
Aforizmaya dönüşmüş atasözleri. 


Ne toplarsınız, ne biriktirirsiniz? 
Küçük Prens baskılarını ve misket biriktiriyordum. Artık ondan da vazgeçtim. İkizlerimle birlikte gazoz kapağı topluyorum şimdi. Bir şeye takıntılı hale gelmek insanı 


yoruyor. Hafifleyerek yaşamak lazım. 


Yazar olmasaydınız ne olmak isterdiniz? 

Yazar olmak isteyeceğim her şeyi içinde barındırıyor. Yazar olmasaydım çocuk kalmak isterdim. 


Canımdan geçerim ondan vazgeçmem dediğiniz şey? 

İkizlerim Ahmet Melih ve Mustafa Selim. Annelerini zaten saymıyorum. 


Mıh gibi aklınızda olan bir an, bir görüntü? 

Gökyüzünde binlerce yıldızla karşılaştığım bir dağ gecesi. 


Keşke olmasaydı dediğiniz bir şey var mi? 


Keşke olsaydı... 


Seçme şansınız olsaydı kendinize hangi ismi verirsiniz? 

“Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat” diye dua ediyoruz elimizi her kaldırdığımız- da. İsmimin manasını seviyorum, memnunum. 


“Hayatta olsalardı da muhabbetin belini kırsaydık” dediğiniz üç kişi? 
Yunus Emre, Antonie de Saint-Exupery, Dostoyevski. 


Kalem mi klavye mi? 


Her daim kalem. Zihnim prizle çalışmıyor. 


Hayatınızı kolaylaştıran ya da zorlaştıran takıntılarınız neler? 
Geç kalmışlık hissi. Bu hem bir işi yaparken hızlı yapmamı sağlayarak işleri kolaylaştırıyor hem de yetiştirememe endişesi ile havlu atıyorum. 


En son ne zaman yalan söylediniz? 


Yukarıda söylediklerimin bir kısmı- nın yalan olduğunu doğrularım. 
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.SALIH 
ENGİN 


Yazar olmasaydım çocuk kalmak isterdim. 
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HAKKI ÖCAL 


TOPLUMLAR 
SAVAŞ VEYA 

YENİ MEDYA 

KONUSUNDA 

ÖRGÜTLE- 

NİRKEN KİM 

DAHA HIZ- 

LIYSA ALANIN 

SAHİBİ OLUR. 

NE KADAR 

ÇOK VE HIZLI 

ELVAN BEBEK 

RESMİ FIRLA- 

TABİLİRSEK 

SİZE DOĞRU, 

BEYNİNİZİ O 

KADAR ÇOK 

VE O KADAR 

UZUN ZA- 

MAN DENET- 

LEYEBİLİRİZ. 

VE BİR SÜRE 

SONRA DA 

> o HİSSİNİZ dittli, Onan 
LEYLALAR 


BİRBİRİ AR- 
İl DINA GEÇEN 
4 GÖRÜNTÜ- 


LER OLUP 
KALIR GÖZÜ- 
NÜZDE. 


Hızlı yaşa genç öl! 
Sonrasına takma! 


O yıl aradan sonra aziz vatandaki 
“hız” kavramıyla tanışmam çok zaman almadı. 
Düşünsenize 
Amerika'dan dönmüşsün ve otomobilde hız kavramın 3O yılda 30 asır gerilemiş! Kavşaklarda filan yol hakkı kiminse ona yol verir hale gelmişsin. Bu minval üzere iniyorsun Teşviki- ye'deki Hüsrev Gerede yokuşun- dan. İstanbullular bilir: Bu tek yönlü yokuş, inince Şair Nedim'le kavuşur. Bilmeyenler için tarif edelim biraz; bir Arnavut taşı döşeli yokuş düşünün ucunda iki sokak, bir büyük cadde var. 
Sokaklar ve cadde iki yönlü. İnen sağa da dönebilir, sola da. Yani iki tarafını değil, sekiz tarafını kollayacaksın. Çünkü tam o dört yolun ortasında bir de trafik ışığı vardır ki, kime yeşil, kime sarı, kime kırmızı yandığını anlamak için insanın en azından karayollarımühendisi olması gerekir. 


Senin hız kavramın, yol kenarındaki levhalarla şekilleniyor ama başkalarının aynı yolda azami hız konusundaki düşünceleri seninle uyuşmuyor çünkü sürat sınırı levhalarının altında o arkadaşların adları yazmadığı için levhanın kendilerini kapsadığını düşünmüyorlar. Belediye, benim de mesela saatte 30 kilometre süratle gitmemi isteseydi, levhanın altına, üstüne bir yerine benim adımı yazmalı değil miydi? Örneğin; “Sayın Hakkı Öcal, belediye maalesef bu yolda zat-ı alinizin de 30 kilometre hız yapmanızı uygun görmektedir” şeklinde 

bir uyarıda bulunmadığına göre levha bana hitap etmiyor, bu sınırlama beni asla kapsamıyor demektir! Bu sebeple ben 


MONTESOULEU'NUN KAYIP MEKTUPLARI 


30'luk yolda, 65 km/h sürat yapabilirim. Şimdi tabii kavşakta size yeşil yanıyor ama kavşağa soldan veya sağdan 65 km hızla yaklaşan bir aracın, kendisine kırmızı yandığını sandığınız trafik lambasına 20 metre kala durma ihtimali bulunmadığı için sizin beyniniz o anda çeşitli ihtimalleri değerlendiriyor: 


(a) Trafik lambası hatalı; ona da yeşil yanıyor olmalı, yoksa bu kadar hızlı gelir mi? 

(b) Bu araç kırmızıda durmayacak, çarpışacağız. O halde ben, bana yanan yeşile rağmen durmalıyım. 


Şimdi bu durumda iki şey oluyor. 
Siz duruyorsunuz ve arkanızdan adeta uçarak gelen araç size çarpıyor. Söz konusu durum böyle olunca muhavere de şöyle şekilleniyor: “Ya aptal mısın moruk? Neden duruyorsun yeşil ışıkta.” İkinci ihtimal ise şöyle: Siz duruyorsunuz ama arkanızdan adeta uçarak gelen araç size çarpmadan duruyor. Burada ise muhavere farklı başlıyor haliyle: “Kabahat senin gibi moruklara ehliyet verende!” 


Bu arada sizin durmanıza sebep olan kavşağa adeta yarış otomobili hızıyla yaklaşan araç her nasıl becerdi ise kırmızı ışıkta durmuş, geviş getiren ineklerin yüzünde görülen türden bir muhabbetle sizi seyrediyor. 


Bu yol iki saat açılmaz 


Yarım kalan anlatıma devam edeyim en iyisi. O ilk gün deneyiminde, belki henüz arkamda kendini F-16 sanan bir Hacı Murat bulunmadığı için sağımdan kavşağa giren belediye otobüsünün önünü, karşıdan gelerek sola dönmeye çalışan bir “ticari”nin kesmeye çalışmasındaki muh- 


WAWMLAC 


TDERGİCOM 


temel tehlikeleri dikkate alıp bir yeşil ihlali yaparak bana ait olan yola girmiyorum. Aklın zorladığı kuralların birincisi şu çünkü: Karşıda devam edebileceğin bir yol yoksa yeşilin hangi tonu olursa olsun bir trafik ışığı sana o kavşağa girme hakkı vermez. Girsen ne olacak? Kavşağı tıkayan ve açılmasını imkânsız hale getiren bir unsur da senin otomobilin olacak. Nitekim karşıdan gelen ve sola dönmeye çalışan ticari, yolun hâlâ kendisine ait olduğunu sanan belediye otobüsü ile çarpışıyor veee... Siz düşünmeye başlıyorsunuz: Şimdi trafik polisi gelecek, ambulanslar gelecek. 
İETT'nin uzmanları gelecek. Eh artık bu yol iki saat açılmaz. 


Bu arada arkamda beliren aracın şoförü, beni solluyor ve çarpışmış araçların, ki birisi 25-30 yolcu taşıyor, üzerine doğru sürüyor ve bu arada camını açıp bana unuttuğum fizik yasaların- dan birini hatırlatıyor: 


“-Dalacaksın babacığım. Böyle durarak gidemezsin İstanbul'da. 
Dal, bırak onlar dursun!” 


Dalmak yetmiyor tek başına tabii. Öyle bir dalacaksın ve bu arada öyle bir hızlanacaksın ki, hak-hukuk filan demeden basıp gideceksin. 


30 yıl ayrılıktan sonra, 30 
dakika içinde aziz ve muhterem İstanbullu sürücülerle, moda olan deyimiyle söyleyeyim; aynı sayfaya gelivermek! Olursa bu kadar olur bir güncelleme. Akıllı telefonlar bile kendilerini bu kadar hızlı güncelleyemiyorlar. 


Şimdi bu olayı anlatmamın sebebi, derginin ana teması olan hız kavramının dışında kalmadığımı, kendimi hızlı biçimde güncelleyebildiğimi arz etmekten ibarettir. 
Derginin ana konusunun hız 


SANIRIM BU 
KADAR “HIZ” 
(e/.YeliXİDYN 
YAŞAMA- 
MIZIN NET 
ETKİSİ, BİZİM 
YAVAŞLAMA- 
MIZ, YALNIZ- 
LAŞMAMIZ, 
SÜRÜKLENEN 
MEVTALAR 
OLMAMIZLA 

SONU 
LANIYOR 
DEDİĞİNDE 
VİRILIO'YA 
HAK VERİR- 
SİNİZ. HELE 
VİRİLİO'NIN 
“HIZ”IN EVRE- 
LERİ KURAMI- 
NI DUYUNCA, 
“BU ADAM 
TAM DABİZİ 
ANLATIYOR” 
DİYEBİLİRSİ- 
NİZ. 


olacağını editörümün masasındaki Paul Virilio'nun Speed and Politics: An Essay on Dromology isimli kitabının hemen her sayfasının altının çizilmiş olmasından anlamıştım. Editörümün peşinde olduğu şey sadece çıtaların, Usa- in Boldlarin, Christiano Ronaldoların, saniyede 1 1,9 km kadar yol kat edebilen uzay araçlarının hızı değildi elbette. 


Dalacaksın babacığım, böyle durarak gidemezsin İstanbul'da 


Paul Virilio'nun kullandığı şekliyle hız, teknolojik bir toplumun ilerlemesindeki mantığın adıdır. 
Tabii insanın babası bir İtalyan komünisti, annesi bir Fransız katoliği olursa, ortaya teknolojinin insanı köleleştiren bir süreç olduğunu ve tarihin sadece askeri projelerle ilerlediğini öne süren kuramlar atar! 


Elbette yanlış değil! Virilio, kendisinin bir kültür kuramcısı olduğu yakıştırmasını da reddediyormuş meğerse, Çünkü editörümün masasında görünceye kadar Virilio'dan haberim yoktu. Ama editörler Virilio okuyorsa, derginin ana konusunun hız olması kaçınılmaz görünüyor demiştim kendi kendime. 


Sanırım bu kadar “hız” çağında yaşamamızın net etkisi, bizim yavaşlamamız, yalnızlaşmamız, sürüklenen mevtalar olmamızla sonuçlanıyor dediğinde Virilio'ya hak verirsiniz. Hele Virilio'nın “hız”ın evreleri kuramını duyunca, “Bu adam tam da bizi anlatıyor” diyebilirsiniz. Zira Virilio'ya göre insanlığın tarihinde “hız” kavramı üç aşamadan geçmiş: kadın, buharlı makine ve televizyon. 


İnanın şaka yapmıyorum ve kendim uydurmuyorum. Virilio'yu 


lacivert dergi 


30 YIL AYRILIKTAN SONRA, 30 DAKİKA İÇİNDE AZİZ VE 
MUHTEREM İSTANBULLU SÜRÜCÜLERLE, MODA OLAN DEYİMİYLE SÖYLEYEYİM; AYNI SAYFAYA GELİVERMEK! OLURSA BU KADAR OLUR BİR GÜNCELLEME, AKILLI TELEFONLAR BİLE KENDİLERİNİ BU KADAR HIZLI GÜNCELLEYEMİYORLAR. 


benden iyi anlayan ve hakkında kitap yazanlar söylüyor bunları. 
Mesela bunlardan B. Alver'a göre erkek, tarihin başında, savaş aracı olarak kendi harekât kabiliyetini arttırmak isteyince kadını keşfetti! Elbette erkek milleti kadını başka sebeple daha yaratıldığı anda keşfetmişti. 
Mesela kutsal kitaplarda Adem babamızın, Hava anamızı henüz yaratılmadan keşfettiği ve onun için Allah'a dua ettiği bile yazılıdır. Neyse konuyu dağıtmayalım ve kadının bir taşıma ve lojistik destek unsuru olduğu tezine geri dönelim. 


Virilio'nun bu keşfinin sosyo-ekonomik yansımalarını, bugün hâlâ Karadeniz çevresinde bir yayla tatili yapan, Bulgar, Romen, Ukrayna, Kırım, Rus, Gürcü ve Türk anında görür: Sırtında göklere kadar uzanan bir dal yığını ile iki büklüm ama şikâyetsiz, güçlü ve direnen Virilio kadını. Gözlemi sürdürürseniz, savaşçı erkeklerin savaşı çoktan terk ettiğini ve köy kahvesinde ülkesine göre, briç, bezik, iskambil, satranç becerileri üzerinde yoğunlaştığını görürsünüz. Teknoloji devrimlerine paralel olarak, buharlı taşıma araçlarının hızı biraz daha arttırdığı, tepkili jetlerin ve roketlerin sesin 20 katı hızlara eriştiği bir gerçektir. Eğer bu teknolojiyi deneyimlemek isterseniz, günün en kalabalık saatinde İstanbul Boğazı'nın en dar yerinde sağda ve solda park etmiş mangalcı araçlarından arta kalan bir buçuk şeritte karşıdan gelen araçlara aldırmadan yol alan BMW, Saab, 


Mercedes araçları güvenli bir uzaklıktan izlemenizi öneririm. 


Üçüncü ve son aşama, insanın dünya algısını biçimlendiren, radyo, televizyon, sinema, 

email, Instagram ve Whatsapp ile fotoğraf ve video göndermede ulaştığımız hızdır ki, Virilio'ya göre bundan öncekilerden kat be kat fazla tembelliğe, atalete ve boş vermişliğe sebep olan 

hız işte tam olarak budur. Bunu ben, derslerimde gözlemliyorum. 
Gazetecilik ve yazarlığın yanında yükseköğretim kurumlarında, ders vermek ve sınav yapmak gibi görevlerim de bulunduğu için genç kardeşlerimizin, ders dinleme, ders çalışma, kitap okuma tarzında insanın kendi kendisini gerçekleştirmesinde en etkin yöntemlerin yerine, cep telefonu ile Whatapplaşma ve hocanın ekrana düşürdüğü PowerPoint'in resmini çekme gibi uğraşlara kendilerini verdiklerini... Sigara içme zorunluğu olmasa, teneffüse bile çıkmayacak kadar hareketten kaçınma davranışı içine girdiklerini... Eğer bir şekilde kendilerinde kantine gitme gücü bulurlarsa, karşılarında oturan arkadaşlarına konuşma dediğimiz yöntem yerine, SMS teknikleriyle iletişim kurma... 
Neyse konumuz yükseköğrenim gençliğinin genel bir tanımı değil! 


Virilio'ya dönersek, teknoloji savaşı bizleri hıza o kadar mahküm hale getiriyor ki, büyük kitle, hızla savaşa karşı “de-sensitize” oluyor, hassasiyetini yitiriyor. 


Kendimizi düşünelim: Gazze'de gökten yağan İsrail mermileriyle 


ölen mavi gözlü, kara bukleli sekiz aylık Leyla imajı kaç saniye durdu gözümüzün önünde? Bir yeni medya sitesinde gördükten sonra televizyonda akşam haberlerinde gösterdikleri zaman, “Ay ben bunu gördüm” deyip, başka yere mi baktık? Bir test daha: Milyon kere gördüğümüz Elvan bebeğin gömleği ne renkti, hatırlayanınız var mı? 


Virilio bunu daha iyi anlatabilmek için “dromology” diye bir kavram üretmiş. Dromo Yunanca, yarış veya yarış pisti anlamına geliyormuş. Dromoloji, hızın mantığı anlamında. Toplumlar savaş veya yeni medya konusunda örgütlenirken, hızlı olan yavaş olana tahakküm ediyor, egemen oluyor. 
Başka bir deyişle bir alanı kim kontrol ederse, kim daha hızlıysa o alana sahip olur. Ne kadar çok Elvan bebek resmi fırlatabilirsek size doğru, beyninizi o kadar çok ve o kadar uzun zaman denetleriz. Bizim olursunuz yani. Ve bir süre sonra hissiniz ölür, Elvan bebekler, Leylalar birbiri ardına geçen görüntüler olup kalır böylece. 


Ne diyordu beni 30 yıl sonra aziz İstanbul'da Hüsrev Gerede ile Şair Nedim caddelerinin kavşağında sollayıp kendini kaza-maza demeden kavşağa atan genç sürücü: 


“-Dalacaksın babacığım. Böyle durarak gidemezsin İstanbul'da. 
Dal, bırak onlar dursun!” 


Hız! Her işin başı günümüzde, Dal; hızla dal. Bırak onlar dursun! 


öşesi 


OkumaK 
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Gurbetnâme 


Bir Dostluğun Amentüsü: Gurbetnâme 


Gurbetnâme/Süheyl Ünver-Uğur Derman mektuplaşmaları HAZIRLAYAN: SÂMİHA ULUANT ATAMAN /Kubbealtı 


“Zaman gidiyor, aman” diyoruz Zaman gitmiyor, biz gidiyoruz Biz ömrümüzü mahvediyoruz Tükenen ömre zaman diyoruz” 


Rıza Tevfik 


ünyada eşine az rastlanır bir zarafetin temsilidir merhum Süheyl Ünver. 


Amerika'ya bir yıllığına gidecekken talebesi Uğur Derman'dan gurbette kendisini mektupsuz bırakmamasını ister. İstanbul'da başlayan tanışıklık ve birlikte yapılan çalışmaların ardından 
esas yakınlaşma, henüz 23 
yaşındaki talebesiyle arasındaki mektuplaşmalarla başlar ve bu mektuplaşma 1 1 ay kadar devam eder. İstanbul'dan ve ortak tanıdıklardan havadisler, şiirler, nükteler, beyitlerle süslenmiş bu hakkaniyetli mektuplar Sâmiha Uluant Ataman'ın hazırladığı Gurbetnâme ismiyle yakın zamanda Kubbealtı Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. 


Hâlini sorduğumuz, her dem yüreğimizi yolladığımız, birbirimi- 


WAMMLACIVERTDERGİ.COM 


zin derünunu paylaşıp cezbeye kapıldığımız, hasbıhalinden huzur bulduğumuz, olmazsa olmaz dediğimiz, varlığına kalben razı olduğumuz insan dostumuzdur. 
Bir dostlukta ter dökülmüşse, o dostluk helaldir, hilesizdir, hak edilmiştir. Tam da bu minval üzere, aziz hocasının gurbette yara açan sancılarını ve vatan hasretini mektuplarıyla dindiren “Aziz ve Uğurlu Dermanı” çok şükür hâlâ aramızda. Ve iyi ki, dostluğunu yurtta ve gurbette mektuplarına pelesenk etmiş. 


Süheyl Ünver ve Uğur Derman... 
İkisi de birer gemi gibi ve her birinin kendine ait bir hedefi, güzergâhı var. Onların yolları hoca talebe ilişkisinden çok ötede bir yerde, bundan 60 yıl önce Amerika-İstanbul posta güzergâhında gizli saklı akan bir akıntıya, dünya ve ahiret sermayesine dönüşmüş, nihayetinde ise gönül ve meşrep benzerliğiyle neşvünema bulmuş. Mektubunda şöyle hitap ediyor Süheyl Ünver kıymetli yoldaşına: 


“Benim Uğurlu Dermanım, Amerika'dan dönmeme iki noktadan müteessirim. Birisi daha yanımda iken tahassürüm artan oğlum orada, Evliyâullahın himâyesinde, diğeri artık sizin o güzel mektuplarınızı alamayacağım.” 


Ne kadar ince, ne kadar zarif... 
Bezm-i âlemde tanış olup dünyada da dostluğunu devam ettiren ne kadar insan kaldı sahi? Hiçbir şeyle doymayan, kanmayan, hiçbir şeyle yetinmeyen, muhabbetin ve dostluğun tamamıyla posalaştığı, hurdalaştığı şu zamanda tarihimizin, belleklerimizin, en önemlisi insani ilişkilerimizin sokak aralarında kaybolduğu o çarpıcı renkleri, sesleri ve tılsımları ilaç gibi sunmuş. 60 yıl öncesini aksettiren bu satırların, başından sonuna kadar sadece vefa ve has gayeler barındırdığını sayfalar arasında kayboldukça yakinen göreceksiniz. Yunus Emre'nin deyişiyle, “Dost yüzünü göremezsem, bu gözlerim nemdir benim” diyen gönüllerde baki olmak, benzer ve örnek hüviyetler kazanmak temennisiyle... 


ave eri Ça | 
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BÜTÜN KARARLAR 
BUNLARA 
DANIŞARAK ALINIR. 
BÜTÜN İŞLERDE 
PARMAKLARI 
VARDIR. BİR ÖNEMLİ TOPLANTIDAN 
DİĞERİNE KOŞARLAR. 
OYSA GERÇEK 
HAYATLARINDA 
SİZİN GİBİ, BENİM 
GİBİ SIRADAN VATANDAŞLARDIR. 


Mitoman 


İBRAHİM ALTAY 


“Değerli üsted! Epey çetrefilli bir mesele var. Nasıl arz edeceğimi bilemiyorum” diyerek sözlerine başladı talebelerimden biri. 


“Küçük bir çocuğa anlatır gibi anlat ki anlayabileyim” diye cevap verdim bütün mütevazılığımla. 


“Fekat üsted! Mesele kendisini sizin sağ kolunuz olarak tanıtan filanca talebeniz hakkında. Yine de anlatmamı ister misiniz?” 


“Elbette evladım fekat o zatın adını anmadan anlat ki hakkına girmeyelim.” 


“Efendim. Geçenlerde bir mecliste oturuyoruz. Sadık bendelerinizden üç beş kişiyiz. Bu şahıs bir ara yüznumarayadır diyerek kalktı. O sırada telefonu çaldı. 
Gayri ihtiyari gözümüze takıldı. 
Arayan başbakandı.” 


“Nasıl anladınız başbakan olduğunu?” 


“Çünkü ekranda başbakanımızın adı yazıyordu ve fotoğrafı vardı.” 


“Peki, başkalarının telefonuna bakmak yanlış değil midir evladım?” 


“Aslında bakmadık efendim. 
Hepimizin görebileceği şekilde masanın ortasına konmuştu.” 


“Anladım. Sonra ne oldu?" 


“Heladan döndüğünde arkadaşa durumu anlattık. İstifini bozmadı. Önemli bir şey varsa tekrar arar diyerek muhabbete devam etti. Biz de şaşırdık haliyle." 


“Bunda şaşıracak ne var yavrum” diye sordum. 


Bu defa sözü bir başkası aldı. 


“Efendim şöyle ki: Bir defasında bu zatı iş yerinde ziyaret etmiştik. Yine kendisi yokken telefonu çaldı. Ne hikmetse telefon tam benim önümdeydi. Bir de baktım ki ne göreyim? Arayan saygıdeğer Reisicumhurumuz. 
Saygısızlık olmasın diye telefonu açtım. Maksadım bu zatın şuan telefonun başında olmadığını ifade etmekti fekat benim 'buyurun'dememle birlikte telefon çat diye kapandı.” 


“Yetişememişsin belli ki...” 


“Ben de öyle düşünmüştüm üsted! Lavabodan dönünce durumu kendisine anlattım. Sanki 


annesini öldürmüşüm gibi kızdı bana. 'Bu bir şifre' dedi. Acilen çıkmam lazım' dedi. “Çok önemli bir toplantıya katılacağım, sakın kimseye söyleme' dedi. Ben de 'Allah muvaffak etsin kardeşim' diyerek kendisine yol verdim.” 


“Eee! Ne var bunda. Belli ki adam önemli bir görüşmeye çağrılmış.” 


Bu defa lafı bir başkası aldı: 


“Biz de öyle düşünmüştük üsted fekat aynı gün bir saat kadar sonra Çengelköy'den geçerken kendisine tesadüf ettik. Oturmuş nargile içiyordu. Hatta bizi gördüğüne pek sevinmedi. Kafasını çevirdi.” 


“Siz ne yaptınız?” 


“Arabamızı park edip ısrarla yanına gittik. Geldiğimizi görünce ayağa kalkıp bizi bir köşeye çekti. 'Arkadaşlar çok önemli bir gizli görev nedeniyle burada bulunuyorum. Lütfen hemen uzaklaşın” dedi.” 


“Yahu belki de adamın hakikaten gizli bir görevi vardı. Neden suizan ediyorsunuz?” 


Bu defa sözü bir diğeri aldı. 


“Haklısınız üsted! Biz de başta böyle düşünmüştük fekat vaktiyle şöyle bir hadise vukua gelmişti. Bu kardeşimiz yine gizli bir görev sebebiyle kimliginin ifşa olmaması gerektiğini ifade ederek benden kendisine bir otelde oda kiralamamı rica etmişti. Sabah kendisini otelden yabancı bir hanımla çıkarken görmüştük." 


“Kimse kimsenin özel hayatına karışamaz evladım! Belki de otelden çıkarken tesadüfen yan yana gelmişlerdir. Kalbinizi temiz tutun.” 


“Efendim olaylar bununla bitse ne ala” diye lafa karıştı bir 


başkası. “Geçenlerde bendenizi arayıp filanca arkadaşın benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bu zat filanca arkadaşı da arayıp benim kendisiyle görüşmek istediğimi söylemiş; o da kendisine kırgın olduğu halde talep benden geldiği için kabul etmiş. İkimizi de oynatmış ki bunu çok sonradan anladık." 


“Nereye varmaya çalışıyorsunuz evladım?” 


“Efendim, bu arkadaşımızın bize mütemadiyen yalan söylediğini, yani yalancı olduğunu düşünüyoruz.” 


Derin bir nefes çektim. Uzun uzun düşündüm. Köşeye sıkışmıştım. Tereddütlerimi yenip gerçeği anlatmaya karar verdim: 


“Evlatlarım” dedim. “Mademki bu kadar mütehassıs oldunuz, size hakikati açıklayayım. Telefon numarası çok eski bir numaradır. 
Bu kardeşinizin iki farklı telefonu var. Birini resmi diğerini hususi işleri için kullanıyor. Bu numaralardan birini diğerine kâh Cumhurbaşkanı kâh Başbakan kâh Genelkurmay Başkanı kâh Belediye Başkanı olarak kaydedip insanları etkilemeye çalışıyor fekat ben yine de bu kardeşinize yalancı demezdim.” 


“Nasıl olur efendim” diyere itiraz ettiler. “Apaçık yalanlar söyleyen birine nasıl yalancı demeyiz?" 


“Çünkü arkadaşınızın durumu biraz farklıdır. Kendisi hastadır. 
Tababet ilminde bu hastalığın adına mitomani, bu illete tutulmuş olanlara da mitoman denir.” 


“Küçük bir çocuğa anlatır gibi anlatır mısınız üsted” diye sordular merakla. 


“Zaten hep öyle yapıyorum” diyerek devam ettim bütün mütevazılığımla. “İnsanların bir yaşadıkları hayat bir de yaşamayı arzu ettikleri hayat vardır. 


EVLATLA- 
RIM! ŞİMDİ 
HATIRLA- 
DIM. ÇOK 
ÖNEMLİ BİR 
GÖRÜŞMEM 
VARDI. BENİ 
BURADA 
BÖYLESİNE 
ÖNEMSİZ 
BİR MESELE- 
DEN DO- 
LAYI LAFA 
TUTTUĞU- 
NUZ İÇİN 
AZ KALSIN 
KAÇIRACAK- 
TIM. ACİLEN 
ÇIKMAM LA- 
ZIM. KUSU- 
RA BAKMA- 
YIN. 


ave deri Fas) 


Bazen bu ikisi arasındaki sınırlar muğlak hale gelir. Farzı misal, pek çok insan hayalini kurdukları hayatlarında kendilerini dünyanın en önemli insanı olarak görür. Bütün büyük insanlar bunların dostlarıdır. Bütün ararlar bunlara danışarak alınır. 
Bütün işlerde parmakları vardır. 
Bir önemli toplantıdan diğerine oşarlar. Oysa gerçek hayatlarında sizin gibi, benim gibi sıradan vatandaşlardır. Bu yüzden böyle hokkabazlıklar yaparak kendilerini olduklarından önemli göstermeye çalışırlar.” 


“Peki bu kişilere nasıl davranmaıyız" diye sordu söze ilk başlayan talebe. 


“Şefkat ve merhametle” diyerek mukabele ettim. “Bu özelliklerinin farkında olarak, kendisini ayıplamayarak... Bu kişileri tedavi edip cemiyete kazandırmak da bizim görevimiz. Üstelik sayıları azımsanamayacak kadar çok bunların.” 


“Bir mesele daha var üsted”" dedi kenarda oturmuş ve söze hiç karışmamış olan bir tanesi. “Geçenlerde yine hep birlikte oturuyorduk. Bu arkadaşın telefonu çaldı. Ekranda sizin adınız vardı. 
Arkadaş sizinle konuşmak için telaşla bizden uzaklaştı. Döndügünde alı alına moru moruna karışmış bir haldeydi. Başınıza bir felaket geldiğini ve acilen nakde ihtiyacınız olduğunu belirtti. 
Hemen aramızda hatırı sayılır bir meblağda para toplayıp kendisine verdik. O günden beri de kendisini göremedik.” 


Bu sefer şaşırma sırası bana geçmişti. Derin bir nefes alıp şöyle dedim: 


“Evlatlarım! Şimdi hatırladım. 
Çok önemli bir görüşmem vardı. 
Beni burada böylesine önemsiz bir meseleden dolayı lafa tuttugunuz için az kalsın kaçıracaktım. Acilen çıkmam lazım. Kusura bakmayın.” 


GÜLENAY BÖREKÇİ & 


Hıza teslim olduğumuz bu çağda münzevi ruhlardan öğrenecek 


çok şeyimiz var. 


OK 


“Ânı yaşamayı sevmek için felakete gerek yok” 


ersine rastlamadım, 
Çek asıllı yazar Milan Kundera'nın Varolmanın 


Dayanılmaz Hafifliği, Gülüşün ve Unutuşun Kitabı, Ölümsüzlük ve Yaşam Başka Yerde'sini okuyanlar bu kitapları ya seviyor ya da onlardan nefret ediyor, arası pek yok. Ben sevenlerdenim. 


Kundera yola başlangıçta müzisyen olarak çıktığını unutturmaksızın tuhaf döngüsel yapılar inşa ediyor kitaplarında ve araya keskin mizahını katarak kurgusal olanı denemeyle, kendi hayatından anları farklı dönemlerden anekdotlarla harmanlıyor. 


Hız ile unutma arzusu arasında gizli bir bağ olduğu önermesinden yola çıkarak yazdığı Yavaşlık da bunlardan biri. İki temel durum etrafında şekilleniyor roman. 


İlk durum bedenin hızı ile zihnin işleyişi arasına her daim dikilen aşılmaz duvarı gösteriyor. Buna göre, adamın biri cadde boyunca ağır ağır yürüyor. Sonra aniden bir şey unuttuğunu fark ediyor ama o şeyin ne olduğunu bir türlü hatırlayamıyor. Bu arada da adımları otomatik olarak 


yavaşlıyor. Demek ki Kundera'ya göre, bedenle zihin eşzamanlı çalışmıyor; hafızanın ele avuca gelmeyecek bir anıyı, imgeyi, sesi, durumu yakalaması bekleniyorsa, bedenin koşması değil durması gerekiyor. 


İkinci durumsa tam tersi bir yönde seyrediyor. Geçmişte başına gelen utanç verici bir olayı unutmaya çabalayan biri var bu kez. Bu kişi, zamanın akışında ona gereğinden yakın duran bir hatırayla arasına mesafe koymak istercesine farkına varmadan hızlanıyor. 


Sanırım günümüz insanını 

tarif eden ikincisi, yani bizler unutmak için hızlananlardanız. 
İstesek de istemesek de çok uzun zamandır bu formüle uygun yaşıyoruz. 19'uncu yüzyılın “flâneur”leri artık yok. Hatırlayalım, Paris'i dolaşırken karşılarına çıkacak hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için yol boyunca boyunlarına ip bağladıkları kaplumbağaları gezdiriyorlardı. Bizim öyle bir sabrımız yok; fiziksel olarak da, zihinsel olarak da hep koşuyor ve dijital çağın sunduğu olanakların yardımıyla konudan konuya atlayıp duruyoruz. Hayatı, TV kanalları arasında zap yapar gibi 


yaşayabileceğimizi ve böylece darbeleri savuşturup yaralanmamayı başaracağımızı sanıyoruz belki de. Bütün bunların sonucu da haliyle mutsuzluk, bezginlik, o pek moda deyişle tükenmişlik oluyor. Hayatımızı sürdürmek adına yaptığımız bilumum mecburi işlerin yanında tam zamanlı ikinci bir işimiz var artık, şikâyet etmek... 


Sözünü edeceğim ikinci yazar, Kayıp Zamanın İzinde ciltlerinin yazarı Marcel Proust. İsminin etrafına örülmüş tuhaflık halesini belki biliyorsunuzdur. 


Münzeviliği mesela. Hayatının son 14 yılını daracık yatağında, kat kat battaniyeler altında, loş bir gece lambası ışığında, tam bir milyon iki yüz elli bin kelime uzunluğunda bir roman yazarak geçirmesi. 


Cildi hassas olduğu için sabun kullanmayıp bedenini ıslak havlularla silmesi, tek seferde 20 
havlu kullanması, keten çarşaflarla uzun uzun kurulanması. 


Nazenin bünyeli olduğundan ikide bir soğuk alması, kalabalık davetlerde bile kürk paltosuyla oturması. 


Annesine bağlılığı, her gece güzel uyuyup uyumadığını, rüya görüp görmediğini ve şimdi burada yazamayacağım başka mahrem şeyleri ona en ince ayrıntılarla bir bir rapor etmesi. 


Bütün bunların bir anlamı olabilir mi? Var sanki. Bir insana her şey dert oluyorsa eğer, hayatı başkalarından farklı algılayacağı kesin. Tıpkı masalda yedi kat döşeğin altındaki minicik bezelye tanesi yüzünden sabaha kadar uyuyamayan kızın, sahici bir prenses olduğunun tam da bu yüzden anlaşılması gibi... O halde, “Mutluluk beden için iyidir ama zihni kuvvetlendiren acıdır” diyen Proust'u niçin ciddiye almayalım? (“Koşsaydı, unuturdu” diyenleri duyar gibi oluyorum.) 


Öte yandan bana kalırsa ölümünden dört hafta önce bir gazetenin anketine verdiği cevabı da ciddiye alabiliriz. Proust, “Dünyanın sonunu getirecek büyük felaket gerçekleştiğinde son dakikalarınızı nasıl geçirirdiniz” sorusunu şöyle cevaplamış: “Ölüme çok yakın olsaydık, hayat gözümü birdenbire harikulade görünmeye başlardı. Projeler, seyahatler, aşk, hepsini gelecekten emin olmanın üşengeçliğiyle erteliyoruz. 
Ah! Şu felaket gelmese, ilk işimiz yeni sergileri gezmek, bayan filancanın ayaklarına kapanmak, Hindistan'a gitmek olurdu. Oysa planlarımızın çoğu gerçekleşmeyecek ve kayıtsızlığımız arzularımızı öldürecek. Keşke ânı yaşamayı sevmek için felakete gereksinim duymasaydık, ölümle her an yüz yüze olduğumuzu bilmek bize yetseydi!” 


Anlıyorsunuz değil mi, Proust'a göre hayatın sırrı, yaşamayı göze almakta. Demek ki hıza teslim olduğumuz bir çağda bile bu münzevi ruhtan öğreneceklerimiz var. 


O halde, hızımızı biraz kesip çevremize bakınmanın ve hakiki seyahate başlamanın yollarını aramanın şimdi tam zamanı. 


Yakalanan Zaman 
MARCEL PROUST 
<v. ROZA HAKMEN 
YKY 


Yavaşlık 

MILAN KUNDERA 
< ÖZDEMİR İNCE 
Can Yayınları 


egoist OKUL iacivert dergi (ss) 


“Yavaşlığın 

e eye .22* 
keyfi yitip gitti” “Yavaşlığın keyfi neden yitip gitti? Ah nerede geçmişin aylakları? Halk türkülerinin tembel kahramanları şimdi neredeler, bir değirmenden ötekine sürüklenip duran, açık havada yıldız palasta uyku çeken serseri tayfası nerede? Kır yollarıyla, çayırlarıyla, harman yerleriyle, doğa güzellikleriyle birlikte onlar da gitti. Çek atasözlerinden biri onların tatlı aylaklıklarını bir eğretilemeyle tanımlar; Tanrı'nın pencerelerini seyrediyorlardır. Tanrı'nın pencerelerini seyreden kimsenin canı hiç sıkılmaz, mutludur. 
Günümüz dünyasındaysa aylaklık, işsizliğe dönüştü. Aynı şey değiller kuşkusuz. İşsiz insan kendini işe yaramaz hisseder, canı sıkılır, yoksun kaldığı devinimi arar durmadan.” 


Yavaşlık 
MILAN KUNDERA 


MILAN 
KÜ 


SBöFEU 


SERKAN 
AKKOYUN 


aris sokaklarında yürürken Pisi parmakları birbirine dolanmış bir el heykeli çıkabilir. Bu bronz heykel, sanki yerin altından yardım isteyen bir devin çığlığı gibi durur kaldırım üzerinde. Tırnaklarındaki çirkinlik, onun yorgun bir işçiye ait olduğunu düşündürür. Şekilsiz parmakları bir şeylere kızmış gibi bükülmüştür. Belki de onu yapan sanatçının kendi hikâyesi vardır heykelde. Belki de o eller, yıllar önce takımına şampiyonluk kazandırmış bir kalecinin elleridir. 


Heykel ellerin hikâyesi böyle midir bilinmez ama heykeli ya- 


Dünyanın en yetenekli elleri: 


Eduardo Chillida 


Sizleri kalecilikle başlayıp heykelle devam eden, 


dünyanın en iyi kalecisinin veliahdı olarak 


Moösterilirken Picasso'nu İspanyol bir sanatçı ile tanıştırmak istiyorum: 


pan sanatçının hikâyesi tam da bu şekildedir! Paris'te sergilenen eserin altındaki imza; Bask heykeltıraş Eduardo Chillida'nındı ancak Chillida heykeltıraş olmadan önce İspanya'nın en yetenekli kalecilerinden bir tanesi olarak tanındı. Yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonrası futbolu bırakmak zorunda kaldı ve sanata yöneldi. İnsan böyle durumlarda kendi kendine soruyor; dünya yetenekli bir kaleciyi mi kaybetti yoksa yetenekli bir heykeltıraşı mı kazandı? 


Chillida'nın durumu sanat ve futbol arasındaki ilişkiyi düşündürüyor. Kitlenin oyunu futbol ve entelijansiyanın hükümdarlı- 


varisine dönüşen 


Eduardo Chillida... 


ğında tutulmaya çalışılan sanat... 
Tabii sanatın tanımını ne olarak kabul ettiğimiz de bu tartışmanın düzlemini değiştirir ancak günümüzde elit sanatlara ilgi duyan her on kişiden sekizinin futbolu basit bir eğlence olarak gördüğünü söylemek yanlış olmaz. 
Onlara da kızmamak lazım çünkü bir yandan futbolun sunuş şekli, bir yandan da futbol kültürünün zayıflığı buna neden oluyor. 
Eminim Türk entelijansiyanın çoğunluğu, büyük bir sanatçı olarak kabul ettikleri Chillida'nın eski bir futbolcu ve futbol aşığı olduğunu bilselerdi en azından bu oyun hakkında oturup bir kez daha düşünürlerdi. 


DÜŞÜNEN SPORCU 


“Kemik kıran”ın gazabı 


Eduardo Chillida, İspanya'nın Fransa'ya komşu, Atlantik Okyanusu kenarındaki sakin şehirlerinden San Sebastian'da dünyaya geldi. İspanya'nın Il. Dünya Savaşı'na katılmaması nedeniyle savaşın yıkıcı etkisine maruz kalmamak için kaçan Fransız iş adamları sayesinde diğer bölgelere nazaran refah seviyesi daha yüksek olan San Sebastian'daki birçok insan gibi Chillida da tipik bir Basklı genç olarak büyüdü. 
Sahilde gezmek, güzel yemekler yemek ve futbol oynamak en büyük tutkusuydu. Yeteneklerinin ellerinde olduğunu genç yaşta 
fark etmiş ve kaleci olmuştu. 18 
yaşına geldiğinde artık bir takımı vardı; babası Pedro Chillida'nın başkanlığını yaptığı Real Sociedad! 


1942-1943 sezonunda ikinci igde mücadele eden Real Sociedad'ın kalesi Chillida'ya emanet edildi. 18 yaşında olmanın verdiği enerjisini uzun boyuyla avantaja çevirmişti. 
Zayıf bedenini hızla rakiplerinin üzerine atıyor, özellikle kendisiy- e karşı karşıya kalan forvetlerin ayağından, kimse ne olduğunu anlayamadan topları çalıyordu. O sene Real Sociedad'ın şampiyon olup bir üst lige çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Bu performansı sadece San Sebastian'da takdir görmedi; İspanya'nın en büyük iki takımı Real Madrid ve Barcelona da onun izlemeye başladı. Ertesi yıl en azından birkaç ay birinci lig performansını gözlemleyecek ve transfer teklifi yapacaklardı ancak talihsiz bir sakatlık bütün planları altüst etti. 


Chillida belki de hayatı boyunca Sevgililer Günü kutlamamıştır çünkü onu en sevdiği şey olan 
futboldan ayıran sakatlık 14 
Şubat 1943 tarihinde yaşandı. 


İspanya'nın Valladolid kentinde yer alan Jose Zorilla Stadı'nda Real Valladolid'e karşı oynayan Chillida, rakibin futbolu bırakmaya hazırlanan yıldız forvetlerinden Fernando Sanudo'nun gazabına uğradı. Bu genç kaleci için talihsiz bir karşılaşmaydı çünkü Sanudo'nun lakabı rakip futbolculara yaptığı sert darbelerden dolayı “kemik kıran”dı. 
Chillida dizinden çok ciddi bir şekilde sakatlandı ve maça devam edemedi. Hatta bir daha hiçbir zaman futbol oynayamadı. Beş defa ameliyat olsa da dizindeki sakatlık düzelmedi ve çok sevdiği futboldan sadece bir sezon oynadıktan sonra kopmak zorunda kaldı. Oynadığı dönemde futbol dünyası tarafından İspanya'nın gelmiş geçmiş en büyük kalecisi Ricardo Zamora'nın veliahdı olarak gösterilen Eduardo Chilida'nın tatsız vedası işte böyle yaşandı. 


Futbol kalesinden heykeller yapmak 


Bu talihsiz olayın ardından üniversite sınavına giren Chillida, Madrid Üniversitesi'nde mimarlık bölümüne kabul edildi. Belki de futbolcu olarak gitme hayalleri kurduğu Madrid'e öğrenci olarak gitti ancak hiçbir zaman mimar olma hevesi duymadı. Birkaç yıl sonra kendisini Paris'te buldu ve bir zamanlar gol kurtaran elleriyle dünyanın en saygın heykeltıraşlarından birisine dönüşme serüveni başladı. 


Heykel sanatından çok anladığım söylenemez ancak yazı için yaptığım çalışmalardan okuduklarım onun Picasso geleneğini sürdüren, çağın ötesinde bir düşünceye sahip, özellikle akademik camianın mitlerini yıkmaya hevesli, sürrealist ve aklın ötesine geçmeye niyetli bir sanatçı 


18 YAŞINDA 
OLMANIN 
VERDİĞİ 
ENERJİSİNİ 
UZUN BO- 
YUYLA AVAN- 
TAJA ÇEVİR- 
MİŞTİ. ZAYIF 
BEDENİNİ 
HIZLA RAKİP- 
LERİNİN ÜZE- 
RİNE ATIYOR, 
ÖZELLİKLE 
KENDİSİYLE 
KARŞI KAR- 
ŞIYA KALAN 
FORVET- 
LERİN AYA- 
ĞINDAN, 
KİMSE NE 
OLDUĞUNU 
ANLAYAMA- 
DAN TOPLARI 
ÇALIYORDU. 


olduğuna vurgu yapıyor fakat ilginç bir şekilde hepsi Chillida'nın futbol geçmişini yok sayıyor. 
Hatta İspanya'nın Bask bölgesindeki Bilbao kentinde tam nehir kenarında çok güzel bir binası da bulunan, dünyanın en saygın müzelerinden Guggenheim'deki biyografisinde futbol hayatından tek bir satır bile bahsedilmemesi ilginç. Futbolu basit bir iş olarak gören saygın(!) sanatçılar zaman zaman böyle şeyler yapabiliyorlar demek ki. 


Oysa Chillida'nın futbol sevgisi heykelin bile önündedir. Kaleciliği bıraktıktan sonra bir defa bile stada gidip maç izlemediğini söyler çünkü o yeşil çimi, tribünleri ve atmosferi görünce heyecandan yerinde duramayacağını, sahada olmak için can atıp hırsından kahrolacağını bilir. 
Albert Camus'ye selamla başlayan şu sözleri ise dikkate değer: “Futbol oynarken öğrendiğim birçok şeyi hayatım boyunca aklımda tuttum. Bunu söylediğimde insanlar bana gülüyorlar ama heykel yaparken kullandığım birçok şeyi futbol sayesinde öğrendim. Kaledeyken uzay ve zaman hakkında da birçok yeni şey öğrendim. Orada zaman ve mekân aynı anda hareket ediyor. 
Birçok şeyi görebiliyorsun. Kale, sahanın üç boyutlu tek alanıdır. 
Futbolun bütün etkileyici olayları o alanda meydana gelir ve ben de bunun farkındaydım. Kalecilik uzay, zaman, hız ve geometriyle ilgilidir.” 


Eğer sakatlanmasaydı heykel yerine futbolu seçeceğini söyleyen, kendisini yıllar sonra yaşlı bir futbol antrenörü olarak gören Eduardo Chillida'ya bu yazıyı yazma ilhamı verdiği ve bir kez daha “iyi ki futbol romantiğiyim” dememi sağladığı için teşekkür ederim. Gracias! 
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Yıldızistan 


ZEYNEP 
SEVDE 


herkesi toplamış e büyük planını açıklamış. Eğer 


kazanacaklarını, zengin olacaklarını 


anlatmış. Çocuklar 


alacaklar, herkesin 

arabası olacak, annelerin kurabiye yapma makineleri 


ir zamanlar herkesten uzakta, R kimsenin keşfetmediği, gökdelenlerin, apartmanların, büyük marketlerin, elektrik direklerinin olmadığı Yıldızistan adında bir ülke varmış. 
Yıldızistan'da gündüz vakti çocuklar kocaman ağaçların tepelerine çıkar, çeşit çeşit meyveler toplayıp yer, buz gibi suları akan derelerde ayaklarını yıkarlarmış. 


Yıldızistan'da güneş batıp akşam olunca oyun oynamaktan yorulan çocuklar, masa sandalye yapan marangozlar, elbise diken terziler, ülkedeki herkes bütün işlerini bırakırlarmış. Herkes evi- ne gider, kapıların arkasında gizlenen altın oltalarını alır ve yıldız toplayıcılığına başlarlarmış. 


Her gece ülkedeki her vatandaşın 

bir adet yıldız toplama hakkı varmış. 
Herkes kendi boyuna göre ayarlanmış altın oltalarını gökyüzüne doğru uzatır ve ayın etrafındaki yıldızlardan bir tanesini tutarmış. Elektrik veya mum gibi ışık verecek aletleri olmayan bu ülkede, yıldız toplayıcılığı yapmadan yaşamak mümkün değilmiş. Kimisi 


, seçilen masalları Lacivert'te yayımlayalım ve en güzel masalı ö. 


irelim. 


topladığı yıldızları mutfağa götürür yemek yapar, kimisi kütüphanesinde kitap okurmuş. Uyku vakti geldiğinde ise yıldızlarını tekrar altın oltanın ucuna takıp gökyüzüne salarlarmış. Güneş doğduktan sonra bir yıldız dünyada kalırsa gökyüzünün karanlığa gömüleceğini herkes çok iyi biliyormuş. 


Bir akşam, Yıldızistan'da her şey normal seyrinde devam ediyormuş. Bilal, Ayşe ve Mehmet güneşin battığını görünce dereye uzattıkları ayaklarını çekip evlerine doğru yola koyulmuşlar. 
Herkes birbirine o akşam neler yapacağını anlatıyormuş. 


Bilal turuncu saçlarını havalı bir edayla düzeltip seslenmiş Ayşe ve Mehmet'e: 


“Bugün ailecek dedemi ziyaret edeceğiz. Masal anlatacak bize. Belki babaannem de yıldız çörek yapar.” 


Ayşe, Bilal'i duyunca hemen atılmış. 


“Çörek dedin de aklıma geldi. Nazife Nine dün çok güzel yıldız kurabiyeleri yapmıştı. Üstüne renkli şekerler de yapıştırmış. Yeme de yanında yat diye- 


DEDEMDEN DİNLEDİĞİM MASALLAR 


ceğim ama dayanamam vallahi onları yemeden gözüme uyku girmez." 


Hepsi birden gülüşürlerken yolun diğer ucunda yabancı 

bir adam görmüşler. Bu takım elbiseli garip adam siyah bir arabanın yanında durmuş etrafını seyrediyormuş. Hayatında hiç araba veya takım elbiseli adam görmeyen çocuklar şaşkın şaşkın bakarken yabancı, çocuklara doğru yaklaşmış. 


“Merhaba çocuklar. Buralarda otel var mı, biliyor musunuz?” 
diye sormuş gür bir sesle. 


“O teli bilmiyorum amcacığım ama dedemin olta yapmak için kullandığı altın teller var. Evimiz uzak değil gelirsen vereyim” demiş Bilal. 


Adam gözlüğünü çıkarıp çocuklara heyecanla sormuş: 


“Altın mı? Altından olta mı yapıyorsunuz? Hmmm. Atlayın arabaya o zaman götürün beni evinize.” 


Bilal biraz geriye doğru çekilip hızla koşarak arabanın üzerine atlayınca adam büyük bir kahkaha atmış. 


“Anlaşıldı. Siz hiç araba da görmemişsiniz. Nereye geldim ben böyle yahu?” demiş kahkahası bitince. 


Çocuklar olan bitene anlam veremiyormuş. Sessizce adamın gösterdiği gibi arabaya binmişler. 


Sonrasında ise hiç iyi şeyler olmamış. Adam Yıldızistan'a girip bu ülkede olan biten her şeyi anlayınca kafasının içinde planlar yapmaya başlamış. 


Yıldızistan'a yerleşir yerleşmez ülkedeki herkesi toplamış ve büyük planını açıklamış. Eğer 


akşam tuttukları yıldızları geri yerine koymayıp diğer ülkelere satarlarsa çok para kazanacaklarını, zengin olacaklarını anlatmış. 
Çocuklar istedikleri oyuncakları alacaklar, herkesin arabası ve annelerin de kurabiye yapma makineleri olacakmış. Böylece de kimsenin çalışmasına gerek kalmayacakmış. 


Bu fikir herkese çok parlak görünmüş. Bazıları yıldızları yerine koymamanın çok tehlikeli olduğunu anlatmaya çalışmış ama kimse onları dinlememiş. 


Artık her Yıldızistan sakini, akşam tuttuğu yıldızı adama getiriyor, adam da yıldızları başka ülkelere satıyormuş. Satılan yıldızların parasından kendi payını alıyor, kalan parayı da yıldıztutuculara ödüyormuş. 


Her ne kadar gökte birsürü yıldız olsa da belli bir zaman sonra, gecenin bütün yıldızları tükenmiş. 
Geriye bir tek ay ve güneş kalmış fakat takım elbiseli adamın elindeki siparişler o kadar çokmuş ki, halka baskı yaparak Ay'ı ve Güneş'i de tutmalarını söylemiş. 
Yıldızistan'ın en güçlü yıldıztutucuları birleşip Ay ve Güneş'i de tutmuşlar. 


Ve o gece, Yıldızistan büyük bir karanlığa gömülmüş. 


Artık herkesin parası varmış ama ne gündüz ne de akşamları yapacak hiçbir şeyleri yokmuş. Artık kurabiyeleri makineler pişiriyor, masaları kocaman gürültülü robotlar yapıyormuş. Herkesin canı çok sıkılıyormuş. 


Bir akşam Bilal, Ayşe ve Mehmet ülkenin karanlık sokaklarından birinde buluşup olan bitene dur demeye karar vermişler. Hemen büyük bir plan yapmışlar. Her şeyi ince ince düşünmüşler. 


Ertesi gün ülkenin bütün ileri gelenlerini toplamışlar. Mehmet ortaya çıkıp konuşmaya başlamış: 


“Sayın büyüklerim, sevgili arkadaşlarım. Yıldızistan bugün karanlık günler yaşıyor. Bir şeyler yapıp güzel yıldızlarımızı, güneşimizi ve ayımızı geri almalıyız. 
Şimdi satılmış bütün yıldızlarımızı kurtarmalıyız. Ülkemizi karanlığa boğan takım elbiseli adamı da geldiği yere göndermeliyiz.” 


O zamana kadar olan biten konusunda bir şey yapmak isteyen ama bir türlü harekete geçemeyen Yıldızistan halkı, Mehmet'in konuşmasını dakikalarca alkışlamış. 


Hemen ülke büyükleri bir araya gelip diğer ülkelerle iletişime geçmişler. Elçiler gönderilmiş, mektuplar yollanmış. Başka ülkelere satılan yıldızları geri satın almak için türlü türlü yollara başvurmuşlar fakat işleri sandıkları kadar zor değilmiş çünkü yıldızları satın alan diğer ülkelerdeki zengin insanlar, onlarla ne yapacaklarını bilmedikleri için bir süre oyalanıp sonra depoya kaldırmışlar. Herkes seve seve aldıkları fiyatın yarısına yıldızları geri vermeyi kabul ediyormuş. 


Takım elbiseli adam ise zaten olayların gidişatını fark edip arabasına atlayarak ülkeden kaçmış. 


Bütün halkın can havliyle çalışması, ülkeyi kurtarmak için çaba göstermesi sonuç vermiş. 
Sonunda Yıldızistan tekrar eski günlerine dönmüş. 


Bugünlerde Yıldızistan'ın yakınlarından geçenler yine eski güzel günlerdeki gibi Nazife Nine'nin mis gibi yıldız kurabiyelerinin kokusunu alabilir, geceleri altın gibi parıl parıl parlayan yıldızlı göğünü görebilir. 


yekaçe (eg) 


ARTIK 
HERKESİN 
PARASI VAR- 
MIŞ AMA NE 
GÜNDÜZ NE 
DE AKŞAM- 
LARI YAPA- 
CAK HİÇBİR 
ŞEYLERİ 
YOKMUŞ. 
ARTIK KU- 
RABİYELERİ 
MAKİNELER 
PİŞİRİYOR, 
MASALARI 
KOCAMAN 
GÜRÜLTÜLÜ 
ROBOTLAR 
YAPIYOR- 
MUŞ. HER- 
KESİN CANI 
ÇOK SIKILI- 
YORMUŞ. 


MetÖ 


RAŞİT ULAŞ 


Orta Asya bozkırında; Buhara'da, Semerkant'ta, Taşkent'te yetişen, seyrek ve uzun sakallı 

o büyük âlimlerden icazet alıp da geldiler insanları irşat etmeye. 
Atlarını batıya doğru sürdüler. Eyerlerine astıkları heybenin içinde sade bir lokma çıkın ve Kuran-ı Kerim vardı. Birkaç atlı geldi Anadolu'ya. Pirlerinden aldıkları icazetle Anadolu'yu İslam nuruyla şereflendirmek için gelmişlerdi. Güzel pirlerinin adı ise Ahmed Yesevi idi. İşte o gün değişti Anadolu'nun kaderi. Bugün ve yarın ve daima İslam yurdu olarak anılacaksa Anadolu, Yesevi'nin erenleri sayesindedir. Bu sayıda da o güzel insanların yolunun, yakın tarihteki önemli temsilcilerinden biri olan Mehmed Zahid Kotku hazretlerini anlatmaya çalıştık. 


e ASIRDA 
IR GÖNÜL ERİ 


MB Miladi 1897 yılında Bursa'da doğar Mehmet Zahid Kotku hazretleri. İlk mektebi Oruç Bey İbtidaisi'nde, orta mektebi Maksem'deki idadiyede okur. Sonra ise Bursa 
Sanat Mektebi'ne kaydolur. 
Burada okuduğu esnada, 18 
yaşındayken 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla askere alınır ve altı sene askerlik yapar. Osmanlı ordusu, Kotku'nun görev yaptığı Suriye'den çekilince o da İstanbul'a döner. 


M İstanbul'a döndükten sonra ilim ve irşat hayatı başlar. Devrin önemli âlimlerinin sohbetlerine ve derslerine katılır. 
Ayasofya'nın henüz müzeye çevrilmediği zamanlarda bir Cuma namazını orada kılıp yakınlardaki Gümüşhaneli Tekkesi'ne gider ve Şeyh Ömer Ziyaeddin Efendi'ye intisap eder. Artık bir Allah dostunun elinden tutarak seyrü süluğuna başlamıştır. 


M 27 yaşındayken hilafetini alır Zahid Kotku hazretleri. 
Medrese derslerine devam eder ve hafızlığını tamamlar. 
Üftade Camii, Ümmügülsüm Mescidi gibi yerlerde görev aldıktan sonra son olarak vefatına kadar vaazlarına devam edeceği İskender Paşa Camii'nde görev alır. 


M 1925 yılında Tekke ve Zaviye Kanunu'yla tekkeler kapatılır. 
Mehmed Zahid Kotku hazretleri de köyüne döner. 1952 senesine kadar köyündeki camide imamlık eder. 1958 senesinde İstanbul'daki dostlarının talebi ve ısrarı üzerine onları kıramayarak İstanbul'a geri döner ve irşat faaliyetine burada devam eder. 


HARİTA METOT 


MM Böyle insanların hayatlarını kronolojik bir biyografi şeklinde anlatmaktansa yaptıklarıyla, düşündükleriyle ve tavsiyeleriyle beraber anlatmak daha yerinde olacaktır ki onlar, tasavvufun en önemli düsturu olan; “kâl ile değil hâl ile yaşamak” nedir onu göstermişlerdi. Birkaç tavsiye ve birkaç hatıra aktardığımızda Zahid Kotku hazretlerini anlamak daha kolay olacaktır. 


MM Dünyanın imtihan yeri olduğuna inanıyoruz ve bu imtihan da herkese farklı farklı şekillerle geliyor. Kimine zenginlik kimine fakirlikle, kimine makam kimine işsizlikle... İşte burada insanlara rehber olan veli zatların söyledikleri kalbe inşirah veriyor. Bir sohbetinde şöyle der Zahid Kotku hazretleri: “Şeyhlik de boş, müritlik de boş, zenginlik de boş, mevki de boş, makam da boş. İş Allah'ın sevgili kulu olmakta” İcazetini alarak 


insanları irşat ile vazifelenmiş bir mürşitten böyle bir söz duymak ne büyük bir ferahlık. 


IM Vefatına yakın bir zamanda müritlerine birkaç tavsiyede bulunur: “Takvayı kendine şiar edin! Allah'tan kork, takva ehli ol, takva senin prensibin olsun! Kuran okumayı, öğrenmeyi elden bırakma! İlim öğrenmekten bir an bile uzak kalma! İlmin yanında edebi de öğren! Sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarıl! Selef-i salihin izini, takva imamlarının yolunu takip et! Bidat ehlinden uzak ol ki, bidatler sapıklıktır. Ehl-i sünnet ve'l-cemaatten ayrılma!” 


MM "Bir kez gönül yıktın ise/Bu kıldığın namaz değil/Yetmiş iki millet dahi/Elin yüzün yumaz değil” der ya Yunus, işte o evliyaullah da bir gönül yıkmaktan çok korkardı. 
Aktarılan bir olay Efendi'nin ne denli ince düşünceli biri olduğunu gösteriyor: Zahid Kotku hazretleri kesinlikle kolonya kullanmazmış. 
Herhangi bir yere gittiklerinde kolonya tutulduğu zaman reddeder, istemezmiş. Bir gün bir eve giderler, kapıdan giren küçük bir kız elinde kolonya şişesini Zahid Kotku Efendi'nin eline tutar. Efendi biraz durduktan sonra elini uzatır ve alır kolonyayı. O küçük kızın ikramını reddederek kalbini kırmaktan korkar. Kesinlikle kolonya kullanmayan Efendi, bir küçük kalp kırılmasın diye yapmadığı bir şeyi yapar. Böyle bir inceliğe ne kadar muhtaç olduğumuzu bu misallerle anlıyoruz. 


lacivert dergi 


MEHMED ZAHİD KOTKU 


MB İlmi konularla beraber Türkiye'nin gelişmesi ve bayındır bir ülke haline gelmesi için de kafa yoruyordu Zahid Kotku hazretleri. Bu konuda birçok faaliyetin ve teşvikin içinde oldu. Bunun en güzel örneklerinden biri Güneş Motor Fabrikası'dır. 1956 yılında bir vaazı sırasında şöyle der: “Evde elime toplu iğne kutusu aldım, baktım yabancı malı, daha bir iğne yapamayacak mıyız?” 
Daha sonraki bir toplantıda, adını Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi hazretlerinden alacak olan Gümüş Motor Fabrikası'nın kurulmasını ister. Bunun üzerine yakınları bunu emir telakki ederek ne yapabileceklerini düşünürler ve Necmettin Erbakan ile görüşürler. Hem Türkiye'nin ilk yerli sanayiinin kurulma hamlesi hem de Müslümanların siyasette söz sahibi olma serüveni böylece başlamış olur. 
Nihayetinde Türkiye'nin yüzde yüz yerli ilk motor fabrikası kurulur ve 2012 yılına kadar faaliyetine devam eder. 


MM Artık vakit gelmiştir. 
Peygamberler ve peygamberlerin varisi olan veli zatlar için ölüm, dosta kavuşmaktan başka bir şey değildir. Mehmed Zahid Kotku hazretleri de 13 Kasım 1980'de bir perşembe günü dünyasını değiştirir ve dostuna kavuşur. 
Sadece Türkiye'de değil Kâbe'de, Kuveyt'te ve daha birçok İslam beldesinde gıyabi cenaze namazı kılınır, dualar edilir onun için. Rahmet olsun. 


NOT: Fotoğraflar, Metin Erkaya'nın hazırladığı Anılarla Mehmed Zahid Kotku (rh.a.) kitabından alınmıştır. 


PUSULA 


JOHN BERGER'DAN 
SANATÇI PORTRELERİ 


SAMED KARAGÖZ 


O'nci yüzyılın belki de en önemli sanat eleştirmenlerinden biri olan John Berger, aynı zamanda son derece önemli bir hikâyeci de. Sanatla alakalı kitaplarında da hikâye anlatmaya devam ederken anlatılarında sanata hep yer verdi. 2 Ocak 2017 
tarihinde hayatını kaybeden John Berger en çok, Görme Biçimleri isimli kitabıyla tanınıyor. 
Bu kitap 20'nci yüzyılda nasıl gördüğümüzü anlatan eşsiz bir 


eser. Görme Biçimleri'nin esasında BBC yapımı bir belgesel olduğunu da belirtmem gerekiyor. İlgilisi internet üzerinden erişebilir. G. isimli romanıyla Man Booker ödülünü kazandığında ödülün yarısını İngiltere'de faa- 


liyet gösteren Kara Panterler'e, diğer yarısını ise fotoğrafçı Jean Mohr'la birlikte Avrupa'daki göçmen işçilerin içinde bulunduğu durumu anlatan Yedinci Adam isimli projesi için kullanmakta bir an bile tereddüt etmedi Berger. Kara Panterler'e yaptığı bağış neticesinde bazı edebiyat eleştirmenleri Berger'e verilen ödülün geri alınması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdi.* 


Berger'ın vefatından kısa süre önce yayımlanan iki kitabı Portreler ve Manzaralar'ın ilki olan Portreler, Metis Yayınları'nca neşredildi. Manzaralar da aynı yayınevince neşredilecek. Bu kitap, 1952-2012 yılları arasında yani yaklaşık 60 yıllık bir dönemde çeşitli mecralarda ve 


kitaplarında yer alan yazılarından bir seçme olarak oluşturulmuş. 
Kitabın son bölümünde hangi yazının nereden alıntılandığı da belirtiliyor. Örneğin Berger'ın daha önce yayımlanan Sanatla Direniş isimli kitabını okuduysanız Manzaralar'ın da epey bir kısmını okumuş olursunuz. Bütün bu yazıları bir arada okumak, Berger'ın sanata ve daha çok sanatçılara yaklaşımını anlamak için bulunmaz bir fırsat. 


Kitapta tam 74 sanatçı ele alınıyor. Berger her zamanki ustalığıyla sadece esere değil sanatçıya, onunla olan tanışıklığına, anılarına da bolca yer vererek adeta hikâye anlatırcasına söz konusu sanatçılarla olan tanışıklığına bizleri de ortak ediyor. 
Kitapta sanat, sanat tarihi, za- 


PUSULA 


man ve mekân, kendisinin siyasi görüşleri, hayata bakışı ve tarih iç içe. Bu kitap ne bir sanat tarihi kitabı ne de sanat eleştirisi. Tek cümleyle özetlemek gerekirse; sanatçıların sadece kendi aralarındaki bağlantıları değil bizlerle de olan bağlantılarını ele alan bir yazılar toplamı denilebilir. 


Münasebetsiz sanat eleştirmeni 


Kitabın önsözündeki ilk cümlelerinde de belirttiği gibi Berger, sanat eleştirmeni olarak adlandırmaz kendisini. Bakın ne diyor: “Sanat eleştirmeni olarak anılmaktan oldum olası nefret etmişimdir. 10 yılı aşkın bir süre sanatçılar, sergiler, süreli müze sergilerine ilişkin düzenli olarak gazete ve dergilerde yazıp çizdiğim doğru. Ne var ki gençliğimden beri içinde hayat bulduğum çevrede, birini sanat eleştirmeni 


Çeviriye dair: 


PORTRELER KİTABINDAKİ RESİMLERİN TAMAMI 


SİYAH-BEYAZ. BU TAMAMEN BİLİNÇLİ BİR TERCİH. BERGER BU DURUMU ŞU ŞEKİLDE İFADE EDİYOR: "SİYAH-BEYAZ RÖPRODÜKSİYONLAR SADECE HATIRLANMAK İÇİNDİR.” 


olarak nitelemek hakaret sayılırdı. Sanat eleştirmeni, pek az bildiği yahut hiçbir şey bilmediği konularda ahkâm kesen, yargılayan biriydi. Bir sanat simsarı kadar değilse de, münasebetsizin tekiydi.” 


Alışılmış yorumlardan uzak durarak sanat hakkında yazılar yazan Berger, bu kitapta günümüze kalan ilk “sanat” eseri sayılan Chauvet Mağara resimleriyle başlayıp Feyyum Portreleri'yle devam ediyor. Yol üzerinde yakın dostluğu da olan Abidin Dino'ya uğrarken son olarak Filistinli heykeltıraş Randha Mdah'la kitabı bitiriyor. Nazım Hikmet'ten Mahmud Derviş'e, Ren& Char'dan Tony Harrison'a onlarca yazar ve şairden alıntılar her an size yoldaş olarak satır aralarında çıkabilir. Bazı yazılar arasında sanata ve/veya sanatçıya dair Berger tarafından başka bir dos- 


ta yazılmış mektuplar da yer alır. 
Böylelikle yaşanmışlıklar daha belirgin, daha hissedilir olur. 


Berger'ın Portreler isimli kitabını sanat ve sanatçıya dair merakı olan herkese hararetle tavsiye ederim. 


Son olarak kitaptaki resimlerin tamamı siyah-beyaz. Bu tamamen bilinçli bir tercih. Berger bu durumu şu şekilde ifade ediyor: “Siyah-beyaz röprodüksiyonlar sadece hatırlanmak içindir." 


* Kara Panterler maalesef Türkiye'de tam olarak bilinmiyorlar. Yakın zaman önce Edebi Şeyler Yayıncılık tarafından yayımlanan Terry 
Cannon'un kaleme aldığı Kara Panter Partisi'nin Hikayesi'ni konuyla alakalı bilgi almak isteyenlere tavsiye ederim. 


Öncelikle kitabın adından başlamam gerekiyor. Kitabın orijinal başlığı Portraits: John Berger on Artists. Türkçe isimlendirme yapılırken maalesef sadece Portreler kullanılmış. Kitabın arka kapağında her ne kadar John Berger Portreler: Sanatçılar Üzerine Yazılar kullanılmış olsa da 

kitabın orijinal başlığına sadık kalınması çok daha doğru olurdu. 


Ayrıca kitap boyunca adı geçen sanat eserlerinin bir kısmı nedense yeniden çevrilmiş. Örneğin Fransız sanatçı Gustave Coubert'in Un enterrement â Ornans isimli tablosu Türkçede Ornans'ta Cenaze adıyla bilinir ama çevirmen nedense Ornan'da Bir Cenaze Töreni adını kullanmayı uygun görmüş. Bu tarz bir yaklaşım son derece yanlış ve okurun kitapla arasına mesafe koymasına 


neden oluyor. 


BERGER, SANAT ELEŞTİRMENİ OLARAK ANILMAKTAN HİÇ HOŞLANMAMIŞTIR 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GÖRME BİÇİMLERİ 


lacivert dergi 


YUNUS ARSLAN 


ARAŞTIRMA- 
LARA GÖRE 
NAMAZ 
VAKİTLERİ- 
NİN HASSAS 
BİR ŞEKİLDE 
BELİRLEN- 
MESİ, KIBLE 
YÖNÜNÜN 
MUNTAZAM 
BİR ŞEKİLDE 
AYARLANMA- 
SI İÇİN ZA- 
MANI ÖLÇEN 
UZMANLAR, 
İLK OLARAK 
EMEVİLER 
DÖNEMİN- 
DE ORTAYA 
ÇIKMIŞ VE 
BUNLARA 
MUVAKKİT 
DENMİŞ. 


Zamanı düzenleyen uzmanlar: Muvakkitler 


aman; saat, dakika, saniye Zis parçalara bölündügünden beri hayatımızı bu zaman parçacıklarına göre düzenler olduk. Oysaki ilk çağlarda zamanın düzenlenmesi günümüzdekine göre oldukça farklıymış. Örneğin, Helenistik çağda gündüz ve gece süreleri kendi başlarına ayrı ayrı 12 eşit parçaya bölünürmüş. Bir günün süresi aynı kalmakla birlikte, gece ve gündüz saatlerinin süreleri ise mevsimlere göre değişirmiş. 


Araştırmalara göre M.Ö. 150'de Hipparkhus, zaman yönetimi için uzay hareketlerinin düzlemsel trigonometriye ne şekilde iz düşebileceğini göstermiş. Bu yöntem 9'uncu yüzyılda İslam ülkelerinde de benimsenmiş 

ve hem kara ve denizde yön tayinini tespit etmek hem de arazi ölçümlerinin yapılması 

için kullanılmış. Bu sistem aynı zamanda, Müslümanların zamanlarını namaz vakitlerine göre ayarlamalarında da önemli bir işlev görmüş. 


Araştırmalara göre namaz vakitlerinin hassas bir şekilde 


belirlenmesi, kıble yönünün muntazam bir şekilde ayarlanması için zamanı ölçen uzmanlar, ilk olarak Emeviler döneminde ortaya çıkmış ve bu insanlara muvakkit denmiş. Muvakkitlerin, zamanı en iyi şekilde ayarlaması için çalıştıkları yerlere ise muvakkithane adı verilmiş. İlk muvakkithane de Şam'da Emeviyye Camii'nde kurulmuş ancak ilk kurumsal çalışmaların başlaması 13'üncü yüzyılı bulmuş. 


Osmanlı'da ilk muvakkithane 


İstanbul'da inşa edilmiş ilk muvakkithanenin Fatih Camii'ne inşa edildiği biliniyor. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere 

göre Osmanlı sultanları zamanın doğru tespiti için, nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki merkez camilerde muvakkithaneler kurmuş ve muvakkitlerin yetişmesi için birtakım çalışmalar yapmış. Muvakkitlerin yetişmesini sağlamak amacıyla dünyanın farklı yerlerinden bilim adamları getirmiş sultanlar. Mesela Fatih Sultan Mehmed, fetihten sonra Semerkantlı gökbilimci Ali Kuşçu'yu bütün imparatorluğun 


Her şeyin tarihini araştırmaya devam ederken 

bu sefer de Osmanlı'da, zamanın tayininin ve namaz vakitlerinin belirlenmesinde görevli olan muvakkitleri inceledik. Osmanlı'da ilk muvakkithane nerede inşa edildi, Osmanlı'nın en önemli muvakkitti kimdi, ilk güneş saati hangi caminin duvarına 

yapıldı gibi soruların cevaplarını bulmaya çalıştık. 
Araştırmamızın ikinci kısmında ise olağanüstü makinelerin mucidi olan Müslüman bilim adamı el-Cezeri'nin hayatını ve yaptığı icatları inceledik. 


namaz saatlerini belirlemesi 

için davet etmiş bu topraklara. 
Tarihçi Süheyl Ünver'in belirttigine göre İstanbul'daki ilk güneş saati de Ali Kuşçu tarafından tasarlanmış. Fatih Camii'nin duvarında bulunan ve caminin yenileme çalışmalarından önce yok olmaya yüz tutmuş olan bu güneş saati uzmanlar tarafından restore edilmiş. Bugün ise caminin güney minaresinin kaidesin- de bulunuyor. 


Zaman geçip teknoloji ilerledikçe kullanılan aletler de değişmiş ve nihayet 18 ve 19'uncu yüzyıllarda yaygınlaşmaya başlayan mekanik saatler, muvakkitlerin işini kolaylaştırmış. Öyle ki mekanik saatlerin yaygınlaşması, muvakkitlerin görevlerinde de birtakım değişikliklere sebep olmuş. Bu gelişmelerden sonra muvakkitler, saat tamiri ve ayarı gibi işler yapmaya başlamışlar. 


Özellikle Il. Abdülhamid devrinde saat kulelerinin yapılması ve mekanik saatlerin gitgide yaygınlaşması muvakkitliğe olan ilgiyi iyiden iyiye azaltmış ama zamanla bu meslek ve kurum yok olmaya yüz tutmuştur. 


HER ŞEYİN TARİHİ 


Bir mekanik dâhisi Cezeri 


atı'nın “Karanlık Çağ” 
Bici dönemlerde İslam 

âleminde, zekâsı ve çalışmalarıyla kendine hayran bırakan birçok bilim adamı çıkıyor karşımıza. Bahsi geçen bu bilim adamlarının en önemlilerinden biri de 12'nci yüzyılda yaşayan, bugünkü anlamıyla tam bir mühendis olan el-Cezeri. 


Cezeri, araştırmalara göre 1181- 
1206 yılları arasında Artuklu 
hânedanının himayesinde bulunmuş ve çalışmalarının birçoğunu burada gerçekleştirmiş. Bilimsel çalışmalarını sürdürürken hükümdar Emir Nasırüddin Mahmud'un isteği üzerine, 1205'te tamamladığı Kitâb fi Marrifeti'l-Hiyeli'1-Hendesiye (Makine Mühendisliğinin Marifetleri) adlı eseriyle daha çok tanınmış. 
Cezeri, uygulamaya dönüştürülemeyen her teknik ilmin, doğru ile yanlış arasında muallakta kaldığını gördüğünden bahsediyor bu eserinde. Kitabın önemini artıran bir diğer husus ise Cezeri'nin, eserinde bahsettiği mühendislik harikası birçok aleti yapmış ve kullanıma sunmuş olmasıdır. 


Cezeri'nin eserinde bahsettiği 

ve yaptığı aletler arasında, su saatleri, makineler, pompalar, fıskiyeler, su terazileri, şifreli kilitler, musiki aletleri ve robotlar gibi birçok icat bulunuyor. 


Hükümdarların ilginç gösterisi 


Klasik dönemde hükümdarlar, farklı devletlerden gelen konuklarına, himayesinde bulundurdukları bilim adamlarının çalışmalarını göstererek diğer devletlere güç gösterisi yaparlarmış. Cezeri de bahse konu olan bilim adamlarından biriydi şüphesiz. İcat ettiği makinelerin çok ilgi çekmesin- 


“Benden çok evvel gelen âlimlerin kitaplarını ve 

onları takip edenlerin çalışmalarını gözden 

geçirdim. Nihayet nakillerden kurtuldum, 

başkalarının yaptıklarından sıyrıldım ve 

| problemlere kendi gözümle bakabildim. 
Uygulamaya dönüştürülemeyen her teknik 

ilmin doğru ile yanlış arasında muallakta 


kaldığını gördüm.” 
el-Cezeri 


den dolayı saraya misafir olarak gelen konuklara onun eserleri sunulurmuş. Cezeri'nin ortaya koyduğu mühendislik harikası eserler, hükümdarın konuklarını şaşkına çevirirmiş. Örneğin Cezeri'nin içecek ikram eden robotu bunların başında geliyormuş. Misafirleri şaşkına çeviren bir diğer makine ise abdest alma robotuymuş. 


ezeri'nin en meşhur icadının ise Filli Su Saati olduğu söyleniyor. 
Bahsi geçen saatin en önemli özelliklerinden biri de birçok kültürel unsuru içermesiymiş. O devirde İslam, doğudan batıya kadar çok büyük bir alana hükmettiği için Cezeri de bunu eserinde göstermek istemiş. 
Hindistan'ı temsilen fil, Yunanları temsilen Arşimet'in su prensibi ve bunun yanında Arap deseni, Çin ejderhası, İran halısı gibi birçok unsur da Filli Su Saati'nde yer almış. 
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YAŞADIĞI 
DÖNEMDE 
İSLAM, DO- 
ĞUDAN BA- 

TIYA KADAR 
ÇOK BÜYÜK 
BİR ALANA 
HÜKMETTİĞİ 
İÇİN CEZERİ 
DE BUNU 
ESERİNDE 
GÖSTERMEK 
İSTEMİŞ. 
HİNDİSTAN'I 
TEMSİLEN FİL, 
YUNANLARI 

TEMSİLEN 
ARŞİMET'İN 

SU PRENSİBİ 
VE BUNUN 

YANINDA 

ARAP DE- 

SENİ, ÇİN 
EJDERHASI, 

İRAN HALISI 
GİBİ BİRÇOK 
UNSURA FİLLİ 
SU SAATİ'NDE 
YER VERMİŞ. 
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JAMEVU NE 
BİR ŞİZOF- 
RENİ NE DE 
BİR ÇEŞİT 
UNUTKAN- 
LIKTIR. BU 
DURUM 
SADECE 
4-5 SANİYE 
SÜREN BİR 
ALDANMA 
SEANSIDIR. 
BU KADAR 


KISA BİR 
SÜRE İÇE- 
RİSİNDE 
KENDİNİZİ 


HAYATTAN 
SOYUT- 
LANMIŞ VE 
VARLIĞINIZI 
SORGULAR 
HALDE HİS- 
SEDEBİLİRSİ- 
NİZ. 


aşanılan bir olayı önceden de yaşadığımız hissi hemen hemen hepimizin 


başına gelmiştir. “Dejavu” diye adlandırılan bu durum, yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık yahut görülen bir yeri daha önceden görmüş hissetme duygusuna deniyor. Ve tam o anda hafif bir gariplikle beraber “yusuf yusuf” oluyor yürekler. Ne olduğunu tam anlayamasak da yaşadığımız şey büyük bir ölçüde tanıdık geliyor. Peki, bu durumun tam aksine yaşadığınız bir olayı hiç yaşanmamış gibi hissettiren “jamevu” ile tanıştınız mı? 


Dejavu, ilk kez yaşadığımız bir olayı daha önce yaşanmış hissini verirken, jamevu ise belki de her gün yaşadığımız bir olayın ilk kez yaşıyormuşuz gibi gelmesine deniyor. Jamevu yaşayan kişiler, daha önce yedikleri bir yemeği hiç tatmamış ya da eskiden gittiği bir yere hiç gitmemiş gibi hissedebiliyorlar. Bu durumu yadırgayıp jamevuyu hastalık sınıfına koymamak lazım. Jamevu ne bir şizofreni ne de bir çeşit 


unutkanlıktır. Bu durum sadece 4-5 saniye süren bir aldanma seansı sadece, Kısa bir süre içerisinde kendinizi hayattan soyutlanmış ve varlığınızı sorgular halde hissedebiliyorsunuz, hepsi bu kadar. 


Jamevunun sadece yaşanılan bir olayın unutulması şeklinde ortaya çıkmayacağını belirtelim zira bazen çok iyi bildiğiniz bir şeyi bilmiyormuş gibi hissetmenize de neden olabiliyor. Hatta tanıdığınız birini anlık olarak bir yabancı gibi görebilir ve yıllardır çalıştığınız ofisinizin yollarını unutabilirsiniz. Uzmanlar bu durumun genelde beyin yorgunluğundan ortaya çıktığını söylüyorlar. Yorgun beynimizde oluşan bir algı yanılması sebebiyle, dejavu veya jamevu hallerini yaşayabiliyoruz anlayacağınız. 


“Dejavu bu kadar bilinen bir durumken jamevuyu neden hiç duymadık” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Haklı sorunuzun cevabı ise çok basit aslında: Dejavu yaşadığımızda “ben bu 


İyi günler efendim! Doktor Lacivert'te bu ay; yaşanılan bir olayı hiç yaşanmamış gibi hissettiren “jamevu” ve her yıl trajikomik olaylara sebep olan Nobel ödüllerinin perde arkasında yaşananlar var. Bakalım dejavunun tam tersi bir his yaşatan jamevu ne sıklıkla rastlanılan bir durum? Peki, Nobel ödülleri neye ve kime göre sahiplerini buluyor? Hepsi ve daha fazlası bu ay Doktor Lacivert'te sizlerle! 

Doktor Lacivert gururla sunar! 
Görüş ve yeni meraklar için: doktorlacivert©gmail.com 


BEN BUNU 
DAHA ÖNCE 
YAŞAMADIM 
SENDROMU: 

JAMEVU 


anı daha önce yaşamıştım” diyebiliyoruz ama jamevu yaşarken o anı daha önceden yaşadığımızı fark etmediğimiz için bir tepki veremiyoruz. Dünyaya yeni gelmişçesine “temiz bir jamevu kafası” yaşıyoruz. Jamevunun en güzel tarafı da yaşanılan olaylara tekrardan objektif ve dikkatli bakmamızı sağlayabiliyor olması. 


Şöyle bir düşününce dejavunun bir esprisi yok, zaten yaşamışsın olayı. Bir daha hatırlama hissi gelse ne olur gelmese ne olur ama jamevu öyle mi? Yaşadığınız kötü bir olayı unuttuğunuzu düşünün mesela. Jamevu tam anlamıyla beynin kendine reset çekerek “Öyle bir olay yok, yaşamadım ki” demesi gibi bir acayip durum. Hal böyle olunca da jamevu yaşayanların hayatları 4-5 saniyeliğine şenleniveriyor. Allah mutlu anlarımızın dejavusunu kötü anılarımızın da jamevusunu yaşatsın hepimize. Şimdi sizlere jamevu ve dejavu arasındaki farklardan bahsedeceğim. Sahi ben bu yazıyı daha önceden yazmış mıydım? 


DOKTOR LACİVERT 


GÖKTEN 

NOBEL 
ÖDÜLLERİ 
YAĞIYOR! 


obel ödülleri 1901 
yılından beri her yıl İsveç Akademisi tarafından 


düzenli olarak dağıtılmaya devam ediliyor. İnsanlığa hizmet ettiği düşünülen kişilere verilen bu ödüller her yıl adından söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle edebiyat dalında verilen (!) 
ödüller çok ilginç olaylara sahne olmaya başladı. Ödül alanlar, alamayanlar, alıp da pişman olanlar, sürprizler ve daha nicesi edebiyat ödüllerinin en çok konuşulan kategori olmasına sebep oldu. Kendi küçük ama dedikodusu büyük olan Nobel Edebiyat Ödülü bakalım bu kez kimlerin başını yakacak? 


Nobel Edebiyat Ödülleri şimdiye kadar en çok Fransız yazarlara verildi. Fransa'yı İngiltere ve Amerika takip ediyor. Almanya ve İsveç, İtalya ve İspanya vatandaşı yazarlar da birçok 

kez bu ödüle layık görüldü. Son 
10 yılda yedi kez Avrupalılara 
verilen ödüllerin neye ve kime göre verildiği de merak konusu oldu haliyle. Aman dikkat bazı ülkelere kıyak geçiyor olabilirler! 
Bu durumun gerçekleşmesinde jüri üyelerinin yabancı dil bilmemesi ve sadece kendi dillerinde ve İngilizceye çevrilmiş olan eserleri okumalarının da etkisi çok büyük. Bu konu hakkında şu 


anki jüri başkanı, üyelerinin İngilizce konusunda tam donanımlı olduklarını ama Endonezce gibi pek fazla bilinmedik dillerdeki ehliyetleri konusunda biraz endişe taşıdıklarını söylüyor. 
Yani jüri üyelerine yüklenmenin bir anlamı yok, adamlar Afrika dillerini veya Endonezce gibi egzotik dilleri bilseler ödülleri oradaki edebiyatçılara verirlerdi herhalde (!) 


Üstelik jüri üyelerinin işleri başından aşkın, yeni bir dil öğrenmeye de vakitleri yok. 
Bütün üyeler İsveçli ve çoğu- nun da İsveç üniversitelerinde tam zamanlı işleri var. Kaba bir hesapla her yıl aday gösterilen en az 100 edebiyatçının kitaparının okunması için bile yılda en az 200 tane kitap okumaları gerekiyor. Bu kitaplara ek olarak en iyi edebiyatçıyı seçmeleri için yüzlerce makale ve yazı da okumaları gerekiyor. Jüri üyeleri her gün bir tane kitap bitirdiklerini söyleseler de, ödülün hâlâ siyasi çıkarlara göre seçilen adaylara verilme olasılığı hakkındaki haklı dedikodular ortalıkta dolanıyor. 
Bu yüzden sanılanın aksine birçok edebiyatçı ya ödülü reddediyor ya da skandal yaratacak olaylara sebebiyet veriyor. 


Geçmiş yıllarda, bir edebiyatçı olmamasına rağmen İngiltere 


Başbakanı Winston Churchill Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuştu. Tolstoy gibi dünyaca tanınmış birçok yazar ise eserleri “idealist” bulunmadığı gerekçesiyle bu ödüle layık görülmemişti. Ödüle layık görülen Rus bir şair de vatandaşlıktan çıkarılma korkusuyla ödülü reddetmişti. 
Hatta Fransız bir yazarın, ödülü alacak kişinin fikrine danışılma- dan ödül verildiğinden ötürü Nobel ödüllerine trip atmışlığı dahi var. İşin iyi tarafından bakarsak kendi ülkesinde hiç tanınmayan yazarların dahi Nobel ödülü alma olasılığı mevcut günümüzde. Hatta size daha sevindirici bir haber vereyim, son dönemde ödül alan Amerikalı şarkıcı Bob Dylan bir edebiyatçı bile değil. 
Bu sürpriz ödül karşısında sanatçı da afallamış olacak ki ödülü almaya tenezzül bile etmedi. 


Bazılarına ikişer kez verilen Nobel ödülü bazılarına ise öldükten sonra veriliyor. Ne zaman ne şekilde kime verileceği belli olmayan Nobel ödülleri her yıl edebiyatseverleri hayrete düşürmeye devam edecek gibi görünüyor. Bakarsınız bir gün bana da Nobel Edebiyat Ödülü layık görülür. Olursa şaşırmam doğrusu ama bu kadar dedikodu fırtınası içerisinde ödülü kabul etmem pek mümkün değil. 


GEÇMİŞ YIL- 
LARDA, BİR 
EDEBİYATÇI 
OLMAMASI- 
NA RAĞMEN 
İNGİLTERE 
BAŞBAKANI 
WİNSTON 
CHURC- 


HİLL NOBEL 
EDEBİYAT 
ÖD Ü 
SAHİBİ 


OLMUŞTU. 
TOY 
GİBİ DÜNYA- 
CATANIN- 
MIŞ BİRÇOK 
YAZAR İSE 
ESERLERİ 
“İDEALİST” 
BULUNMA- 
DIĞI GEREK- 
ÇESİYLE BU 
ÖDÜLE LA- 
YIK GÖRÜL- 
MEMİŞTİ. 
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Bu servisten bütün operatörler faydalanabilir. Lacivert'e abone olmak için LCV yazarak 4177'ye SMS yollamanız yeterlidir. 4177'ye gönderilen her SMS 0,50 TL olarak ücretlendirilir. Aylık dergi abonelik ücreti faturalı hatlar- dan 5,20 TL olup faturaya yansıtılır, ön ödemeli hatlarda 5,20 TL'lik tutar TL bakiyesinden tahsil edilir. Belirtilen 


fiyatlara KDV ve kargo ücretleri dahildir. Dergi aboneliği, abonelik iptal edilmedikçe en fazla 1 yıl boyunca aynı fiyat üzerinden devam eder. 12 sayının sonunda abonelik otomatik olarak sona erer. Lacivert aboneliğini iptal 


etmek için IPTAL LCV yazarak 4177'ye SMS gönderilmesi yeterlidir. 


Fl444 88 81 


13.500m7 Alanı, 1 Milyon Kitap ve 1.500 Araştırmacı Kapasitesi ile 


İstanbul'un va Büyük 


Bu rad Kampüste 


Seni Bekliyor! 


istanbul 
Zâii 

Üniversitesi 
Kİ öce eee 


Atatürk Havalimanından 10 dk. Mesafede dOEDDO izuniversite Kent İçinde Bir Kampüs Universitesi WWW.İZU.edu.tr 


HALKBANK 
80 YAŞINDA 


80 MİLYONLA OMUZ OMUZA! 


80 yıldır ülkemizin emeklerine, fedakârlığına, 
umutlarına ve birlikteliğine sahip çıkmak için çalışıyoruz. 
80 yıldır Halkın Bankası olmaktan gurur duyuyoruz. 
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halkbank.com.tr İ 0850 222 0 400 Dialog is HALKBAN K 9» 


